
WANT IK BEN VERZEKERD (naar de melodie van   

JA, 'K BEN VERZEKERD) 

 

Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven 

mij ooit scheiden kan 

Ja, dat niets en niemand meer 

mij kan scheiden van mijn Heer. 

 

1.  God is immers voor ons, 

Wie is er dan ons tegen.  

Hij heeft zelfs zijn Zoon niet gespaard  

Hij heeft hem ons gegeven  

Opdat wij zouden leven 

Als vrije blije mensen op deez' aard. 

 

2.  Verdrukking of benauwdheid 

Honger of vervolging 

Niets kan mij meer scheiden van God. 

In mijn nood en zorgen 

Ja, weet ik mij geborgen 

het volgen van Zijn Woord is mijn gebod. 

 

3.  Voor satan en zijn machten 

Werelden en krachten 

Hoef ik nu niet bang meer te zijn. 

Omdat wij door de liefde 

Van Christus onze Heiland 

Meer dan overwinnaars zijn. 
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