
DE GAVEN 
 

 

 De gaven die nodig zijn voor de bediening van het lichaam van Christus worden 

opgesomd in Efeze 4:7-16. Van deze gaven zijn vandaag alleen nog de gaven van 

evangelist, voorganger en leraar in werking. Al de tekenen uit de 

Handelingenperiode zoals tongentaal, profetie en genezing, I Korinthe 12:1-31, 

waren tijdelijk, en zijn verdwenen, I Korinthe 13:8-11. 

 

 Voorganger Smits liep weer door de gangpaden van de kerk met de stofzuiger, 

pakte de veger en stofte snel over de kerkbanken, liep tussen de rijen om 

papiertjes op te rapen kauwgum- propjes, en ander afval, en verwisselde nog even 

een lamp. Hij veegde het zweet van zijn gezicht af, en stapte toen snel in zijn auto. 

Hij had nog net tijd genoeg om iedereen  op tehalen voordat de zondagsschool om 

10.00 uur zou beginnen. De kinderen waren rumoerig, als gewoonlijk, en 

voorganger Smits moest twee keer zijn auto stoppen om een einde te maken aan 

hun gevechten. 

 

 Precies drie minuten voor tien parkeerde hij zijn auto voor de kerk, en rende naar 

binnen om het openingslied te leiden. Tijdens de collecte glipte hij snel naar 

buiten om zijn Bijbel uit de auto te halen die hij vergeten was, haastte zich terug 

en probeerde zo goed mogelijk de zondagschoolles te geven. 

 

 De preek van die morgen was niet zo goed. Maar ja, voorganger Smits had ook 

niet zoveel tijd gehad om die voor te bereiden. De hele week was hij bezig 

geweest om van deur tot deur mensen uit te nodigen voor de gemeente. Drie 

dagen had hij besteed aan het repareren van het lekkende dak van de kerk. Uren 

was hij bezig geweest om na de dienst de afwas te doen. Hij was naar de 

plaatselijke school gegaan om kinderen uit te nodigen voor zondagschool. Hij was 

in de fabriek geweest om de mannen uit de nodigen voor de Bijbelstudiegroep, en 

in het midden van de nacht had hij zich gespoed naar een doodzieke man om hem 

de weg van behoudenis te vertellen. De buren van die man gingen wel naar de 

gemeente van voorganger Smits, maar konden zich niet meer herinneren hoe ze de 

weg van behoudenis moesten uitleggen. 

 

 En weet je wat de mensen van zijn gemeente deden? Zij zaten allemaal in de 

kerkbanken en moedigden hem aan. Ze zeiden: " Ga maar voorganger, ga! Doet u 

maar ALLES, wij zullen hier wel blijven zitten. Gaat u maar naar buiten en vertel 

onze vrienden alles over de Here, nodig ze uit voor de gemeente, en doe al het 

werk van de Heer. Want daar betalen wij u voor! Ga maar, voorganger, ga!" 

 

  

 



Laten we maar hopen dat voorganger Smits niet jouw voorganger is. Wist je dat 

evangelisten, voorgangers en leraren gaven van God zijn voor het lichaam van 

Christus? De Bijbel vertelt ons dit in Efeze 4:7-16. Ze worden ons nog steeds 

gegeven, omdat we ze nodig hebben. Waarom denk je dat God ons deze mannen 

gegeven heeft? Om karweitjes in de kerk te doen en mensen uit te nodigen om te 

komen (zoals voorganger Smits moest doen) terwijl de gelovigen in de gemeente 

blijven zitten en toekijken hoe hij werkt? Zeker niet! 

 

 Het vers in Efeze vertelt ons WAAROM God ons voorgangers geeft. Zijn 

bedoeling hiervan was "om de heiligen te volmaken tot het werk der bediening, tot 

opbouwing van het lichaam van Christus." Efeze 4:12. Dus, de voorganger 

behoort de mensen te LEREN, zodat zij het werk kunnen doen, en in staat zijn om 

hun vrienden en buren het Woord van God en het evangelie uit te leggen. Ons vers 

noemt ook evangelisten. Zij zijn verkondigers van het evangelie en reizende 

zendelingen. Wat zijn we dankbaar dat we ook deze mensen hebben! 

 Er zijn tegenwoordig mensen die denken dat God hen enige extra gaven, of 

tekenen heeft gegeven. Deze gaven, zoals genezing, spreken in vreemde talen 

enzovoort, waren gegeven aan het volk Israël als BEWIJZEN ten tijde dat God 

hen het koninkrijk aanbood. Zij verwierpen het koninkrijk en doodden God's 

bodschappers die hen dat aangeboden hadden. Uiteindelijk trok God Zijn aanbod 

weer in, en daarmee verdwenen ook de tekenen en bewijzen. Ze zijn er vandaag 

niet meer omdat ze nu geen  functie hebben. Tegenwoordig zijn we in het bezit 

van God's geschreven, levende Woord en dat is het beste bewijs voor alles. 

 

 Dus in plaats van de "tekenen" of "bewijs" gaven, hebben we nu "voorgangers, 

leraren en evangelisten" om ons te onderwijzen in God's Woord en ons voor te 

bereiden op het werk van de Heer in deze wereld. 

 

 Onthou dus goed: voorgangers, leraren en evangelisten zijn de gaven die 

noodzakelijk zijn voor de bediening van het lichaam van Christus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


