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HANDELINGEN 
 

LES 1    SAULUS, EEN VERANDERD MENS 

 

 

Er scheen een helder licht vanuit de hemel op Paulus en de Here sprak tot hem. 

Heeft de Here ooit op deze manier tot jou gesproken? Nee, we weten dat God nu niet op deze 

manier tot ons spreekt, maar dat Hij door Zijn Woord, de Bijbel, tot ons spreekt.  

Kijk nu in je Bijbel en lees wat er verder gebeurt. Saulus viel op de grond en hij hoorde de 

Here tot hem zeggen: “Saul,  Saul, wat vervolgt gij Mij?”  De Here wilde daarmee zeggen, 

waarom pijnig en doodt je degenen die Mij volgen. (lees vers 5 en 6). Zoals we hier kunnen 

lezen, bemerkt  Saulus Wie tot hem spreekt en vraagt wat de Here van hem verlangt. De Here 

vertelt hem dat Hij de stad in moet gaan en daar te horen krijgt wat hij moet doen. Zoals ik 

eerder las, in vers 7 en 8, zag niemand van de aanwezigen het licht, maar zij hoorden wel de 

stem. Toen Saulus opstond was hij blind en moest naar Damascus begeleid worden. 

 

 We lezen nu vers 9 -17. Saulus was in Damascus en at en dronk niet gedurende 3 dagen.. Na 3 

dagen zal je wel erg hongerig en dorstig zijn, en  dan ben je ook nog blind  en in een vreemde 

omgeving. Saulus verbleef in het huis van een zekere man genaamd  .... 

Je kunt z’n naam lezen in vers 11.  Zijn naam was Judas en hij woonde in de Rechte Straat.  

Dit is niet dezelfde Judas die de Here Jezus verraden had, want die had zichzelf verhangen.   

De Here God riep Ananias om naar  Saulus te gaan in het huis van Judas. Maar  Ananias had 

van Saulus van Tarsus, die de discipelen vervolgde gehoord, en hij was bang om te gaan. Maar 

God gaf Ananias een boodschap, die hij aan Saulus moest doorgeven. De Here vertelde hem, 

dat Saulus een uitverkoren vat was om de naam van de Here God te brengen naar de heidenen 

en koningen en ook aan het joodse volk. De Here vertelde ook aan Ananias dat Saulus veel 

moest lijden voor de Here. 

 

 Nu zien we dat Ananias de Here gehoorzaamde en naar Saulus ging. Saulus ontving de 

Heilige Geest en werd weer ziende. Hij werd gedoopt met water volgens de joodse traditie. 

 

 Volgende week gaan we het leven van Saulus bestuderen, na zijn bekering.  

De meeste mensen zullen niet, net als Saulus, christenen pijnigen en doden, maar ze zijn wel 

net als Saulus, die zijn vertrouwen niet in de Here gesteld had, als zijn persoonlijke Verlosser.  

Wacht niet en denk niet dat God tegen je zal spreken als je aan het ballen of aan het fietsen 

bent. God heeft ons Zijn Woord gegeven en dat vertelt ons dat we moeten geloven dat 

Christus voor onze zonden is gestorven aan het kruis, begraven is en de derde dag is opgestaan 

uit de dood. Dat is wat je moet doen om gered te worden. Je kan niet goed genoeg zijn om 

naar de hemel te gaan, want allen hebben gezondigd en daarom verdien je, net als Saulus, de 

hel. Om de hel te ontvluchten moet je vertrouwen in hetgeen Christus voor jou aan het kruis 

heeft gedaan. 
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ZET DE VOLGENDE ZINNEN IN DE GOEDE VOLGORDE 

 

 

------ Verbleef in het huis van Judas in de Rechte Straat. 

 

------ Bewaarde de klederen tijdens de steniging van Stefanus 

 

------ Werd verblind op de weg naar Damascus. 

 

------ Verzocht brieven van de hogepriester. 

 

------ Werd met water gedoopt volgens de joodse traditie. 

 

------ Werd bezocht door Ananias. 

 

------ Werd bij de hand geleid naar Damascus. 

 

------ Kon weer zien. 
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LES 2       SAUL; EEN PREDIKER WORDT VOORBEREID 

 

 

Wie van jullie kan mij vertellen, waar de les vorige week over ging? We hebben gehoord over 

een man, genaamd Saulus, die dacht dat hij God een plezier deed, door volgelingen van de 

Here Jezus te doden of  gevangen te nemen. Hij dacht dat Jerzus Christus slechts een man was 

die beweerde de Zoon van God te zijn en dat het God behaagde als hij dit geloof stopte. 

Vergeet niet dat Saulus een religieus man was. Zoals we zojuist gehoord hebben, werd Saulus 

tegengehouden op zijn reis om meer Christenen gevangen te nemen en hij werd blind.We 

hebben verder geleerd dat hij weer kon zien en zich met water liet dopen, zoals van de Joden 

verwacht werd en hij was klaar voor zijn dienst voor de Here. 

 

 We lezen nu Handelingen 9:19. Toen hij net in Damascus was, was hij blind en hij at en dronk 

niet, hoelang duurde dit? Juist 3 dagen. We lezen de verzen 19-21.  Wat deed Paulus als eerste 

na zijn doop? Hij ging eten. Heeft iemand van jullie weleens 3 dagen niet gegeten en 

gedronken?  Of 2 dagen? Zelfs tussen ontbijt en lunch en tussen lunch en avondeten  heb je al 

trek. Paulus at nu om zijn kracht terug te krijgen.  

 Daarna bleef hij in Damascus met de gelovigen en ging naar de synagoge om te spreken. Wat 

is een synagoge? Dat is een plaats waar de Joden bijeen kwamen om de Here te aanbidden. De 

synagoge was een ontmoetingsplaats voor de Joden.  Je weet vast nog wel dat de Joden 

religieuze mensen waren en dat ze God aanbaden, maar ze geloofden niet dat de Here Jezus, 

God zelf was, ze accepteerden hem niet, maar ze doodden Hem.  Paulus ging dus naar hun 

ontmoetingsplaats om hen te vertellen, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Kijk nu 

opnieuw naar vers 21 en steek je hand op als je ons kunt vertellen hoe de Joden reageerden op 

hetgeen Saulus hen vertelde. Onze Bijbel vertelt ons, dat ze verbaasd waren, want hier was de 

man die zou komen om degenen te vernietigen, die geloofden dat Jezus de Zoon van God was 

en nu predikte hij deze boodschap zelf. Ze konden hun oren nauwelijks geloven! 

 

 Voordat we verder gaan,  gaan we in Galaten hoofdstuk 1 lezen. In dit hoofdstuk vertelt 

Paulus, wij kennen hem nog als Saulus, van zijn bekering of behoudenis. We lezen vers 13. 

Hier kun je lezen dat hij de mensen eraan herinnert dat hij de gemeente van God wilde 

vernietigen. Hij gaat verder door te zeggen dat het Gods plan was om hem te gebruiken voor 

Zijn dienst. (lees de verzen 15 en 16). God wilde hem gebruiken om te prediken, Paulus 

overlegde niet met vlees en bloed , maar hij ging naar de woestijn in Arabië. (lees vers 17). 

Wat Paulus hier zegt is dat niemand hem vertelde wat hij moest prediken, maar hij ging naar de 

woestijn en God vertelde hem wat hij moest  prediken. Na zijn verblijf in de woestijn van 

Arabië, ging hij terug naar Damascus en daarna naar Jeruzalem.  Nadat Saulus was gered en 

God hem een speciaal werk had gegeven, gaf God hem een speciale boodschap om te 

prediken, en deze boodschap werd hem niet geleerd door iemand van vlees en bloed, maar 

door de Here Jezus Christus (vers 12).  Jongen en meisjes, vergeet dit nooit, want het is heel 

belangrijk om voor altijd te weten dat de boodschap van Paulus door de Here Jezus Christus 

was gegeven, we zullen later leren dat deze boodschap geheim gehouden was totdat het aan 

Paulus geopenbaard werd. 

 

 We gaan nu terug naar Handelingen 9 en kijken wat er gebeurde met Saulus toen hij 

terugkwam uit de woestijn naar Damascus. Kijk met me naar de verzen 22 -25.  Saulus 

predikte een zeer krachtige en  overtuigende boodschap aan de Joden in Damascus, en vertelde 

hen dat Jezus is de Christus, de Verlosser, waar zij op gewacht hadden.   
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In plaats van zich hierin te verblijden en dit te accepteren, werden de Joden verschrikkelijk 

kwaad en wat wilden ze met Paulus doen? (vers 23). Ze wilden hem doden, net zoals ze 

Christus hadden willen doden. Ze wachtten op hem, en hielden de poorten van de stad dag en 

nacht in de gaten, maar de andere gelovigen hielpen hem op een nacht om in een mand over de 

stadsmuur te ontsnappen. Het zal wel een grote mand geweest zijn! 

 

 Paulus ging veilig naar Jeruzalem. (vers 26-29) We lezen dat de gelovigen daar in eerste 

instantie bang van hem waren, omdat ze wisten wat hij in het verleden gedaan had, hij was 

immers op weg gegaan naar Damascus om gelovigen gevangen te nemen.  Maar een man 

genaamd Barnabas,  nam hem mee naar de apostelen en vertelde hen hoe hij gered was en was 

gaan prediken. De apostelen stonden toe dat hij hen gezelschap hield en hij begon vrijmoedig in 

Jeruzalem te prediken. Maar opnieuw kwam zijn leven in gevaar. De mensen in Jeruzalem 

wilden hem ook vermoorden.  Toen bekend werd dat hij vermoord zou worden,  ging hij naar 

Tarsus. (vers 30) 

 

 Jongens en meisjes het is het aller belangrijkste in je leven dat je de boodschap gelooft die 

Paulus heeft gepredikt. Dat is het evangelie van de genade van God. Hoewel wij het niet 

verdienen, is de Here Jezus aan het kruis gestorven  voor onze zonden en Hij stond de derde 

dag op uit de dood. Hij was de perfecte, zondeloze, Zoon van God, en Hij leed voor de zonden 

die jij en ik gedaan hebben. Hij deed dit opdat wij het eeuwige leven met Hem in de hemel 

mogen hebben en het enige wat wij moeten doen is geloven. Geloof dat Hij dit voor jou deed, 

vertrouw in hetgeen Christus voor jou aan het kruis deed.                                              
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LES 3     HET BEGIN VAN DE BEDIENING 

 

 

Jullie mogen je Bijbel openen in Handelingen 9:30.  Maar  kan iemand, voordat we dit vers 

gaan lezen, vertellen waar we vorige week mee geëindigd zijn?  

Laten we nu het vers met elkaar lezen. Paulus was in de stad Tarsus. Zijn leven was in gevaar 

en hij was naar Tarsus gevlucht. Saulus was in Tarsus geboren, dus hij kwam terug in zijn 

geboortestad.  In de volgende hoofdstukken van Handelingen horen we weinig van Saulus, 

maar Gods Woord vertelt ons wel van Petrus en de andere gelovigen en wat zij met hun 

bediening deden. In de hoofdstukken 10 en 11 kunnen we zien dat de Joden nog steeds boos 

zijn over de prediking van Jezus Christus en ze bleven degenen die in de Here Jezus Christus 

als hun Verlosser geloofden vervolgen. Kan iemand mij vertellen wat het woord vervolgen 

betekent?  

“Vervolgen” betekent: “straffen”, “pijnigen” of “doden”. Net als Saulus toen hij op weg was 

naar Damascus voordat hij blind werd. Zelfs toen Saulus tot geloof gekomen was en begon te 

prediken bleven er nog genoeg mensen over om de gelovigen te vervolgen. 

 

  We gaan nu naar hoofdstuk 11 en lezen  van vers 19 tot het eind van het hoofdstuk.  (leg de 

nadruk op vers 25)   

Jullie zien, dat als de gelovigen verstrooid werden, dat ze de boodschap met zich meenamen.  

De Bijbel vertelt ons dat ze naar een plaats gingen die Antiochië heet.  Het is belangrijk om te 

zien dat in vers 19 gezegd wordt dat het woord alleen tot de Joden gesproken werd. We 

hebben in de vorige lessen geleerd dat Paulus een speciale boodschap had, die alleen voor de 

heidenen was.  We lezen hier dat veel mensen in Antiochië tot geloof kwamen, en toen de 

gemeente in Jeruzalem dat hoorde stuurden ze Barnabas naar Antiochië. Deze gemeente in 

Jeruzalem was niet de groep van religieuze leiders die Jezus haten, maar het was de groep 

gelovigen, die werd vervolgd. Barnabas werd als een soort zendeling naar Antiochië gestuurd.  

Jullie weten dat er mannen en vrouwen zijn, die door plaatselijke gemeenten worden 

uitgezonden  om het Woord van God in andere plaatsen te prediken en te leren.  Dit gebeurde 

ook in het boek Handelingen. De gemeente in Jeruzalem hoorde dat er nieuwe gelovigen in 

Antiochië waren en stuurden Barnabas om hen het woord te leren. Lees rustig in vers 24 wat 

over Barnabas word gezegd .  

 

   We kunnen lezen dat de groep van gelovigen onder de bediening van Barnabas in Antiochië 

groeide en Barnabas hulp nodig had. Wat deed hij? Hij ging naar Tarsus om Saulus te vinden 

en zij beiden leerden de mensen in Antiochië gedurende een jaar. Wat lezen we in vers 26 over 

Antiochië? Juist. De mensen die in Antiochië tot geloof kwamen, werden voor het eerst 

Christenen genoemd. We gebruiken die naam nog steeds. Als iemand tot geloof komt in de 

Here Jezus Christus, zeggen we dat hij een Christen is. 

 

  De volgende verzen vertellen ons over een ander deel van de bediening van Paulus en 

Barnabas. We lezen de verzen 27  tot 30. Een man  die Agabus heette kwam met een 

boodschap. Deze boodschap sprak over een hongersnood.  Er zou een moeilijke tijd komen 

voor de gelovigen in Judea. De gelovigen  in Antiochië besloten om  dingen in te zamelen  en 

geven naar de mate waarin ze dit konden doen. Daarna stuurden ze Paulus en Barnabas  naar 

Jeruzalem met de dingen die zij verzameld hadden. 

 

 Als we doorgaan met de bestudering  van het leven van de apostel Paulus,  lezen we nu verder 

in hoofdstuk 12:25. Wie kwamen van welke plaats terug?  Barnabas en Paulus  kwamen terug 
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van Jeruzalem naar Antiochië en wie brachten ze met zich mee? Ze brachten een jongeman met 

de naam Johannes Markus mee. We lezen hoofdstuk 13:1-3. Paulus en Barnabas kwamen 

terug naar Antiochië waar ze opnieuw begonnen te prediken en de Heilige Geest vertelde hen 

dat ze voor  een bijzonder werk waren geroepen.  De gemeente van Antiochië deed wat van 

hen verlangd werd en zoals we in vers 3 kunnen lezen, legden zij hen de handen op en zonden 

hen weg.  Het opleggen van handen betekende dat ze de steun en gebed van de gemeente 

kregen. 

 

We hebben over veel dingen gesproken. Verwacht jij vandaag de dag dat een profeet als 

Agabus tot ons spreekt of dat de Heilige Geest dingen hardop zou zeggen. Ik hoop van niet. 

Als je iets verwacht  zal dit vandaag de dag niet gebeuren.  Onthoud dat de bediening onder de 

Joden nog niet was verdwenen. God gaf Paulus een nieuwe en speciale boodschap maar deze 

boodschap werd niet in één keer verteld aan de apostel Paulus.  Gedurende de 

Handelingenperiode was God nog steeds bezig met de Joden maar ook met de bediening onder 

de heidenen. Er waren ook profeten in het lichaam van Christus, gedurende Paulus bediening, 

omdat het Woord van God, onze Bijbel nog niet compleet was.  

 

Vandaag de dag hebben wij de gehele Bijbel, Gods geschreven Woord in onze handen. Gods 

Woord is compleet en perfect en God spreekt tot ons d.m.v. Zijn Woord.  Daarom behoor je 

het te leren en Gods Woord te lezen zo vaak als je kan.  

 

Volgende week zullen we leren dat de naam van Saulus werd veranderd in Paulus en over zijn 

eerste reis met Barnabas. We zullen leren  waar zij naartoe gingen en wat er gebeurde in elke 

plaats waar zij waren. Veel mensen noemen dit de eerste zendingsreis. Paulus en Barnabas 

trokken er op uit om de mensen te vertellen van de Here Jezus Christus.  Maar voor vandaag 

de dag hoop en bid ik dat een ieder van jullie weet  dat als je vandaag sterft je naar de hemel 

zal gaan.  Het is afschuwelijk om te bedenken dat als je elke week hier zou zitten bij de 

vertelling  je nooit je vertrouwen in de Here Jezus Christus, waarover je zoveel hebt geleerd,  

zou stellen. 

Wat je vandaag kunt doen is  geloven dat Jezus Christus stierf aan het kruis  

om voor jouw zonden te betalen en dat Hij op de derde dag is opgestaan van de doden. 

 Je kunt niet zomaar naar de hemel gaan als je denkt dat je goed genoeg bent.  In de hemel 

kom je alleen maar  als je gelooft wat Christus voor jou aan het kruis heeft gedaan.  
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LES 4    DE EERSTE ZENDINGSREIS VAN PAULUS, ZEGENINGEN EN 

VERZOEKINGEN. 

 

 

 De afgelopen keer hebben we geleerd over de nieuwe gemeente in Antiochië en de twee 

mannen die daar naar toe gingen om de nieuwe gelovigen te onderwijzen.  Wie weet hoe deze 

twee mannen heetten? Juist hun namen waren Paulus en Barnabas. Hoe lang bleven ze in 

Antiochië?  Dat was één jaar. Daarna gingen ze op reis en brachten aan de gelovigen in 

Jeruzalem  dingen die ervoor zouden zorgen dat ze de hongersnood zouden overleven. Daarna 

keerden ze terug naar Antiochië en namen nog iemand mee. Hoe heette deze persoon? 

Dat was Johannes Markus.  We openen nu onze Bijbel in Handelingen 13 .  

 

 De Heilige Geest had Paulus en Barnabas uitgekozen voor een speciale bediening, de 

gemeente van Antiochië zond hen ook weg voor deze bediening. We lezen Handelingen 13:4-

13. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daaruit naar Cyprus. Toen ze op het eiland Cyprus 

waren predikten ze in de stad genaamd Salamis.  Ze kwamen bijeen in de joodse synagoge. 

God was nog steeds bezig met de Joden, zelfs nu Hij een nieuwe bediening had laten beginnen 

voor de heidenen.  Het programma voor de heidenen,  het lichaam van Christus, en het joodse 

koninkrijkprogramma waren beide van toepassing. In vers 5 kunnen  we lezen wie ook bij hen 

was, dat was Johannes of Johannes Markus. Dit is dezelfde persoon die het Bijbelboek Markus 

in onze Bijbel heeft geschreven. Nadat ze in Salamis hadden gepredikt, gingen ze naar de 

andere kant van het eiland Cyprus en stopten in Pafos. Toen ze in Pafos waren , ontbood de 

stadhouder hen, en wilde hen zien.  Saulus en Barnabas waren gevraagd om te gaan en een 

zeer belangrijk man  te vertellen  over de Here Jezus Christus.  

Maar bij de stadhouder was een joodse man, een profeet. Deze man wilde niet dat de 

stadhouder Saulus en Barnabas zou zien, hij probeerde dit te voorkomen. Kijk naar vers 9. 

Hier verandert de naam Saulus en wat zal van nu af aan zijn naam zijn?  (Paulus). 

Wat deed Paulus toen de boze profeet, met de naam Bar Jezus, probeerde om de stadhouder 

van het geloof af te keren?  Hij zorgde ervoor dat Bar Jezus blind zou worden.  Paulus zorgde 

dus voor een wonder. Hij zorgde ervoor dat de man gedurende een tijd blind zou zijn. Paulus 

wist exact wat dit zou betekenen, want hij was zelf ook verblind op de weg naar Damascus. 

Toen de stadhouder dit wonder zag, geloofde hij, verbaasd door de kracht van God.  Zoals 

jullie kunnen zien werden de wonderen altijd gebruikt als een teken en ze bewezen de kracht 

van God. Vervolgens lezen we in vers 13 dat Paulus en Barnabas Pafos verlieten en naar Perge 

in Pamfilië reisden . Namen ze Johannes Marcus met zich mee?  Nee we zien in de Schrift dat 

Johannes hen verliet en terug ging naar Jeruzalem. De landstreek waar Paulus nu reisde stond 

bekend als zeer gevaarlijk.  Er waren grote rotsen en er waren rovers die zich daar verstopten 

en de reizigers beroofden en hen vaak ook doodden. We kunnen begrijpen dat Johannes 

Markus, die nog erg jong , moe  en bang was  hen verliet om terug te gaan naar Jeruzalem. 

Nadat Paulus en zijn reisgenoten Perge verlaten hadden gingen ze naar een andere stad 

genaamd Antiochië. Dit is een ander Antiochië als waar ze vandaan gekomen waren.  Het is 

Antiochië in een land met de naam Pisidië. Ze gingen opnieuw naar de joodse plaats van gebed 

waar ze uitgenodigd werden om te spreken. Luister goed als ik de verzen 14 -16 voor jullie 

lees. Zoals jullie zien, predikte Paulus de Joden dat de profetie van het Oude Testament 

uitkwam door Christus Jezus. Hij vertelde hen  over vergeving van zonden door de Here Jezus 

Christus. Vervolgens lezen we over de heidenen die deze boodschap ook wilden horen.. (lees 

de verzen 42-49). Vers 44 laat ons zien dat de gehele stad naar Paulus wilde luisteren en dat 

maakte de joodse leiders nijdig . Ze zorgden dat er oproer kwam en spraken Paulus tegen. 

Paulus en Barnabas werden niet bang  en renden niet uit de stad, in plaats daarvan, werden ze 
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moedig en vertelden de joodse leiders dat ze zich tot de heidenen zouden richten.  Paulus 

herhaalt hier dat hem verteld was dat hij een licht zou zijn voor de heidenen. Net na zijn 

bekering was hem verteld dat hij de naam van de Here zou dragen voor koningen en heidenen 

enz... we leerden dit in Handelingen 9. 

 

 Dit is de eerste van de drie keer dat Paulus de joden vertelt dat hij naar de heidenen zal gaan. 

We lezen vervolgens dat de heidenen zich verheugden en velen gered werden en het Woord 

des Heren ging door het gehele land. 

 

 Wij zouden uitgedaagd moeten worden om een beetje van de vrijmoedigheid van Paulus en 

Barnabas te hebben. Je moet niet denken dat het eenvoudig voor hen was. Het is voor niemand 

gemakkelijk om op te staan en de waarheid te spreken. Het is moeilijk om de mensen te 

vertellen dat ze de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen , als ze niet hun vertrouwen in de 

Here Jezus Christus stellen. Het zijn niet alleen de andere mensen die naar de hel zullen gaan, 

maar eenieder van jullie, die hun vertrouwen niet in de Here Jezus Christus als hun persoonlijk 

Verlosser stellen, zullen ook naar de hel gaan.  De Here Jezus hield zoveel van jullie en van 

mij, dat hij de verschrikkelijke dood stierf voor onze zonden. Hij deed dit zodat wij niet 

behoefden te betalen voor onze zonden, en dat Hij was begraven en is opgestaan vanuit de 

dood op de derde dag.  Als jij dit vertrouwt en gelooft zul je gered worden en je zult de 

eeuwigheid in de hemel doorbrengen. Stel deze beslissing niet uit! 
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LES 5    DE EERSTE ZENDINGSREIS, ZEGENINGEN EN VERZOEKINGEN 

 

 

 Voordat we verder gaan om de eerste zendingsreis van Paulus te bestuderen, gaan we 

doornemen wat we vorige week geleerd hebben. Wie kan er iets van vertellen?  

 Ze verlieten Antiochië om het Woord te prediken en te leren. Antiochië werd de thuisbasis 

voor  hun bediening. Als een gemeente iemand uitzendt om te evangeliseren en hem ook 

financieel ondersteunt, dan is die gemeente z’n thuisbasis. Ze verlieten dus Antiochië; wie was 

er trouwens bij hen?  Ze gingen naar het eiland Cyprus en daar maakte Paulus, die nog steeds 

Saulus heette, een man Bar Jezus genaamd, blind.  Van daar uit gingen ze naar Perge en 

Johannes Markus verliet hen en ging terug naar Jeruzalem. Hadden we trouwens verteld dat 

Johannes Markus de neef van Barnabas was?  Nadat Johannes Markus hen verlaten had, 

reisden Paulus en Barnabas naar Antiochië in Pisidië. Daar hield Paulus een lange  preek 

waarna de leiders nijdig werden.  Paulus vertelde ook dat hij naar de heidenen zou gaan. De 

heidenen  waren  ontroerd    en velen van hen geloofden het Woord. 

 

 Open je Bijbel in Handelingen 13 vers 50 en 51. Kun je beschrijven wat hier gebeurt? De 

Joden hielden er niet van dat de heidenen het evangelie hoorden en geloofden en zij werden 

boos en jaloers. We lezen nu in Romeinen 11:11. Het was een deel van het plan van God om 

de Joden tot jaloezie te verwekken. Ze verwierpen de Here Jezus Christus als hun Verlosser, 

Messias en Koning en nu openbaarde God aan Paulus de bediening voor de heidenen. Hij had 

een nieuwe boodschap en  begon een nieuwe periode. Deze periode wordt de bedeling van 

genade genoemd.  

 

 We gaan nu terug naar Handelingen hoofdstuk 14. De Joden werden boos en wierpen Paulus 

en Barnabas uit de stad.  Paulus ging nu naar Ikonium. En Paulus ging opnieuw het eerst naar 

de Joden. We lezen later in de Romeinenbrief dat Paulus een  zwak had voor het volk Israël, hij 

was immers zelf een Jood.  Zijn bediening aan de heidenen was begonnen en het lichaam van 

Christus was ook begonnen, maar op dit moment in het boek Handelingen, was Paulus nog 

sterk bezig om de Joden te bereiken. (lees hoofdstuk 14:1-5). We lezen hier dat als het Woord  

in Ikonium gepredikt werd, zowel Joden als heidenen tot geloof kwamen. Maar we kunnen 

ook zien dat de stad verdeeld was en er ook mensen waren die boos werden en  van plan 

waren om Paulus en degenen die bij hem waren te stenigen. Laten we verder lezen en zien wat 

er gebeurde. (lees Handelingen 14:6-20) 

 

We lezen hier dat Paulus en de zijnen vertrokken uit Ikonium en naar Lystre gingen. Wat 

gebeurde er in Lystre? Daar was een man die vanaf zijn geboorte niet kon lopen. We zien dat 

die man geloofde en Paulus genas hem. Dit was een getuigenis voor alle aanwezigen. Opnieuw 

wil ik jullie er op wijzen dat de genezingen en wonderen  een doel hadden. Weten jullie welk 

doel dat was? Ja, het was altijd een teken voor de Joden. God sprak tot hen gedurende die 

periode en liet hen op vele manieren Zijn kracht zien. Vandaag de dag hebben we Gods Woord 

en dat is alles wat we nodig hebben. We behoeven niet langer naar tekenen en wonderen te 

kijken omdat dat een deel was van de bediening voor de Joden. Toen de man was genezen, 

dachten de mensen dat Paulus en Barnabas goden waren. Ze wilden Paulus en Barnabas 

aanbidden en offers brengen. Paulus kon dit verhinderen en vertelde de mensen dat zij ook 

maar mensen waren en dat het wonder van God kwam. Toen deze dingen gebeurden, kwamen 

de Joden van Antiochië (uit  Pisidië) en vanuit Ikonium naar Lystre om de mensen tegen 

Paulus en zijn boodschap in opstand te brengen. En slaagden zij daarin? 
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 De mensen kwamen in opstand en brachten Paulus buiten de stad en stenigden hem. Als de 

mensen iemand stenigden  was het de bedoeling om iemand te doden. Ze namen geen kleine 

stenen, maar grote, zware, stenen en probeerde de persoon te verpletteren. Dit was een 

pijnlijke dood. Weten jullie nog iemand anders uit het boek Handelingen, die gestenigd werd? 

Dat was Stefanus in hoofdstuk 7. Slaagden deze Joden erin om Paulus te doden?  We lezen in 

vers 20 dat toen de discipelen hem omringden, hij opstond en ze verlieten Lystre de volgende 

dag om naar Derbe te gaan. Kunnen jullie hun verbazing voorstellen toen hij opstond? God 

was nog niet klaar met de bediening voor Paulus.   

 

Paulus leed vele dingen voor de Here Jezus Christus. We zullen in de komende weken nog veel 

meer dingen leren. Weten jullie nog dat Paulus in Handelingen 9 werd verteld dat hij vele 

dingen moest lijden. Hij hield van de Here Jezus en gaf zijn leven voor de bediening, zich geen 

zorgen makend over wat er met hem ging gebeuren. Wij zouden iets meer op hem moeten 

lijken en stoppen om ons over andere mensen zorgen te maken. We zouden eenvoudig moeten 

doen wat de Bijbel ons vertelt en moeten vertrouwen op de Here Jezus voor kracht.  

 

 Je kunt  niet je vertrouwen in de Here Jezus stellen voor kracht of de Bijbel gehoorzamen 

voordat je je vertrouwen in de Here Jezus Christus als je persoonlijk Verlosser hebt gesteld. 

Om behouden te zijn, moet je alleen  geloven dat de  Here Jezus aan het kruis is gestorven 

voor je zonden en dat hij was begraven en dat hij is opgestaan op de derde dag.  Je kunt niets 

goed genoeg doen om je behoudenis te verdienen, maar je kunt gered worden door te 

vertrouwen in wat Christus voor jou aan het kruis heeft gedaan. Als je dat nog niet hebt 

gedaan, stel het niet langer uit.  
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LES 6     DE EERSTE ZENDINGSREIS, ZEGENINGEN EN VERZOEKINGEN 

 

 

 Weet iemand nog waar we de laatste les mee geëindigd zijn? Paulus was gestenigd en de 

Joden dachten dat hij dood was. Wat gebeurde er daarna? Hij stond op en wandelde de stad 

uit, maar hij was wel erg gewond.  Paulus wist dat hij veel zou moeten lijden voor Christus.   

Paulus verliet de volgende dag  Lystre en ging naar Derbe.  Open je Bijbel  in Handelingen 14 : 

20. We lezen tot vers 28.  Paulus en Barnabas gingen naar Derbe en ze predikten daar.  Ze 

werden er met rust gelaten en de bediening groeide.  Vers 21 vertelt ons dat ze het evangelie 

predikten. Kan iemand mij vertellen wat het evangelie is?  Dat kunnen  we lezen in I Korinthe 

15:3,4. Deze verzen vertellen wat het evangelie dat Paulus predikte inhoudt.  Toen hij het 

evangelie predikte in Derbe, Lystre en andere steden, predikte hij dat Jezus Christus was 

gestorven aan het kruis voor onze zonden was begraven en op de derde dag is opgestaan uit de 

doden.  Dat is hetzelfde evangelie wat wij prediken. Om behouden te kunnen worden moet 

men het evangelie geloven dat Paulus  predikte. 

 

 Toen Paulus Derbe verliet ging hij met zijn metgezellen terug naar Antiochië. Ze gingen terug 

langs Lystre, waar hij gestenigd was en langs Ikonium, waar de mensen hem tegemoet 

kwamen.  Ze waren lang genoeg in deze plaatsen  om de gelovigen te bemoedigen en  om 

leiders te benoemen.  Ze gingen terug door Antiochië in Pisidië en  door Perge en Attalië. De 

Bijbel vertelt ons dat ze toen terug gingen naar de gemeente in Antiochië die hen had 

uitgezonden.  Paulus en Barnabas brachten verslag uit van hun reis aan de gemeente in 

Antiochië. 

Zij vertelden hoe hun bediening naar de heidenen was begonnen en ze bleven een lange periode 

in Antiochië.  

 

 We gaan nu verder in Handelingen 15:1-12.  Er waren enige Joden die te Antiochië kwamen 

en ze  probeerden de heidense gelovigen  de wet te laten volgen. De wet was gegeven aan 

Mozes en het volk Israël .De Joden moesten zich aan de wet houden en ze zouden daarvoor 

gezegend worden. Maar nu had God een nieuw programma ingebracht, het lichaam van 

Christus en dat programma maakte de Jood en heiden één in Christus. De wet was niet langer 

nodig en het was niet Gods wil dat de gelovigen de wet zouden houden. Hun relatie met God, 

net als de onze, is door genade alleen.  

 

 We verdienen het niet om gered te worden en de eeuwigheid met God in de hemel door te 

brengen, maar door de dood, begrafenis en opstanding van de Here Jezus Christus is dit wel 

mogelijk voor ons. 

 

 Paulus begreep het nieuwe programma, omdat God het als eerste aan Hem had gegeven.  Het 

was geheim gehouden van het begin der eeuwen en God koos Paulus uit om dit nieuwe 

programma aan de mensen te leren. Paulus wist dat wat de Joden van de heidense gelovigen 

verlangden, verkeerd was en hij en Barnabas gingen naar Jeruzalem om deze dingen met de 

apostelen daar te bespreken. In Jeruzalem was een raad, die bestond uit Joodse mannen, die de 

Here Jezus Christus als hun Messias accepteerden. Petrus maakte deel uit van die raad. Petrus 

stond op en vertelde dat de heidenen, bij Cornelius, ook van hem het evangelie hadden 

gehoord en toen hij tot hen sprak was het niet anders als hij tot de Joden sprak...het was door 

geloof. Nadat Petrus gesproken had, luisterden ze naar Paulus en Barnabas.  We kunnen in II 

Petrus 3:16 lezen dat Petrus de Joden vertelt om naar Paulus te luisteren. Hij zegt dat Paulus 
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dingen zegt, die moeilijk zijn om te begrijpen. Dat komt omdat Paulus een nieuwe boodschap 

had, die God hem rechtstreeks had gegeven. 

 De raad besloot dat de heidenen niet onder de joodse wet behoefde te leven maar ze moesten 

wel uitkijken dat ze de joodse gelovigen niet zouden beledigen. De raad zond Paulus en 

Barnabas terug naar Antiochië tezamen met Judas en Silas die verslag moesten uitbrengen.  We 

kunnen in de Bijbel lezen dat Paulus, Barnabas, Judas en Silas  in Antiochië leerden en 

preekten  Dit was niet Judas, die één van de twaalf discipelen was. Weet iemand wat er met 

hem gebeurde?  Hij ging uit en verhing zichzelf nadat hij de Here Jezus Christus had verraden. 

 

 Volgende week zullen we lezen over een andere reis, die Paulus maakte. We horen over een 

meningsverschil wat hij met een vriend had en wie er met hem meegingen op de tweede reis. 

Denk niet dat deze reizen gemakkelijk waren. Het waren grote afstanden en de wegen waren 

slecht begaanbaar en gevaarlijk. Paulus maakte er geen probleem van. Hij deed wat de Here 

van hem verlangde en diende de Here, hoe moeilijk het ook was.  Wie kunnen zeker leren van 

Paulus’ trouw. Wij hebben allemaal een boodschap en een bediening. Er zijn mensen om ons 

heen die eens zullen sterven en naar de hel zullen gaan en het is onze verantwoordelijkheid om 

hen het goede nieuws te vertellen dat de Here Jezus aan het kruis is gestorven om voor onze 

zonden te betalen , en dat Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Ze behoeven allen 

deze boodschap te geloven om voor eeuwig behouden te zijn.  
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LES 7     DE TWEEDE ZENDINGSREIS VAN PAULUS, HET LICHAAM VAN 

CHRISTUS GROEIT. 

 

 

 Vorige week zijn we geëindigd met Paulus, Barnabas en Silas die in Antiochië waren. Ze 

waren teruggegaan om hun  uit te brengen van hetgeen de raad in Jeruzalem had besloten over 

de heidense gelovigen en daarna bleven ze om het Woord des Heren prediken. 

 

 Laten we in Handelingen 15 vers 36-41 gaan lezen. Wat gebeurde daar? Paulus en Barnabas 

hadden een meningsverschil. Waar ging het meningsverschil over? Oom Barnabas wilde neef 

Johannes Markus meenemen op reis, maar Paulus dacht dat dat niet goed zou zijn. Waarom 

zou Paulus daar op tegen zijn?  Weet je nog dat Johannes Markus hen verlaten had toen de 

vorige reis ruw en gevaarlijk werd?  Paulus hield er niet van dat hij hen verlaten had. We lezen 

dat noch Paulus noch Barnabas van plan waren om van mening te veranderen. Wat besloten ze 

toen te doen?  Ze gingen ieder hun eigen weg, Barnabas nam Johannes Markus mee en ze 

gingen naar Cyprus.  Paulus nam een nieuwe reisgenoot mee, en dat was Silas. Silas was in 

Jeruzalem en had het besluit gehoord  om naar de heidenen te gaan en hij was een poos met 

Paulus in Antiochië geweest. Silas begreep dat Paulus een nieuwe boodschap verkondigde en 

dat een nieuw programma was begonnen voor zowel de Joden als de heidenen. 

 

 Paulus en Silas gingen door Syrië en Cilicië om de gemeenten te versterken. Dat waren dus 

gemeenten die al bestonden. Groepen gelovigen die al tezamen kwamen en Paulus en Silas  

kwamen om hen te bemoedigen. Wat gebeurde op deze tweede reis? Nadat ze Tarsus in Cilicië 

hadden verlaten gingen ze naar Derbe en Lystre. Wat gebeurde er de vorige keer met Paulus in 

Lystre? Daar werd hij gestenigd. Terwijl hij nu in Lystre was ontmoette Paulus een jonge man 

waar hij hoge verwachtingen van had. Deze man heette Timotheüs. Dat is dezelfde Timotheüs 

als waar Paulus de brieven I en II Timotheüs aan geschreven heeft. Timotheüs had een joodse 

moeder en een heidense vader. Pauls wilde dat Timotheüs met hem en Silas mee zou reizen  en 

hij besneed hem.  Besnijdenis was  iets dat God in het Oude Testament, onder de wet, van de 

Joden verlangde 

en omdat de moeder van Timotheüs een joodse was, vond Paulus het beter dat Timotheüs 

besneden zou worden om de joden niet te beledigen. Daarna gingen ze door met prediken  en 

zagen dgelijks mensen tot geloof komen. (lees vers 6-15) Paulus en zijn reisgenoten gingen 

door naar  Frygië en Galatië. Toen ze dit deden verbood de Heilige Geest hen om het Woord 

in Azië te prediken. We begrijpen niet altijd waarom deze dingen gebeuren, maar Paulus 

volgde de wil van de Here, dus toen ze probeerden om naar Bithynië te reizen en de Heilige 

Geest het hen verbood,  gingen ze naar Troas. Wat gebeurde er met Paulus in Troas? We 

kunnen lezen dat  Paulus ‘s nachts een visioen had. Wij kunnen geen visioen krijgen. Vergeet 

niet dat God de dingen toen anders deed omdat Zijn geschreven Woord, de Bijbel, nog niet 

compleet was. Nu is Gods Woord  compleet en hebben we niets anders nodig. Er zullen geen 

visioenen of stemmen in de nacht zijn, niet voor jou en ook niet voor mij. In dat visioen was er 

man uit Macedonië, die Paulus riep om over te komen en hen het Evangelie te prediken. We 

lezen dat Paulus direct reageerde en Troas verliet en rechtstreeks naar Macedonië  ging. Ze 

gingen naar Filippi, de hoofdstad van Macedonië. Het was een grote en belangrijke stad. In 

Filippi ontmoetten 

ze een vrouw genaamd Lydia. Ze verkocht purper, hetgeen een dure stof was. Lydia stond er 

op dat Paulus en de zijnen in haar huis zouden blijven. Zij deden dit omdat zij vonden dat zij 

een gelovige, getrouwe vrouw was. Terwijl ze in Filippi waren werden ze gevolgd en lastig 

gevallen door een jonge vrouw die door de duivel bezeten was. Zij kon dingen voorspellen en 
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haar bazen de toekomst voorspellen. Haar bazen verdienden veel aan haar gaven. Toen ze 

Paulus volgde, werd hij verdrietig , en wierp de duivel uit haar. Ze verloor haar krachten en 

haar bazen werden zeer boos. Ze lieten Paulus en Silas geselen door Romeinse soldaten en 

wierpen hen in de gevangenis. (lees de verzen 16-40) Deze geselslagen moeten enorm veel pijn 

gedaan hebben.  Zij gebruikten leren gesels met stukjes bot en steen aan de uiteinden.  En 

Paulus en Silas werden vele malen geslagen. Wat voor effect hadden deze slagen op Paulus en 

Silas? Wat deden ze rond middernacht in de gevangenis? (vers 25). Zij zongen lofliederen tot 

God. Daarna kwam er een aardbeving en de deuren van de gevangenis gingen open.  De 

gevangenbewaarder werd ontzettend bang en wilde zichzelf doden omdat de 

gevangenbewaarder altijd met de dood gestraft zou worden als der gevangenen zouden 

ontsnappen. Als hij zich in zijn zwaard wilde storten , stopte Paulus hem en hij viel voor hen 

neer en stelde hen een belangrijke vraag. Het was een vraag waarop wij allemaal het antwoord 

zouden moeten kunnen geven. Hij vroeg hoe hij gered kon worden.  Wat vertelde Paulus hem? 

Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult zalig worden. (Handelingen 16:31). Zijn huisgezin 

zou ook het evangelie horen en gered worden. Ze lezen dat de gevangenbewaarder die nacht 

werd behouden en gedoopt werd. De doop met water was een joods gebruik en het 

programma voor de joden was nog steeds in werking, hoewel het zijn einde naderde.  

 

 We lezen dat de romeinen geen enkel recht hadden om Paulus te geselen, omdat hij een jood 

was en ook het romeinse burgerschap bezat.  De Romeinen hadden de romeinse wet gebroken 

door een burger te geselen zonder hem eerst te veroordelen. De romeinse officiers waren bang 

voor de problemen die Paulus zou kunnen maken en bevrijden hen snel uit de gevangenis. 

Daarna gingen ze terug naar het huis van Lydia.  

 

 Volgende week gaan we verder met de reis van Paulus. Jongens en meisjes wees er zeker van 

dat je weet hoe je gered kunt worden en hoe je het aan anderen kunt vertellen hoe ze gered 

kunnen worden. God wil dat we aan anderen vertellen hoe ze zeker kunnen weten dat ze de 

eeuwigheid in de hemel met Hem kunnen doorbrengen. 
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VRAGEN LES 7      DE TWEEDE ZENDINGSREIS VAN PAULUS 

 

 

1.  Waarom gingen Paulus en Barnabas apart van elkaar op reis? 

 

a.  Ze haatten elkaar 

b.  Ze waren geen zendelingen meer. 

c.  Ze konden het niet eens worden over Johannes Markus , die mee zou gaan. 

d.  Ze waren op elkaar uitgekeken. 

 

 

2.  Wie werd nu de reisgenoot van Paulus? 

 

a.  Silas 

b.  Mattheüs 

c.  Petrus 

d.  Bar Jezus 

 

 

3.  In welke stad ontmoette Paulus Timotheüs? 

 

      a.  Antiochië 

b.  Jeruzalem 

c.  Tarsus 

d.  Lystre 

 

4.  Waar moest Paulus, volgens het visioen heengaan? 

 

a.  Tarsus 

b.  Macedonië 

c.  Lystre 

d.  Jeruzalem 

 

 

5.  Waarom was Perge het meest gevaarlijke deel van de eerste reis? 

 

a.  Er waren veel stenen 

b.  Het weer was altijd slecht 

c.  Er waren dieven 

d.  De joden waren slecht 

 

 

6.  Wat maakte Lydia? 

 

a.  manden 

b.  tenten 

c.  paarse stof 

d.  problemen 
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LES 8    DE TWEEDE ZENDINGSREIS VAN PAULUS, HET LICHAAM VAN 

CHRISTUS GROEIT 

 

 

 Wie kan vertellen waar we het vorige week over gehad hebben? We kunnen ons herinneren 

dat Paulus en Barnabas een meningsverschil hadden en dat ze apart van elkaar op reis gingen. 

Barnabas nam Johannes Markus, zijn neef, met zich mee, en Paulus nam Silas met zich mee. 

Aan het einde van de les hebben we geleerd dat Paulus en Silas geslagen waren en in de 

gevangenis van Filippi geworpen waren. Wat was hun misdaad? Hadden zij iets verkeerds 

gedaan? Ze hadden een boze geest bij een meisje met een waarzeggende geest uitgeworpen. 

Dit scheelde haar bazen heel veel inkomsten omdat zij niet langer de toekomst kon 

voorspellen. De mannen waren boos en ze lieten Paulus en Barnabas door de romeinse 

soldaten slaan en in de gevangenis werpen.  Midden in de nacht kwam er een aardbeving 

,waardoor alle deuren van de gevangenis open gingen. Nadat de gevangenbewaarder had 

ontdekt dat er geen enkele gevangene was ontsnapt, stelde hij een belangrijke vraag, nl. “wat 

moet ik doen om behouden te worden?’’ Het antwoord op deze vraag was: “geloof in de Here 

Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” De gevangenbewaarder kwam tot geloof  en Paulus 

en Silas werden losgelaten uit de gevangenis.  Paulus was geslagen en in de gevangenis gezet 

zonder enige vorm van berechting, bovendien was hij een romeins staatsburger, en dit mocht 

volgens de romeinse wet niet. Paulus zou grote problemen voor de romeinse leiders en 

soldaten kunnen veroorzaken.  Maar dat deed hij niet , hij ging samen met Silas naar het huis 

van Lydia.  

 

 Vandaag leren we dat Paulus en Silas Filippi verlaten. Paulus heeft later een brief geschreven 

aan de gemeente te Filippi,  nl. de brief aan de Filippensen,  die ook in de Bijbel staat. 

 

  We gaan lezen in Handelingen 17:1-10. Paulus en Silas gaan naar Thessalonica en ze gingen 

net als in de andere steden, het eerst naar de joodse synagoge. Hij deed dit 3 sabbatten lang. 

Weet iemand wat de sabbat is? De sabbat is de zaterdag ; in het Oude Testament mochten de 

Joden volgens de wet, niet  werken. Paulus opende de Schriften en probeerde hen te leren dat 

Jezus Christus hun Messias was. Las hij voor uit de brief aan de Romeinen? Nee! Hij gebruikte 

oudtestamentische schriften. Zoals we al eerder gezegd hebben, de Bijbel, zoals we die nu 

hebben, was nog niet klaar. We lezen in ons schriftgedeelte dat veel mensen tot geloof 

kwamen, maar er waren nog steeds veel Joden, die de prediking van Paulus wilden stoppen. Ze 

gingen naar het huis van een gelovige, genaamd Jason. Ze namen hem mee als gevangene en 

bleven zoeken naar Paulus. Om Paulus en Barnabas tegen deze mensen te beschermen, 

stuurden de gelovigen in Thessalonica Paulus en Silas ‘s nachts weg. Waar gingen ze nu naar 

toe?  Berea.  

 

In de verzen 10-14 kunnen we lezen dat de mensen in  Berea de Schriften dagelijks 

onderzochten. Ze wilden weten of Paulus en Silas de waarheid spraken. Velen kwamen tot 

geloof en dit werd weer bekend in Thessalonica.  De Joden uit Thessalonica kwamen naar 

Berea om de mensen tegen Paulus op te zetten. De gelovigen in Berea stuurden Paulus weg, 

maar Silas en Timotheüs bleven om door te gaan met hun bediening. Nadat  Paulus Berea had 

verlaten, reisde hij naar Athene. We lezen de verzen 15-22. Paulus stuurde z’n begeleiders 

terug naar Berea om Barnabas en Silas te halen, zodat ze met hem in Athene het Woord 

konden verkondigen. Ook daar begon hij eerst tot de Joden te spreken. In Athene werden vele 

goden aanbeden. De mensen hadden heiligdommen gemaakt voor deze goden en aanbaden die. 

Paulus werd uitgenodigd om op de Areopagus te spreken. (Mars Hill). Dat was de plaats waar 
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de mensen hun goden aanbaden. Ze waren bang dat ze misschien vergeten waren om voor een 

bepaalde god een afbeelding te maken en daarom hadden ze voor “de onbekende god” ook een 

altaar gemaakt. Paulus vertelde deze mensen over de “onbekende God”, over de Here God in 

de hemel. Hij vertelde hen dat God niet  woonde in tempels met handen gemaakt. Het leek 

erop dat de mensen naar hem luisterden, totdat hij begon te vertellen over de opstanding van 

de Here Jezus Christus (vers 31). Toen waren ze niet meer geïnteresseerd en begonnen ze te 

spotten tegen Paulus en zijn boodschap. Toen zij niet meer luisterden, en hij zijn boodschap 

niet meer kon uitdragen, verliet hij de stad. De Bijbel vertelt ons dat er mensen waren die tot 

geloof kwamen en bij Paulus bleven. Twee worden er met name genoemd, nl. Dionysius en 

Damaris.  

 

 Het is net als wij het evangelie aan iemand vertellen, het kan de mensen niet schelen of ze 

luisteren niet naar ons. Paulus sprak tot honderden mensen, en hij zou ook gedacht kunnen 

hebben dat niemand naar hem luisterde, maar dan lezen we in de Bijbel dat er mensen waren 

die wel geloofden in de Here Jezus Christus. // 

Zelfs als we niet weten of er iemand door onze bediening tot geloof is gekomen, mogen we 

niet opgeven. Het is belangrijk voor je om door te gaan met vertellen, aan je vrienden, je buren 

en familie, over de Here Jezus die gestorven is aan het kruis om te betalen voor hun zonden. 

De enige manier waarop ze de eeuwigheid in de hemel kunnen doorbrengen is om hun 

vertrouwen te stellen in Christus, die gestorven is voor hen, was begraven en op de derde dag 

is opgestaan uit de doden. 

 

 Ik hoop en bid dat je de beslissing al hebt genomen om in Hem te vertrouwen voor je 

behoudenis en ik hoop en bid, dat je deze boodschap met anderen zult delen. Je zult 

uitgelachen worden , maar je hoeft niet bang te zijn om gestenigd te worden, geslagen of in de 

gevangenis terecht te komen, zoals met Paulus gebeurden. Neem de beslissing om trouw aan 

de Here Jezus te zijn. 
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VRAGEN LES 8    DE TWEEDE ZENDINGSREIS 

 

 

1.  Paulus verliet Berea en ging naar de volgende stad 

 

A.  Lystra 

B.  Athene 

C.  Filippi 

D.  Jeruzalem 

 

 

2.  Wat aanbaden de mensen in Athene? 

 

A.  God 

B.  De Here Jezus 

C.  Koeien 

D.  Afgoden 

 

 

3.  Waar mocht Paulus over zijn geloof vertellen? 

 

A.  De Areopagus 

A.  De tempel 

B.  De Romeinse rechtszaal 

A.  De markt 

 

 

4.  Een van de altaren was gemaakt voor: 

 

A.  Paulus 

B.  Abraham 

C.  De onbekende God 

D.  De Here Jezus 

 

5.  De mensen luisterden totdat Paulus begon te spreken over: 

 

A.  Adam 

B.  De schepping 

C.  Israël 

D.  De opstanding 

 

 

6.  Hoe heette een van de nieuwe gelovigen in Athene? 

 

A.  Silas 

B.  Lucas 

C.  Jason 

D.  Dionysius 
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LES 9    DE TWEEDE ZENDINGSREIS VAN PAULUS, HET LICHAAM GROEIT 

 

 

De afgelopen weken hebben we geleerd over de bediening van Paulus voor de Joden en de 

heidenen. Vorige week zijn we geëindigd met Paulus en Silas en de jonge Timotheüs op hun 

tweede zendingsreis. Het was de eerste reis voor Silas en Timotheüs, maar voor Paulus was 

het de tweede reis. Op de eerste reis werd hij vergezeld door Barnabas.  We hebben gehoord 

dat Paulus en Barnabas een meningsverschil hadden over het meenemen van Johannes Markus 

en hun wegen scheidden. Het laatste wat we geleerd hebben is dat Paulus op de Areopagus 

sprak. Dit was de plaats waar de mensen hun goden van goud en zilver aanbaden. Paulus 

vertelde hen van de God van hemel en aarde en van de Here Jezus Christus. Zij luisterden 

totdat hij sprak over de opstanding  en daarna spotten zij ermee. De Areopagus was een plek in 

Athene, Griekenland. 

 

 Laten we nu in de Bijbel in Handelingen hoofdstuk 18 vers 1-11 gaan lezen om meer te horen 

over de bediening van Paulus. Waar ging Paulus naartoe toen hij Athene verliet? Hij ging naar 

Korinthe. Heb je wel eens gehoord van de Bijbelboeken I en II Korinthe? Paulus heeft deze 

geschreven aan de mensen in Korinthe. Wie ontmoette Paulus in Korinthe? Als je denkt aan 

Silas en Timotheüs, dan heb je gelijk, en als je denkt aan Aquilla en Priscilla, dan heb je ook 

gelijk. Aquilla was een joodse man en hij was getrouw in de prediking van de Here Jezus 

Christus. Wat voor beroep had Aquilla? Hij was tentenmaker en Paulus bleef bij hem en zijn 

vrouw Priscilla, omdat hij ook een tentmaker was.  Je ziet dat Paulus soms ook werkte om 

voor zichzelf en degenen die met hem reisden te kunnen zorgen. Silas en Timotheüs 

vergezelden hem vanuit Macedonië en preekten over de Here Jezus. De joden vonden de 

boodschap niet fijn en zij werkten Paulus tegen. Dit is de tweede keer in het boek Handelingen 

dat Paulus de Joden vertelt dat hij naar de heidenen zal gaan. Hij bleef toen een poosje in het 

huis van Justus, dat naast de joodse synagoge stond.  De overste van de synagoge kwam ook 

tot geloof. Hoelang bleef Paulus in Korinthe?  Dat was anderhalf jaar. 

 

 We lezen nu de verzen 12-23, om te zien wat er verder gebeurde in Korinthe. De joden 

veroorzaakten een oproer en namen Paulus mee naar de rechter stoel , naar Gallio de 

stadhouder. Toen Paulus het woord wilde nemen, onderbrak Gallio hem en zei dat hij niet 

geïnteresseerd was in de problemen van de joodse wet en de religieuze problemen.  Daarna 

namen de mensen een gelovige, Sosthenus, de overste van de synagoge en sloegen hem, voor 

de rechterstoel, maar Gallio deed er niets aan. Paulus verliet Korinthe en reisde richting 

 Syrië  en stopte met Aquilla en Priscilla in Efeze.  

 

 We lezen de verzen 24 -28. We zien dat Aquilla en Priscilla druk met hun bediening in Efeze 

bezig zijn en een man ontmoeten die Apollos heet.  Apollos leerde de mensen de dingen die hij 

geleerd had van Johannes de Doper, en  kende de boodschap van Paulus nog niet; Aquilla en 

Priscilla legden dit aan hem uit.  

 

We lezen hoofdstuk 19 vers 1-22. 

 Apollos gaat vervolgens naar Korinthe. Paulus was inmiddels in Caesarea aangekomen en naar 

Jeruzalem gegaan om de gemeente daar te groeten. Daarna begint hij aan zijn derde reis die 

eerst langs Antiochië voert, Galatië en Frygië.  Daarna gaat Paulus naar Efeze. Paulus leert de 

mensen in de school van Tirannus gedurende twee jaren. Paulus deed nog steeds wonderen, 

omdat de bediening voor de joden nog niet helemaal geëindigd was. De joden wisten dat God 

met hen op een lichamelijke manier handelde.  Maar Paulus sprak natuurlijk ook tot de 
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heidenen.  Er waren mensen die de wonderen na wilden doen . De Bijbel vertelt ons van de 7 

zonen van Sceva, die duivelbezweerders waren.  Sceva was een  joodse overpriester.  Toen ze 

probeerden om wonderen te doen, sprong een man met een boze geest op hen en zij vluchten 

naakt en gewond  het huis uit .Toen de mensen dit hoorden geloofden ze in de Here Jezus 

Christus. Toen ze tot geloof kwamen begonnen ze ook bepaalde dingen in hun leven te 

veranderen. Het is niet nodig om eerst je leven te veranderen om gered te worden, maar als je 

eenmaal tot geloof gekomen bent, komt de Heilige Geest in je wonen en word je een nieuw 

mens, de Bijbel noemt je een nieuwe schepping. Het is dan goed om de vroegere zondige 

dingen af te leggen en in de Geest te wandelen. Deze mensen waren tot geloof gekomen en ze 

begonnen boeken te verbranden van dingen die niet goed waren. Dit kostte de mensen veel 

geld, maar ze deden afstand van het kwaad in hun leven. 

 

 We lezen dat Paulus Timotheüs en Erastus terug stuurt naar Macedonië, Paulus bleef nog een 

lang tijd in Azië.  

Jongens een meisjes we proberen je te laten  weten hoe belangrijk het is om de Here Jezus 

Christus als je persoonlijk Verlosser aan te nemen.  

 

Het is het belangrijkste wat je in je leven kan doen. We hopen en bidden dat je de Here Jezus 

hebt aangenomen, die gestorven is aan het kruis om te betalen voor je zonden en dat hij is 

opgestaan op de derde dag. Als je dit gelooft, ben je voor eeuwig behouden en kan niets en 

niemand tussen jou en God komen.  Als je tot geloof bent gekomen  moet je ook nadenken 

over de manier waarop je leeft en de dingen die je doet.  De Heilige Geest woont in je en je 

leven behoort de Here God te behagen.  Denk  hier deze week  eens over na.  
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VRAGEN     LES  9 

 

 

1.  Nadat Paulus Korinthe had verlaten ging hij naar de volgende stad: 

 

a.  Lystre 

b.  Derbe 

c.  Antiochië 

d.  Efeze 

 

2.  Wie reisde(n) er met Paulus mee? 

 

a.  Lydia 

b.  Aquilla en Priscilla 

c.  Bar-Jezus 

d.  Barnabas 

 

3.  Nadat Paulus Efeze verliet ging hij naar: 

 

a.  Jeruzalem en Antiochië 

b.  Korinthe en Galatië 

c.  Troas en Filippi 

d.  Perge en Pafos 

 

4.  Wie ontmoetten Aquilla en Priscilla in de Synagoge in  Efeze? 

 

a.  Apollos 

b.  Lukas 

c.  Timotheüs 

d.  Jason 

 

 

5.  Apollos leerde hetgeen hij gehoord had van: 

 

a.  Paulus 

b.  De Here Jezus 

c.  Johannes de Doper 

d.  Lucas 

 

 

6.  Wat gebeurde er toen de zonen van Sceva probeerde om duivels uit te drijven? 

 

a.  De duivels gingen rustig weg 

b.  De duivels vielen hen aan 

c.  Er gebeurde niets  

d.  De Here Jezus was trots op hen 

 

 

 



22 

 

LES 10      DE DERDE ZENDINGSREIS 

 

 

Vorige week hebben we gehoord dat Paulus aan zijn derde zendingsreis begon. We gaan lezen 

in Handelingen 18. Paulus ging naar Efeze met Aquilla en Priscilla, maar hij bleef daar niet. We 

kunnen in vers 21 lezen dat hij naar Jeruzalem ging, daarna naar Antiochië en vanuit Antiochië 

begon hij zijn derde zendingsreis en ging naar al de gemeenten in de omgeving van Galatië om 

de gelovigen te bemoedigen. Weet je nog dat hij in Efeze was en dat daar veel gelovigen 

waren?   

 

 Wat gebeurde in Efeze als resultaat van de prediking van Paulus en het verbranden van de 

boeken? (lees hoofdstuk 19:23-41). Er was een man genaamd Demetrius die geld verdiende 

door tempeltjes van de godin Diana te verkopen. Hij nam zilver en maakte  daarvan  tempeltjes 

die door de mensen aanbeden werden. Wij weten dat er geen goden en godinnen zijn, die voor 

ons kunnen zorgen, maar de mensen in Efeze vertrouwden erop dat de godin Diana voor hen 

zorgde.  Toen de mensen in de Here Jezus gingen geloven stopten ze met het aanbidden van de 

godin Diana, en kochten geen tempeltjes meer. Demetrius was hier niet blij mee, omdat hij 

minder tempeltjes verkocht dan voorheen en dus minder geld verdiende.  Ook vandaag de dag 

zijn er mensen die beelden aanbidden. Het is verkeerd om dat te doen. Heb je wel eens een 

kerk of een huis gezien met een beeld van Maria in de tuin? Deze mensen aanbidden dat beeld.  

Dat is niet goed, we behoren alleen de Here God te aanbidden en de Here Jezus Christus , Die 

God is.  Ook als mensen je zeggen dat het goed is om Maria of een ander persoon te 

aanbidden.   Laten we teruggaan naar ons schriftgedeelte.  Demetrius ruide de andere 

mensen op, die ook beeldjes maakten en ze zorgden voor veel onrust in de stad. Twee van 

Paulus’ metgezellen, Gajus en Aristarchus werden meegesleurd naar de schouwplaats. Paulus 

wilde de schouwplaats ook binnengaan, maar de discipelen wilden dat niet uit angst dat hij 

gedood zou worden. We lezen dat een man met de naam Alexander,  naar voren werd gebracht  

om tot de mensen te spreken maar de mensen begonnen nog harder te schreeuwen.  Alexander 

was een jood en zelfs de joden, die niet geloofden in de Here Jezus Christus aanbaden de godin 

Diana niet. De joden wisten vanuit het Oude Testament dat ze allen de Here God moesten 

dienen en niemand anders. De heidenen kochten en aanbaden de zilveren tempeltjes van Diana. 

De mensen luisterden niet naar Alexander. De stadsschrijver kon de menigte pas  na twee uur 

stil krijgen. De stadsschrijver kon de mensen ervan overtuigen dat Paulus en zijn medestanders 

Gajus en Aristarchus en anderen niets onwettigs hadden gedaan. Ze hadden de kerken niet 

bestolen of gelasterd. Hij vertelde hen dat ze beter konden kalmeren aangezien ze anders in 

problemen zouden komen met de regering voor het aanstichten van een oproer. Daarna 

vertelde hij hen om weg te gaan. 

We gaan nu hoofdstuk 20 lezen  vers 1-12. We kunnen hier lezen dat Paulus Efeze verlaat en 

naar Macedonië gaat om de gelovigen te bemoedigen . De Bijbel vertelt ons dat hij gelovigen 

ontmoette in Troas  en ook daar predikte hij. Kun je mij iets vertellen over de preek? Hij hield 

een lange preek. Heb jij wel eens een preek gehoord die tot middernacht duurde?  Paulus had 

veel dingen te vertellen en hij wilde de volgende dag vertrekken, dus daarom werd het zo laat.  

Wat gebeurde er terwijl hij aan het prediken was?  Er was een jongeman genaamd Eutychus, 

die in het raam zat te luisteren, maar in slaap viel en naar beneden viel.  De Bijbel vertelt ons 

dat hij op de derde verdieping zat, dat is behoorlijk hoog.  Eutychus viel dood neer, en Paulus 

werd door God gebruikt om Eutychus op te wekken uit de dood.  De mensen waren hierdoor 

heel erg getroost.  Paulus en de zijnen verlieten Troas en ze gingen naar Milete. Toen hij in 

Milete was liet hij de ouderlingen vanuit Efeze komen. Hij was van plan om naar Jeruzalem te 

gaan en hij wilde nog iets met deze ouderlingen bespreken. Hij had met de mensen in Efeze 
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meer tijd doorgebracht dan in welke stad ook. Hoe lang was hij in Efeze geweest?  Drie jaren. 

Hij sprak tot deze oudsten en herinnerde hen aan hun bediening.  Hij nam op een emotionele 

manier afscheid van degenen waar hij veel van hield. Kijk naar vers 24 en laten we dat lezen. 

Kun jij zeggen dat je je leven niet kostbaar acht?  Wil jij, net als Paulus, je leven opgeven om 

geslagen, gestenigd 

en in de gevangenis gestopt te worden en vele andere dingen voor de bediening van Jezus 

Christus. Denk hier even over na. Laten we de verzen 25-27 lezen. Paulus zegt hier dat hij zijn 

werk deed en het evangelie verkondigde.  Hij deed alles wat van hem verwacht werd.  Hij 

waarschuwt hen om waakzaam te zijn en geen valse broeders in hun midden toe te laten om de 

gemeente in Efeze te vernietigen.  Hij herinnert hen eraan dat hij drie jaar in hun midden was 

geweest.  

 

 Toen hij geëindigd had te spreken tot de ouderlingen van Efeze ging hij naar een schip.  Het 

zou goed zijn voor een ieder van  jullie om er over na te denken wat Paulus had geleden voor 

het evangelie. Soms doen we onze mond niet open om andere mensen over het evangelie te 

vertellen, omdat we niet uitgelachen willen worden.  Weet je dat ieder persoon op aarde de 

eeuwigheid in de hemel of in de hel zal doorbrengen?  Het is jouw en mijn taak om hen over de 

Here Jezus Christus te vertellen, die aan het kruis is gestorven voor hun zonden en dat hij was 

begraven en is opgestaan uit de doden op de derde dag. Dit is de boodschap die ze moeten 

geloven om de eeuwigheid in de hemel te kunnen doorbrengen. 
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VRAGEN LES 10:    DE “DERDE ZENDINGSREIS”  

 

Handelingen 19: 23-41. 

 

 

Vers van deze week om over na te denken : Handelingen 20:27 

 

Verbind de volgende woorden met elkaar: 

 

 

Alexander                                 Zilversmid 

 

Diana                                        Gelovige 

 

Gajus                                         Joodse zegsman 

 

Demetrius                                  godin 

 

Aristarchus                                Gelovige  

 

 

Vragen: 

 

1 In welke stad ontmoetteTimotheus  Paulus? 

 

a.  Troas 

b.  Efeze 

c.  Antiochie 

d.  Korinthe 

 

 

2.  Hoe lang bleef Paulus in Troas? 

 

a.  Twee dagen 

b.  Een maand 

c.  Een jaar 

d.  Een week 

 

3.  Wie viel in slaap tijdens Paulus  preek 

 

a.  Timotheus 

b.  Eutychus 

c.  Silas 

d.  Apollos 
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4.  Waar was Paulus toen hij de leiders van Efeze ontmoette? 

 

a.  Korinthe 

b.  Milete 

c.  Jeruzalem 

d.  Troas 

 

 

5.  Waarom was Paulus gesprek met de leiders te Efeze zo triest? 

 

a.  Hij was boos over hen 

b.  Allen haten hem nu 

c.  Zij zouden hem nooit meer terugzien 

d.  Zij  hielden ervan om over alles te huilen. 
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LES 11     DE DERDE ZENDINGSREIS VAN PAULUS WORDT VOORTGEZET 

 

 

 In onze laatste les hebben we geleerd dat Paulus afscheid had genomen van de ouderlingen 

van Efeze en daarna naar het schip ging.  Waar ging hij naar toe?  Hij was niet in Efeze, maar 

in Milete. Hij ging van Milete naar een plaats genaamd Tyrus. Terwijl het schip aan het lossen 

was bezocht Paulus de gelovigen. De Bijbel vertelt ons dat Paulus daar zeven dagen was.  (lees 

Handelingen 21:1-6)  Wat zeiden de discipelen tegen Paulus over zijn reis naar Jeruzalem?  Zij 

waarschuwden hem om niet naar Jeruzalem te gaan. Dit was niet hun mening maar zei zeiden 

het door de Heilige Geest. Nadat hij zeven dagen in Tyrus had doorgebracht ging hij naar 

Ptolemais, waar hij drie dagen bleef, daarna ging hij naar Cesarea. Laten we de verzen 8-13 

lezen. We hebben gelezen dat hij in Cesarea bij Filippus, de evangelist, verbleef. Deze Filippus 

was één van de zeven mannen die uitgekozen waren als diaken om te voorzien in de behoeften 

van de gemeente in Jeruzalem aan het begin van de Handelingenperiode. We hebben gelezen 

dat terwijl Paulus daar was, een profeet met de naam Agabus naar hem toe kwam en de handen 

en voeten van Paulus bond en hem waarschuwde, dat hetzelfde met hem in Jeruzalem zou 

gebeuren.  Men smeekte dat Paulus niet naar Jeruzalem zou gaan, maar hij bleef volharden dat 

hij klaar was om, als dat nodig was, te sterven voor de bediening. Paulus was een Jood  en hij 

had een zwak voor de joodse mensen en Jeruzalem was de hoofdstad. Hoewel een nieuwe 

boodschap werd geleerd, bleven een aantal oude gebruiken nog steeds bestaan.  

Zoals we al eerder gezegd hebben, zijn er vandaag de dag geen profeten omdat het Woord van 

God, de Bijbel compleet en perfect is.  Wij krijgen als onze informatie door het lezen en 

bestuderen van onze Bijbel. 

 

We lezen de verzen 14-26. Paulus  ging naar Jeruzalem en bezocht Jacobus.  Ze deelden de 

zegeningen van de bediening  en Jacobus vroeg aan Paulus of hij een gelofte wilde nakomen 

door vier mannen in de tempel mee te nemen.  Hij deed dit en dat veroorzaakte veel 

problemen. (vers 27-32). De Joden raakten in beroering en beschuldigden Paulus ervan dat hij 

heidenen in de tempel had gebracht. Er kwam een oproer en ze grepen Paulus en namen hem 

mee uit de tempel en de deuren werden gesloten. De Bijbel vertelt ons dat geheel Jeruzalem in 

rep en roer was. Op het moment dat ze Paulus sloegen en hem misschien wilden doden, 

kwamen de Romeinse soldaten. De menigte bedaarde wat omdat zij niet gestraft wilde worden 

voor het veroorzaken van een oproer in de straten.  

 

De verzen 33-40 vertellen ons dat de overste Paulus onder zijn hoede nam. Hij ondervroeg 

Paulus wat hij verkeerd had gedaan en waarom er zo’n groot oproer was ontstaan.  Toen hij 

Paulus wilde laten wegbrengen vroeg Paulus of hij iets tegen de menigte mocht zeggen. Toen 

ze bemerkten dat hij zowel  Grieks  als Hebreeuws sprak,  en vanuit Tarsen kwam en ook nog 

eens een Romeins staatsburger was, luisterden ze naar hem. Daarna sprak hij in het 

Hebreeuws, zodat de Joden hem konden verstaan.  

 

Hoofdstuk 22 vertelt ons over de toespraak van Paulus tot de Joden in Jeruzalem. Hij vertelde 

hen van zijn reis naar Damascus en van het verblindende licht op zijn weg daar naar toe. Hij 

vertelde hen van zijn verblijf in Damascus en dat de Here hem had uitverkoren om te leren en 

te prediken.  Hij vertelde hen hoe de Joden de prediking van de Here Jezus Christus hadden 

verworpen, waarna hij zich tot de heidenen had gekeerd. Toen ze dat hoorden werd de menigte 

boos en wilde niet langer luisteren.  Zij waren zo boos dat de Romeinse hoofdman opdracht 

gaf om Paulus in de legerplaats te brengen en hem te laten geselen. Toen ze dit wilde gaan 
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doen vertelde Paulus hen dat hij een Romeins staatsburger was en ze wisten dat ze hem niet 

mochten slaan zonder veroordeling.  

 

De overste was bang dat hij misschien al te veel had gedaan door Paulus te laten binden. Er is 

veel meer met Paulus gebeurd, maar we leren dat hij getrouw blijft aan God en doorgaat met 

de prediking van het evangelie van Jezus Christus.  Het evangelie van genade is de meest 

belangrijke boodschap die je in je leven zult horen. Je moet geloven dat de Here Jezus Christus 

voor jouw zonden aan het kruis is gestorven, is begraven en op de derde dag is opgestaan uit 

de dood.   
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VRAGEN LES  11   DE DERDE ZENDINGSREIS VAN PAULUS 

 

 

1.  Paulus ging aan boord van een schip dat ging naar: 
     

A.  Lystre 

B.   Efeze 

C.   Fenicië 

D.  Antiochië 

 

2.  Hoelang bleef Paulus in Tyrus? 

A.  Een week 

B.  Twee weken 

C.  Een dag 

D.  Een maand 

 

3.  Bij wie bleef Paulus in Cesarea? 

A.  Petrus 

B.   Jason 

C.   Filippus 

D.   Lucas 

 

4.  Wat zou Paulus zijn in Jeruzalem volgens de profeet Agabus? 

A.  Blij 

B.  Ziek 

C.  Gevangen en gebonden 

D.   Verdwaald 

 

5.  Bij wie bleef Paulus in Jeruzalem? 

A.  Mnason 

B.   Lucas 

C.   Timotheüs 

D.   Apollos 

 

6.  De Joden waren opgewonden omdat ze dachten dat Paulus: 

A.  Dom was 

B.  Gemeen was 

C.   Raar was  

D.   Leerde tegen de wet van Mozes 

 

7.  Om de Joden te helpen, stemde Paulus erin toe om 

A.  Een gelofte na te komen 

B.   Weg te lopen 

C.   Z’n mond te houden 

D.   Zich gedurende een maand te verstoppen   
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LES 12       JERUZALEM: VERDEDIGING VAN HET EVANGELIE 

 

 

Waar was Paulus toen we in de laatste les van hem hoorden?  Ja, hij was in Jeruzalem.  

Wie waarschuwde hem om daar niet naar toe te gaan? Er waren twee gelegenheden waarbij 

hem verteld werd om niet naar Jeruzalem te gaan.  Weet jij de naam nog van de profeet die zijn 

handen en voeten bond en Paulus vertelde dat hetzelfde met hem in Jeruzalem zou gebeuren? 

Zerker, zijn naam was Agabus en hij bezocht Paulus in Cesarea toen hij inhet huis van  Filippus 

was. De andere waarschuwing kwam van een groep discipelen; in welke stad was dat?  Het 

antwoord kunnen we lezen in Handelingen 21:3. Het was Tyrus. De profetie kwam uit en 

Pualus werd gebonden en als gevangene meegenomen naar Jerzuaelm. De Romeinse soldaten 

wisten niet wat ze met hem moesten doen, omdat ze hem niet mochten slaan. Waarom niet? Hij 

was een Romeins staatsburrger en dat gaf hem het recht om geod behandeld te worden, en een 

rechtszaak te hebben voordat hij gestraft zou worden. Ze zorgenden ervoor dat hij zichzelf 

voor de Joodse leiders zou kunnen veredigen. De groep Joodse leiders, bestaand uit zeventig 

leden, heet het Sanhedrin.  

 

We gaan nu naar hoofdstuk 23 en lezen over de toespraak van Paulus. We lezen eerst de 

verzen 1-10. Wat gebeurde hier? Ten eerste maakte Paulus de hogepriester erg boos en de 

hogepriester sloeg Paulus op de mond. Dit was omdat Paulus gezegd had dat hij in een goed 

geweten voor God leefde. Toen deed Paulus iets wat heel knap was. Hij wist dat de groep 

mensen twee verschillende opvattingen had, en hij zei iets om een gevecht tussen die twee 

groepen te ontketenen. De helft van de groep geloofde in de opstanding, dat houdt in dat op 

een zeker moment de mensen opgewekt zullen worden en de andere helft geloofde niet in de 

opstanding. Niemand van deze groep geloofde dat Jezus Christus hun Messias was en dat God 

Hem vanuit de dood had opgewekt, maar de Farizeeën geloofden wel in de opstanding en de 

Sadduceeën niet. Paulus vertelde dat hij de zoon was van een Farizeeër en de hoop  van de 

opstanding had en dit veroorzaakte dus een groot gevecht. De Farizeeën zeiden dat ze geen 

schuld bij Paulus vonden, de  Sadduceeën werden bijzonder boos. De overste moest opnieuw 

ingrijpen en ervoor zorgen dat Paulus geen kwaad werd aangedaan; hij nam hem terug in de 

burcht ter bescherming.  

 

We lezen vers 11 gezamenlijk. De Here sprak tot Paulus in de nacht. Zoals we al eerder hebben 

gezegd, verwacht niet dat God nu op een nacht tegen je gaat praten. Wij hebben het 

geschreven Woord van God en zo spreekt Hij tot ons. Wat vertelde God aan Paulus? Hij zei 

dat hij niet ontmoedigd moest raken, God zou ervoor zorgen dat hij het evangelie ook in Rome 

zou verkondigen, net als in Jeruzalem. (Lees de verzen 12-35). Er was een complot om Paulus 

in Jeruzalem te vermoorden. We weten dat dit niet gaat gebeuren omdat God wilde dat hij in 

Rome zou getuigen, dus wat gebeurde er? De Joden besloten dat ze niet zouden eten of 

drinken totdat ze Paulus hadden vermoord. Hoeveel mensen hadden deze eed gezworen? Juist: 

veertig. Ze gingen naar de overpriesters en religieuze leiders en vertelden hen van hun belofte 

om Paulus te vermoorden en vroegen hen om hulp om hem gevangen te nemen. De leiders 

moesten aan de overste vragen of Paulus bij hen gebracht kon worden voor verder verhoor. De 

groep van veertig mensen zou er dan voor zorgen dat Paulus onderweg gedood zou worden. 

Dit plan zou gewerkt hebben als niet iemand het gehoord  zou hebben en het ging vertellen aan 

Paulus. Wie was deze persoon? Dat was de neef van Paulus, de zoon van zijn zus. De jongen 

vertelde het aan Paulus, die het op zijn beurt weer aan de overste vertelde. Kan iemand mij 

vertellen wat de overste deed? Hij luisterde naar het verhaal van de jongen en zond hem weg 
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en vroeg hem om hier niemand over te vertellen. Toen riep hij een groep mannen bijeen en 

vroeg hen om Paulus naar de gouverneur van dat gebied te brengen.  

Wat was zijn naam? Het was Felix en de overste schreef hem een brief waarin hij uitlegde wat 

was gebeurd. Waar woonde Felix? Felix woonde in Cesarea. Paulus kwam uit Cesarea net 

voordat hij naar Jeruzalem was gekomen. We kunnen hieruit opmerken dat de overste niet 

wilde dat er iets zou gebeuren met Paulus. Kijk naar de vele mensen die hij meezond om hem 

te beschermen tegen de veertig Joden. Er waren tweehonderd soldaten en zeventig soldaten te 

paard en tweehonderd schutters. Ze vertrokken ook niet overdag maar 's nachts. Ze brachten 

Paulus naar de plaats Antipas en de ruiters begeleidden hem verder naar Cesarea, de overige 

krijgsknechten keerderen terug naar |Jeruzalem.  

 

Toen Paulus bij de gouverneur in Cesarea was gebracht, las Felix de brief van de overste en hij 

vroeg waar Paulus vandaan kwam. Vergeet niet dat het feit dat Paulus een Romeins 

staatsburger was, zijn leven heeft gered. Felix stemde erin toe dat Paulus zijn getuigenis zou 

laten horen en tot die tijd liet hij Paulus in het rechtshuis van Herodus bewaren. Felix wachtte 

op de beschuldigers van Paulus zodat zij hem konden beschuldigen en hun kant van het verhaal 

zouden vertellen.  

 

Volgende week kunnen we lezen over de verdediging van Paulus voor Felix en het resultaat 

daarvan. Denk jij dat Paulus zijn tijd in het rechtshuis doorbracht met zorgen maken? God had 

hem in Jeruzalem verteld dat hij zich geen zorgen hoefde te maken omdat hij ook in Rome zou 

getuigen. We weten dat Paulus vertrouwde op God. Wij kunnen hierdoor uitgedaagd worden 

om God volledig te vertrouwen in alles wat in ons dagelijks leven gebeurt. Maar daarvoor 

moeten we in Hem geloven voor onze behoudenis, geloven dat de Here Jezus Christus stierf 

aan het kruis om voor onze zonden te betalen en dat hij was begraven en opgestaan uit de 

doden op de derde dag. Als je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat vandaag nog doen.  
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LES 13      VERDEDIGING VAN  HET EVANGELIE 

 
 

Vorige week hebben we geleerd dat Paulus in Jeuzalem in problemen is geraakt. Hij werd door 

het Sanhedrin, de Joodse leiders, ondervraagd en maakte gebruik van hun meningsverschillen 

om een breuk tussen hen tot stand te brengen. Hij werd bijna verscheurd door de tegenstanders 

en wie kwam hem toen redden?  --------  Het was de Romeinse hoofdman. Toen kwam er een 

samenzwering tegen Paulus. Wat hield die samenzwering in? ------- Hoeveel mensen waren 

erbij betrokken? ------ Hoe kwam Paulus erachter? ----- Wat dit de Romeinse hoofdman met 

Paulus?---- Hoeveel soldaten gingen met Paulus mee op weg naar Cesarea? --- 
 

 

Vandaag gaan we lezen wat er met Paulus in Cesarea gebeurde. Vorige week hoorden we dat 

Paulus moest wachten in de rechtszaal van Herodus op de Joden die vanuit Jeruzalem zouden 

komen om hem voor Felix, de stadhouder, te beschuldigen. 
 

 

 

We lezen Handelingen 24 vers 1-9. Hoelang moest Paulus wachten totdat de Hogepriester uit 

Cesarea zou komen? Hij wachtte vijf dagen op Ananias. Deze Ananias was degene die Paulus 

in Jeruzalem op de mond sloeg tijdens de bijeenkomst in het Sanhedrin. Ananias haatte Paulus 

en hij bracht Tertullus met zich mee die een goed spreker was. We zouden hem nu een 

advocaat noemen. Tertullus probeerde eerst Felix complimenten te geven. Hij dacht dat dat 

Felix nu zou luisteren naar zijn argument. Toen vertelde hij over Paulus. Hij beschuldigde 

Paulus van het veroorzaken van  problemen over de gehele wereld en het leiden van een groep 

Nazarenen. Hij zei dat Paulus de tempel probeerde te ontheiligen en hij beschuldigde Lysias, de 

Romeinse hoofdman, ervan dat hij tussenbeide is gekomen. Hij loog en zei dat Lysias geweld 

had gebruikt en we weten dat dat niet zo was. Toen nam Paulus het woord om zichzelf te 

verdedigen en hij verklaarde dat omdat Felix een eerlijke stadhouder was, hij blij was dat hij 

zelf ook mocht spreken.  Paulus herinnerde hen eraan dat het pas twaalf dagen geleden was dat 

hij naar Jeruzalem gekomen was en dat hij naar de tempel was gegaan om te aanbidden. Hij zei 

dat hij niets verkeerds in de tempel had gedaan. Hij was daar om te aanbidden e offers te 

brengen. Hij komt met een heel goede verklaring in vers 13 waar hij zegt dat zij de dingen 

waar ze hem van beschuldigden, niet konden bewijzen. We lezen de verzen 10-21  Wat besloot 

Felix om te doen?  Hij wilde meer weten van “deze weg”. Over welke weg zou de bijbel 

spreken? ----Het spreekt over het geloof van de Christenen. Zij werden vaak genoemd als 

degenen de “de weg” volgden. Felix wist iets van hetgeen Paulus en de andere discipelen 

geloofden  en hij zei dat hij op Lysias wachtte, om zijn verhaal te horen. Een soldaat bewaakte 

Paulus, maar hij kreeg een goede behandeling. Paulus kreeg vrijheid en vrienden mochten hem 

bezoeken.  De Bijbel vertelt ons dat Felix en zijn vrouw Paulus bezochten en meer over het 

geloof in Christus wilde weten en Paulus leerde hen. Felix werd bevreed  en zond Paulus weg. 

We lezen de verzen 24 –27. Felix hoopte dat familie of vrienden van Paulus geld zouden 

betalen om vrij te krijgen. Dit gebeurde niet. En Paulus bleef daar nog twee jaar. Na twee jaar 

kwam er een andere stadhouder, genaamd Festus. Felix had Paulus vrij kunnen laten, maar hij 

wilde de Joden niet boos maken dus hij hield Paulus gevangen. 
 

Lees handelingen 25:1-9. Toen Festus pas 3 dagen stadhouder was ging hij naar Jeruzalem en 

de Joden aldaar vertelden hem van Paulus en hoe graag ze hem wilden vermoorden. Ze wilden 

dat Festus Paulus naar Jeruzalem zou sturen zodat ze hem op de weg daar naar toe konden 

doden.   
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Festus ging hier niet op in maar hij ging wel terug en vroeg aan Paulus of hij terug wilde gaan 

naar Jeruzalem om daar berecht te worden. Paulus vertelde hem dat hij geen enkele wet 

gebroken had, noch de Joodse noch de Romeinse. In vers 10 kunnen we lezen dat Paulus er op 

stond om voor Cesar terecht te staan. Cesar was de keizer in Rome, hij was op dat moment   

de hoogste heerser. Hij stond boven de stadhouders en koningen. Paulus had, als een Romeins 

staatsburger, het recht om door Cesar berecht te worden, dus moest Festus dit toestaan. 

Terwijl Paulus nog wachtte  in Cesarea, kwam de  koning. Zijn naam was Agrippa en de naam 

van zijn vrouw was Bernice. Festus vertelde hem over Paulus en zijn verzoek om naar Cesar te 

mogen gaan. Hij vertelde ook dat de Joden Paulus graag wilde doden en dat hij dat niet wilde 

omdat Paulus een Romeins staatsburger was.  Hij verklaarde dat toen Paulus beschuldigd werd 

door de Joden, hij bemerkte dat Paulus volgens de Romeinse wet niets verkeerd gedaan had. 

Festus vroeg of Agrippa hem nog wilde ondervragen, zodat Festus wist van welke misdaad hij 

Paulus kon beschuldigen, als hij hem naar Cesar zou sturen. Festus kon geen kwaad in Paulus 

vinden en hij kon Paulus niet naar Rome zenden als hij geen beschuldiging tegen hem had. 

Koning Agrippa stemde erin toe en wilde Paulus de volgende dag horen. (we lezen de verzen 

10-27).  

 

Paulus wachtte geduldig in Cesarea. Hij wist dat hij naar Rome zou gaan omdat de Here het 

hem verteld had. Hij ging door met prediken en bleef getrouw. Wij worden soms ongeduldig 

als we iets willen, maar denk aan Paulus die gedurende twee jaar gevangen zat in Cesarea en er 

was niets waarvan men hem kon beschuldigen. Volgende week horen we van het bezoek van 

koning Agrippa en de reis van Paulus naar Rome.  
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VRAGEN LES 13      PAULUS IN CESAREA, EEN VERDEDIGING VAN HET 

EVANGELIE 
 

 

Paulus wachtte……………dagen op de komst van zijn beschuldigers. Toen de Joden eindelijk 

kwamen, brachten ze een advocaat met zich mee genaamd………. 

De advocaat beschuldigde Paulus ervan een oproer veroorzaakt te hebben en hij zou de 

tempel…………….. hebben. Paulus verdedigde zichzelf door te zeggen dat hij naar de tempel 

was gegaan om te…………….  Hij gaf toe dat hij God aanbad volgens de ……………… 

Felix enz zijn vrouw vroegen Paulus om hen meer over zijn geloof te vertellen. Toen hij dat 

deed werd Felix erg…………….. Felix heeft Paulus nog meerdere vragen over zijn geloof 

gesteld gedurende …………………..jaren. Toen werd hij vervangen door een andere 

stadhouder genaamd………………………. 

 

 

 

Jullie mogen de volgende woorden gebruiken:          weg        twee       ontheiligd     vijf   

Festus         Tertullus         angstig       aanbidden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



34 

 

LES 14       CESAREA, EEN VERDEDIGING VAN HET EVANGELIE 
 

 

Vorige week hebben we verteld dat Paulus in Cesarea was en wachtte om naar Rome te gaan. 

Hij wist dat hij door God gekozen was om het evangelie aan koningen te vertellen en dat is 

precies wat hier gebeurde. Hij bleef een aantal jaren in Cesarea maar hij bleef getrouw en 

wachtte op een open deur voor de bediening. Felix had hem daar gelaten en Festus volgde hem 

op als landvoogd.  Festus wilde niet dat de Joden boos zouden worden op hem, maar hij kon 

niets verkeerds bij Paulus vinden. Toen we vorige week stopten hoorden we dat koning 

Agrippa op bezoek zou komen. Festus vroeg aan de koning of hij Paulus wilde ondervragen, 

om te kijken of hij een beschuldiging tegen hem kon inbrengen. We gaan vandaag lezen hoe 

deze ontmoeting verloopt. 

 

We gaan lezen in Handelingen 26:1-23. Paulus merkt op dat Agrippa veel weet van de Joodse 

gebruiken en het geloof. Hoe meer hij wist van hun gebruiken des te beter kon hij hen tevreden 

stemmen; hij wilde niet dat er onrust zou ontstaan. Paulus geeft een getuigenis aan Agrippa. 

Hij vertelt dat hij een vooraanstaande Jood was en dat hij de mensen die geloofde in de Here 

Jezus als hun Messias, martelde en gevangen nam.  Hij vertelde Agrippa van het felle licht dat hij 

gezien had op de weg naar Damascus en van de boodschap, bediening die God hem gegeven 

had. Hij vertelde Agrippa dat hij tot de Joden had gepredikt en dat hij zich nu tot de heidenen 

richtte. Het feit dat hij naar de heidenen ging, maakte de Joden zo jaloers en boos. De Joden 

waren een speciaal volk en God was al heel lang met hen bezig. Zij hadden nu de Zoon 

verworpen en God begon een nieuw programma, een nieuwe manier om dingen met de 

heidenen te doen.  We lezen verder en kijken wat Festus en Agrippa van de toespraak van 

Paulus vinden (vers 24-32) 

Festus dacht dat Paulus gek geworden was. Festus was een Romein, een heiden en hij wist heel 

weinig van de beloften aan en handelingen met Israël. Maar Paulus wist dat Agrippa begreep 

wat hij vertelde en Agrippa vertelt dat hij bijna overgehaald is. Agrippa wist dat Paulus de 

waarheid vertelde en hij was er bijna van overtuigd om deze dingen te gaan geloven. Nadat zie 

Paulus gehoord hadden overlegde Festus, Agrippa en Bernice.  Agrippa zei tegen Festus dat 

als Paulus zich niet op de keizer beroepen zou hebben,  hij vrijgelaten zou kunnen worden.  Als 

een Romeins burger zich op de keizer had beroepen, moest hij ook naar Rome gaan. Paulus 

had vrij kunnen komen. Het was echter niet Gods bedoeling dat Paulus vrijgelaten zou worden, 

omdat God al aan Paulus had verteld dat hij het evangelie van genade in Rome zou gaan 

verkondigen. In hoofdstuk 27 kunnen we lezen dat besloten werd dat Paulus naar Rome zou 

gaan. Deze reis werd per schip gemaakt en Paulus en de overige gevangenen werd 

toevertrouwd aan een soldaat met de naam Julius.  Paulus kreeg bepaalde vrijheden in Sidon, 

daarna zeilden ze Vanwege de sterke wind onder Cyprus door. Het was geen motorboot, maar 

een zeilboot en ze waren dus afhankelijk van de wind.  Ze legden aan in Myra waar ze 

overstapten op een ander schip dat naar Italië zou varen. In vers 7 kunnen we lezen dat ze nog 

steeds problemen hadden met de wind en dat ze dagenlang langzaam gevaren hadden. We 

lezen de verzen 9-13.  De wind en het weer hadden hen veel problemen gegeven en Paulus had 

hen geadviseerd om niet verder te gaan. Het advies van Paulus werd niet opgevolgd en ze 

besloten om verder te gaan omdat ze  deze plaats niet goed vonden om te overwinteren. Ze 

wilden naar Rome gaan en vonden de omstandigheden gunstig, dus ze vertrokken 

Volgende week horen we meer over dit deel van de reis. God had Paulus een opdracht 

gegeven en hij vertrouwde erop dat God hem zou helpen.  Paulus vreesde nooit voor zijn eigen 

leven. Het enige wat hij wilde was het evangelie verkondigen. Kan iemand mij vertellen wat het 

evangelie inhoudt? We kunnen het lezen in I Corinthe 15:3,4. Christus is gestorven voor onze 
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zonden, is begraven en is opgestaan. Het is belangrijk dat je altijd het evangelie aan iemand 

kunt uitleggen. Het is heel eenvoudig, om gered te worden, kun je niet goed genoeg zijn. 

Slechts een kleine zonde betekent dat je niet goed genoeg bent voor de hemel. De enige manier 

waardoor je de eeuwigheid met God in de hemel kunt doorbrengen is om te geloven dat de 

Here Jezus Christus voor jouw zonden is 

gestorven aan het kruis en dat Hij is begraven en opgestaan uit de dood op de derde dag.  

Christus heeft de prijs betaald. 
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VRAGEN LES 14     CESAREA 

 
 

Wie ben ik? 

 

1. Nadat ik naar Paulus had geluisterd zei ik: “Gij beweegt mij een 

christen te worden.” 

2. Ik werd stadhouder na Felix. 

3. Ik hoorde de verdediging van Paulus voor Festus en Agrippa. Ik 

was de vrouw van Agrippa. 

4. Ik was de soldaat die Paulus op zijn reis naar Italië moest bewaken. 

5. Ik ben degene die met mijn prediking voor veel opschudding 

zorgde. Ik heb een beroep op de keizer gedaan. 

  

De antwoorden kunnen in Handelingen 25:10 –27:13 gevonden worden. 
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LES 15     EEN REIS NAAR ROME 

 

 

We hebben vorige week de les beeindigd met de reis van Paulus naar Italie. Naar welke stad 

ging hij in Italie? Hij ging naar Rome. 

 Weten jullie ook waarom hij daar naar toe ging? God had hem de opdracht gegeven om voor 

koningen te getuigen en nu was de periode in het leven van Paulus aangebroken waarin dat 

ging  gebeuren. Vorige week sprak hij voor koning Herodes en nu was hij op weg naar Rome 

om voor de keizer te getuigen. De keizer was de Romeinse heerser en hij bekleedde de hoogste 

positie in het land. Vorige week zijn we geeindigd in Handelingen 27 vers 13.. Laten we daar 

de Bijbel openen.  
 

Kun jij je nog herinneren dat het bijna winter was en dat Paulus hen geadviseeerd had om in 

Lasea te blijven om stormen op zee te vermijden? De kapitien van het schip wilde de winter 

niet in Lasea blijven en zeilde ondanks het slechte weer toch verder. Laten we nu vers 14 tot 

20  lezen om te kijken wat er gebeurde. 

Wat gbeurde met het schip?  Er kwam een zware storm, die zelfs een naam had. De naam was 

Euroklydon. Ook in onze tijd krijgen stormen een naam.  Het stormde heel hard en het schip 

werd heen en weer geslingerd. Om te voorkomen dat het schip zou zinken of kapseizen gooide 

de mensen dingen van het schip om te zorgen dat het lichter zou worden. Ze deden dat tot 

twee maal. Het zag er slecht uit voor de mensen op het schip. Laten we nu verder lezen en zien 

wat Paulus tot hen te zeggen had. Vergeet niet dat hij hen had geadviseerd om niet verder te 

reizen en te overwinteren op Lasea. 
 

Lees de verzen 21 tot 44. Paulus herinnert hen er aan dat hij hen had verteld om te wachten. 

Daarna verzekert hij hen dat ze ongedeerd zouden blijven omdat God nog een plan met Paulus 

had in Rome. Hij wist dat hij nog niet zou sterven. Je ziet, Paulus vertrouwde er gewoon op 

dat God zijn woord zou houden. Wij moeten dat nu ook doen. We hebben Gods geschreven 

woord voor ons, dat we kunnen lezen en  begrijpen.  Het enige wat we moeten doen is 

vertrouwen op wat Hij in Zijn Woord, de Bijbel, zegt.  

De mannen luisterden deze keer wel naar Paulus en ze deden wat hij hen vertelde.  

Na hoeveel dagen kwamen ze dichter bij de kust?  Dat was na 14 dagen, het water werd 

ondieper. Ze wilden niet het risico lopen dat de boot te pletter zou slaan, daarom wierpen ze de 

ankers uit. Paulus vertelde hen dat ze moesten eten, zodat ze voldoende energie hadden. Nadat 

ze gegeten hadden, lichtten ze de ankers en lieten het schip naar het land drijven. Het schip 

kwam echter vast te zitten. Vanaf hier zwommen ze naar de kust en degenen die niet konden 

zwemmen gebruikten stukken van het schip om mee te drijven. Ze kwamen allemaal behouden 

op het land aan. Normaal gesproken zouden de gevangen gedood moeten worden, om te 

voorkomen dat ze zouden vluchten. De hoofdman wilde Paulus laten leven en gaf opdracht om 

alle gevangenen naar het land te laten zwemmen.  
 

Ze kwamen aan op het eiland Malta. Ik kan me voorstellen hoe blij de mensen waren dat ze aan 

land waren gekomen. Ze waren dagen lang op zee heen en weer geslingerd en velen van hen 

zullen gedacht hebben dat ze nooit meer aan land zouden komen. Maar nu waren ze dan 

eindelijk veilig op Malta aangekomen. Paulus maakte zich nooit zorgen over zijn veiligheid.  

Hij vertrouwde op God. Paulus was een mens en hij heeft verkeerde dingen in zijn leven 

gedaan. Hij noemde zichzelf de grootste zondaar. Hij was niet perfect, maar God gebruikte 

hem om grote dingen te doen. Wij, dat zijn jij en ik, kunnen ook door de Here God gebruikt 

worden om grote dingen te doen. Ten eerste moeten we op hem vertrouwen. De Here Jezsu 
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kwam naar de aarde om aan het kruis voor onze zonde te sterven. Hij heeft dit gedaan, 

ondanks het feit dat Hij perfect was en nooit gezondigd heeft. Hij betaalde de prijs voor onze 

zonde. We hebben allemaal gezondigd en de Here Jezus Christus is voor onze zonde aan het 

kruis gestorven, is begraven en op de derde dag opgestaan uit de dood. Het enige wat wij 

behoeven te doen is dit te geloven. We worden behouden en zullen  het eeuwige leven in de 

hemel ontvangen als we vertrouwen in hetgeen de Here Jezus voor ons aan het kruis heeft 

gedaan.  
 

Nadat we behouden zijn behoren we te geloven dat God ons wil gebruiken en hem zullen 

dienen. Ook als je jong bent, kun je God dienen. Lees de Bijbel en vertrouw op God, net als 

Paulus deed.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

LES 16        DE REIS IS VOLTOOID 
 

 

Vandaag gaan gaan we de lessen over de apostel Paulus beeindigen. Dat betekent niet dat zijn 

leven in deze les eindigt, maar we beeindigen wat we over hem kunnen lezen in het boek 

Handelingen. In een volgende studie gaan we meer leren over het lichaam van Christus. Dit is 

onderdeel van de speiciale waarheid die God alleen aan Paulus heeft gegeven. We hebben 

daarover geleerd, we hebbben geleerd over het geheimenis dat God aan hem gegeven heeft. 

Een deel van het geheimenis is het lichaam van Christus.  We zullen daar meer over leren in de 

brieven in de Bijbel die God door Paulus liet schrijven. Maar nu gaan we eerst de lessen over 

Handelingen beeindigen.  
 

Waar was Paulus toen we vorige week de les beeindigden? Hij had schipbreuk geleden. Hoe 

heette het eiland waar hij terecht kwam? We hebben geleerd dat er een zware storm, misschein 

wel een orkaan was, die het schip gedurende 14 dagen heen en weer slingerde. Paulus werd 

bang en ongerust, of was dat niet zo??? Nee, hij was niet bang dat ze zouden vergaan en 

sterven op zee. Paulus wist dat God wilde dat hij van de Here Jezus zou getuigen in Rome. Hij 

vertrouwde erop dat God zou zorgen dat hij daar veilig zou aankomen. Het schip kwam vast te 

zitten, maar ze zwommen allemaal naar de kant en niemand verdronk. 

 

Laten we nu hoofdstuk 28 lezen en wat er gebeurde op Malta. Lees de verzen 1 tot 6. Hoe 

reageerden de mensen op Paulus en de andere drenkelingen? Ze ontvingen hen goed. Het 

regende en was koud, de mensen van Malta maakten een vuur voor hen. Paulus was druk bezig 

om hout te verzamelen voor het vuur. Wat gebeurde er met hem? Er kwam een adder, een 

giftige slang uit het vuur, die Paulus in zijn hand beet.  De mensen wisten dat Paulus een 

gevangene was en dachten dat hij nu alsnog gestraft werd. Maar Paulus schudde de slang van 

zich af en gooide hem in het vuur. Hij vertrouwde opnieuw op God, die ervoor zou zorgen dat 

hij naar Rome zou gaan. De mensen keken toe en wachtten totdat Paulus ziek zou worden en 

sterven , maar dat gebeurde niet. Nu begonnen de mensen te denken dat Paulus heel speciaal 

was. Ze dachten dat hij een god was. Dit was al eerder gebeurd toen Paulus een wonder  deed 

op een van zijn reizen. Herinner je dat nog? 

Laten we verder lezen en kijken wat nog meer gebeurde op Malta (verzen 7-10). De man die 

de voornaamste man op het eiland was, heette Publius. Hij liet Paulus en degenen die bij hem 

waren, bij hem in huis blijven. Toen ze daar 3 dagen waren, werd de vader van Publius ziek. 

Paulus ging naar hem toe en legde zijn handen op hem, bad voor hem en de vader van Publius 

werd beter. Er kwamen meer zieke mensen naar Paulus, die hij ook beter maakte en het was 

een manier om over God te vertellen.  

De afgelopen weken heben we gezien dat God nog steeds op een zichtbare, uiterlijke  manier 

met de mensen bezig was. Hij deed dingen die je kon zien en horen. Maar vandaag doet hij 

deze wonderen niet meer, omdat Hij tot ons spreekt door Zijn geschreven Woord, de 

Bijbel.God heeft Paulus uitgekozen  om deze verandering te laten zien en de brieven die  zijn 

opgeschreven in de Bijbel maken de boodschap compleet.  Maar toen Paulus op weg was naar 

Rome, was het Woord van God nog niet compleet, want er gebeurde nog steeds uiterlijke, 

zichtbare dingen. 

Toen het tijd was voor Paulus om Malta te verlaten gaven de mensen dingen mee die nodig 

waren voor de reis. Zoals je weet hadden ze alles over boord gegooid tijdens de storm, om het 

schip lichter te maken. Na 3 maanden vertrokken ze met een schip dat afkomstig was uit 

Alexandrie. Ze maakten verschillende stops, 1 dag in Regium en 7 dagen in Puteoli. Ze 

ontmoetten gelovigen en dit gaf Paulus weer moed. 
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Lees nu de verzen 16-24. Wat gebeurde met Paulus in Rome? We lezen dat de gevangenen 

overgedragen werden aan de legeroverste. Paulus  werd naar een huis gebracht, maar hij was 

niet helemaal vrij. Hij had een lijfwacht, die hem bewaakte. Hij had wel bepaalde vrijheden, om 

mensen in zijn huis te ontvangen en met hen over de Here Jezus te praten.  Hij riep de 

voornaamste Joden bij zich en vertelde wat er met hem gebeurd was en welke boodschap hij 

van de Heren had ontvangen. Geloofden zij het? Lees vers 24 en 25. Hoe reageerden ze? Ze 

waren het er niet mee eens en vertrokken.  We lezen nu tot aan het eind van het hoofdstuk.  

We lezen dat ook in Rome de Joden niet geloofde en dat Paulus zich voor de derde en laatste 

keer tot de heidenen richt met zijn boodschap. Vele kwamen naar zijn huis waar hij hen leerde. 

Vanuit dit huis heeft hij ook veel brieven geschreven, hier gaan we later nog meer over horen.  

 

Paulus was een trouwe dienstknecht van de Here Jezus. Het is mijn gebed dat een ieder van 

jullie ook trouwe diensknechten van onze Here Jezus zullen zijn. Julliezijn iedere week 

uitgedaagd om te geloven dat de Here Jezus is gestorven aan het kruis om te betalen voor je 

zonden, dat Hij is begraven  en op de derde dag is opgestaan. Als je dit niet gelooft, ik bedoel 

als je de Here Jezus niet aanneemt als je persoonlijke Verlosser, zul je op een dag niet naar de 

hemel, maar voor eeuwig naar de hel gaan. Maar als je in de Here Jezus Christus gelooft als je 

persoonlijke Verlosser, ga dan niet door met je leven alsof je Hem niet kent.  We hebben 

geleerd over Paulus die moeilijke dingen meemaakte, maar niet opgaf.  Ik hoop dat  je met wat 

je nu hebt geleerd over de apostel  kunt besluiten om de |Here Jezus te dienen, wat er ook 

gebeurt. Hij hield genoeg van jou om Zijn leven voor jou te geven. Hij wil het beste voor jou 

en wil voor jou zorgen.  


