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HET LEVEN VAN CHRISTUS 
 

LES 1    EEN BELOFTE 

 

God maakte lang geleden een speciale belofte met een speciaal volk. Hij maakte een belofte 

met het volk Israël. We noemen dit volk ook wel Joden. Wie van jullie weet welke belofte 

God aan de Joden gaf? De Bijbel, Gods Woord, zegt ons dat God vele beloften aan de Joden 

gaf, maar we gaan nu de belofte bespreken, die hij maakte toen Hij het volk een Koning en 

een Koninkrijk beloofde. Weet iemand wie de Koning zal zijn en waar het Koninkrijk zal 

komen? Laten we in onze Bijbel in Jesaja 9:5,6 gaan lezen om te kijken wat God zegt over de 

Koning die zal komen. We weten dat de Here Jezus Christus op een dag de Koning zal zijn 

Die God beloofde aan het Joodse volk, maar laten we nu gaan kijken waar de mensen naar 

keken en waarom ze zo graag een Koning wilden hebben.  

 

In Jesaja 9:5,6 staat: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam WONDERLIJK, RAAD, 

STERKE GOD, VADER DER EEUWIGHEID, VREDEVORST; Aan de grootheid van 

deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn 

koninkrijk, omdat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu 

aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der heerscharen zal zulks doen” 

 

Als we in vers 7 leven over ‘vrede zonder einde” kunnen we begrijpen waarom de mensen 

uitkeken naar de komst van een Koning! We kunnen ook in Jesaja 32:1 lezen: “ Ziet een 

Koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht.” Ook in Jesaja 

33: 17 kunnen we lezen dat tot de Joden wordt gezegd: “Uw ogen zullen de Koning zien in 

Zijn schoonheid…” 

 

Laten we nu met elkaar in Zacharia 14:9 gaan lezen. Dit vers vertelt ons duidelijk wie de 

Koning is en waar Zijn koninkrijk zal zijn.  

 

Wie zal Koning zijn over WAT? De Here zal Koning zijn over de gehele aarde. De Bijbel is 

heel duidelijk over de komende Koning.  

 

Laten we even nadenken over de Koning…Hij zal Koning zijn over de gehele aarde, Zijn 

Naam zal WONDERLIJK, RAAD, STERKE GOD, VADER DER EEUWIGHEID, 

VREDEVORST zijn. Hij zal met gerechtigheid regeren en vrede over de gehele aarde 

handhaven. Dit is een heel belangrijke belofte. Denk er eens over na om een Koning te 

hebben die wereldwijde vrede kan bewaren. Denk nu eens even na over de baby die in de stal 

in Bethlehem was geboren; had Hij al de kenmerken die net over Hem als koning gezegd 

zijn? 

We zullen in een aantal weken meer over de baby die in een stal werd geboren leren, maar 

voor nu is het belangrijk dat je begrijpt wat de Joodse mensen verwachten en naar Wie zij 

uitkeken.  

 

De belangrijkste belofte die God aan ons heeft gegeven is geen Koning maar Hij heeft ons 

eeuwig leven beloofd. Het enige wat je moet doen om gered te worden is geloven, dat is te 

vertrouwen dat de Here Jezus Christus stierf op het kruis om voor jouw zonden te betalen en 

dat Hij niet dood is gebleven maar dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Als je je 

vertrouwen in de Here Jezus Christus stelt door te geloven dat Hij stierf om voor jouw  

zonden te betalen en opstond uit de dood zal Hij je voor eeuwig redden. 



2 

 

LES 1      EEN BELOFTE 

 

 

Omcirkel het goede antwoord. 

 

1 God beloofde een Koning aan wie? 

 

A De mensen in Japan 

B De mensen in Amerika 

C Joden (Israel) 

 

2 Wie is de Koning? 

 

A David 

B Jezus Christus 

C Abraham 

 

3 Welk woord omschrijft de Koning het beste? 

 

A Klein 

B Wonderlijk 

C Gemeen 

 

4 Wat zal Hij op aarde doen? 

 

A Vrede bewaren 

B Zorgen voor oorlog 

C De gehele tijd slapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

LES 2   EEN GETUIGE 

 

 

Vorige week hebben we gesproken over een Koning Die God had beloofd aan het Joodse 

volk. We hebben in Gods Woord gelezen hoe Hij op aarde zou regeren en groot en machtig 

zal zijn. Wie kan mij vertellen  wie die Koning zal zijn?  Deze week gaan we  leren over een 

man die God had uitgekozen om het volk Israël meer te vertellen over de toekomstige 

Koning.  Zijn naam was Johannes en hij zou later Johannes de Doper genoemd worden.  

 

De vader van Johannes was een priester genaamd Zacharias en zijn moeder heette Elizabeth. 

Ze  waren beide oud toen een engel aan Zacharias vertelde dat ze nog een zoon zouden 

krijgen met de naam Johannes.  Elizabeth was een nicht van Maria. Maria was door God 

uitgekozen om de moeder van de Here Jezus te zijn. Elizabeth en Maria waren niet alleen 

nichten, ze kregen dus ook beiden een baby; Johannes werd 6 maanden voor de Here Jezus 

geboren.  

 

We openen onze Bijbel in Markus 1:2, waar we kunnen lezen dat God een boodschapper zou 

zenden, in de Nederlandse Bijbel staat “engel” in de Engelse bijbel staat “messenger”  

(boodschapper).  Johannes werd een boodschapper toen hij volwassen werd. Wat doet een 

boodschapper?  Een boodschapper  heeft een boodschap t e vertellen. In de verzen 3 en 4 

lezen we welke boodschap hij voor de Joodse mensen had. Maar laten we eerst even bij het 

volgende stilstaan: was de Here Jezus al aan het kruis gestorven om voor onze zonden te 

betalen? Nee Hij was nog niet eens aan Zijn aardse bediening begonnen, dus we weten dat 

Johannes niet ging vertellen dat de Here Jezus voor hun zonden was gestorven. We lezen nu 

de verzen 3 en 4. 

 

We lezen hier dat Johannes de mensen in water doopte en dat hij predikte dat de mensen 

berouw moesten tonen, ze moesten zich bekeren van hun ongeloof, zodat hun zonden 

vergeven konden worden.  Johannes predikte tot de Joden  en hij doopte Joodse mensen. 

Waterdoop werd bij Joodse mensen toegepast in die tijd, het is niet voor ons in deze tijd van 

genade. Wij zijn door de Geest in het lichaam van Christus gedoopt op het moment dat we in 

Hem vertrouwen als onze persoonlijke Verlosser.  

 

We lezen Johannes 1:6-8  waar geschreven staat dat Johannes een getuige was van het Licht.  

Wat is een getuige? En Wie was het Licht? 

 

We lezen in de Bijbel dat God  Johannes, de neef van de Here Jezus, had uitgekozen om de 

Joden over de Here Jezus te vertellen.  In Markus 1:9 lezen we dat Johannes de Here Jezus 

doopte met water.  

 

Volgende week horen we over Jozef en Maria, die God als aardse ouders van de Here Jezus 

had uitgekozen.  Deze Jezus, Die Koning zou worden, en waar Johannes de Doper over 

vertelde  is Dezelfde Jezus Christus, Die aan het kruis is gestorven om voor onze zonden te 

betalen en Die na drie dagen is opgestaan uit de dood. Hij deed dit opdat wij het eeuwige 

leven zouden krijgen. Al wat wij moeten doen om behouden te worden is geloven dat Hij 

stierf aan het kruis voor onze zonden. 

 

 

 

 



4 

 

LES 2    EEN GETUIGE 

 

 

1 De moeder van Johannes heette ………….. 

     Elizabeth          Ruth             Maria 

 

 

2 Johannes was…………………ouder als de Here Jezus. 

   3 maanden            6 jaar             1 jaar                6 maanden 

 

 

3 De moeder van Johannes was de………….van Maria. 

    zus            tante             nicht               moeder 

 

Markus 1:2  “Ziet , Ik zend Mijn ……………. voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen 

bereiden zal” 

 

 

Markus 1:3  “Bereidt den weg ………………..               , maakt Zijn 

……………………………..” 
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LES 3    EEN AANKONDIGING 

 

 

Wie kan mij vertellen wat we de afgelopen week hebben geleerd? Twee weken geleden 

hebben we gehoord over de speciale belofte, die God gemaakt had met een speciaal volk. Dit 

was de belofte van een Koning en Hij was beloofd aan het Joodse volk. We leerden dat de 

Koning de Here Jezus Christus zou zijn. Vorige week hoorden we dat God een man koos, met 

de naam Johannes de Doper, die voor Christus zou uitgaan en aan Israël van Hem zou 

vertellen. Vergeet niet dat als we Israël zeggen, we over de Joden spreken. Vandaag horen we 

wie de Here God had uitgekozen om de aardse ouders van de Here Jezus te worden. We 

weten dat toen de Here Jezus naar de aarde kwam, Hij als een baby kwam. We weten dat 

baby’s door mensen verzorgd moeten worden. Baby’s kunnen niet praten, lopen, of 

zelfstandig eten, ze kunnen alleen maar slapen en huilen. 

 

Wie weet wat de namen zijn van de aardse ouders van de Here Jezus Christus? We openen de 

Bijbel in Lukas 1:27 en lezen dat Jozef en Maria de ouders waren. God zond een engel naar 

Jozef en Maria om te vertellen wat er zou gaan gebeuren. Laten we de verzen 26 –33 lezen 

om te zien wat de engel Maria vertelde. Wat was de naam van de engel? Dat was Gabriël. De 

engel Gabriël was door God gestuurd om Maria een boodschap te brengen. Vergeet niet, dat 

Maria nog niet met Jozef was getrouwd.  De engel vertelde haar dat ze “begenadigd” was.  

Wat betekent dat? Als ik zeg dat jullie, als je de tekst uit Romeinen 6:23 kent, begenadigd 

zijn, bedoel ik daarmee, dat ik erg blij ben.  Maria was begenadigd bij God, het is natuurlijk 

veel belangrijker  om God te behagen dan mensen. Maria moet wel een vrouw geweest zijn 

die echt in God geloofde en Hem vertrouwde. In vers 28 zegt de engel: “ de Here is met u; gij 

zijt gezegend onder de vrouwen.”  Maria was heel bijzonder. We leren vanuit de Bijbel dat 

God Maria uitkoos omdat ze een getrouwe vrouw was.  Ze zou de aardse moeder van de Here 

Jezus worden, van Gods eigen Zoon. Denk nu niet dat Maria nooit gezondigd heeft of perfect 

was, nee, ze had ook gezondigd. Dat weten we omdat de Bijbel zegt  dat allen gezondigd 

hebben en de heerlijkheid Gods derven. Maar God heeft Jozef en Maria uitgekozen omdat zij 

getrouw aan Hem waren. We lezen in vers 30 dat Gabriël  Maria vertelt dat ze “genade vond 

bij God”.  

 

In Mattheüs 1:20 lezen we dat de engel bij Jozef in een droom verscheen en hem vertelde dat 

hij niet bang moest zijn om Maria tot zijn vrouw te nemen. Jozef maakte zich zorgen dat 

Maria een baby verwachtte terwijl ze nog niet eens getrouwd waren. Zoals we in de Bijbel 

kunnen lezen , trouwden Jozef en Maria.  

 

Niet lang nadat ze getrouwd waren, moesten ze op reis gaan. Het zou niet lang meer duren 

voordat de Here Jezus geboren zou worden, maar ze moesten deze reis maken. Weet iemand 

waar ze naar toe gingen en waarom? Ze moesten zich laten inschrijven in de plaats waar ze 

vandaan kwamen, zodat ze belasting konden betalen. Jozef en Maria moesten naar Bethlehem 

reizen. Volgende week zullen we daar meer over horen.  

 

Vergeet niet dat dit niet zomaar verhalen zijn, maar dat het de woorden uit Gods Woord zijn. 

God heeft de Bijbel geschreven en het is belangrijk dat je elk woord ervan gelooft.  
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                                        LES 3    EEN AANKONDIGING 

 

 

 

1 De engel die tot Maria sprak heette…………. 

 

2. De engel vertelde Maria dat ze . . . . . . . . . . was. 

 

3 Jozef en Maria reisden naar ……….. 

 

4 Een engel verscheen aan  . . . . .  in een . . . . . . 

 

5 Lukas 1:30: En de …………..zeide tot haar………………   Maria, want gij hebt …………. 

   Bij………..gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LES 4    EEN GEBOORTE 

 

 

De afgelopen weken hebben we geleerd over Gods belofte aan de Joden en de verschillende 

dingen die Hij voor hen had voorbereid.  We hebben geleerd dat Jezus Christus, Gods eigen 

dierbare Zoon, de Koning van Israël zou worden en dat God Johannes de Doper gebruikte om 

de Israëlieten te vertellen over Zijn komst. We hebben ook geleerd dat God de engel Gabriël 

stuurde om Maria te vertellen dat zij de moeder van de Here Jezus zou worden. Deze week 

gaan we meer horen over de geboorte van Jezus Christus op aarde. Vergeet niet dat toen Hij 

als een baby naar de aarde kwam, dit Zijn eerste komst naar de aarde was en dat Hij op een 

dag opnieuw zal komen als Koning die de wereld zal regeren (dit zal Zijn tweede komst zijn). 

 

Afgelopen week hebben we verteld over Jozef en Maria die op weg waren naar Bethlehem. 

Waarom gingen zij naar Bethlehem? Zij gingen daar naar toe omdat zij ingeschreven moesten 

worden om belasting te kunnen betalen. Ze MOESTEN dit doen. De regering verlangde dit en 

ze zouden in de gevangenis gezet worden als ze niet zouden gehoorzamen. Het maakte de 

regering niet uit dat Maria in verwachting was en bijna zou bevallen, en dat de reis erg 

moeilijk voor haar zou zijn.  De meeste van jullie hebben dit mooie verhaal wel eens gehoord 

en weten dat terwijl Jozef en Maria in Bethlehem waren de Here Jezus geboren werd. 

 

We gaan lezen in Lucas 2 de verzen 1-7. In vers 7 kunnen we lezen dat Jezus het eerste kind 

van Maria was. Het volgende wat we lezen is dat Maria de Here Jezus in doeken wikkelde. 

Dat waren lappen stof  waar baby’s in gewonden werden om hen warm te houden.  Ze legde 

hem in een kribbe omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Een kribbe was een 

houten voerbak waar de koeien en schapen uit aten.  De Bijbel zegt het niet, maar we nemen 

aan dat Jozef en Maria in een stal waren die nacht.  Er was geen plaats in de herberg en 

gewoonlijk stonden kribben in stallen zodat ze droog stonden.  Het was dus geen prachtige 

plaats waar de Here Jezus geboren werd. Het was donker, vochtig en het zal ook wel 

gestonken hebben. De meesten van jullie zullen wel thuis of in een ziekenhuis geboren zijn. 

En in een schoon bedje gelegd zijn, met schone lakens en warme dekens. De Here Jezus was 

dus in een heel oncomfortabele plaats geboren. De Here Jezus wist dat zijn verblijf op aarde   

ongemakkelijk zou zijn, desondanks wilde Hij naar de aarde komen. Hij wist van tevoren dat 

Hij zou sterven aan het kruis. Weten jullie nog waar de Joden naar uikeken?  Ze keken uit 

naar een koning die over de gehele aarde zou heersen en vrede zou bewaren. Denken jullie dat 

ze deze baby in de kribbe zagen als de Koning Die hen beloofd was?  Als we het leven van de 

Here Jezus verder bestuderen, zullen jullie zien hoe de mensen Hem zouden haten en zelfs 

aan het kruis zouden laten sterven.  Maar weet je wat? Hij bleef niet dood. Hij stond op uit het 

graf op de derde dag.  

Hij was een baby, maar Hij was anders van alle andere baby’s. Hij werd geboren om aan het 

kruis te sterven om voor onze zonden te betalen. Niemand anders kon dat doen, omdat alleen 

Hij de perfecte Zoon van God is. Het enige wat je hoeft te doen is je vertrouwen te stellen in 

de Here Jezus Christus als je Verlosser. Je moet geloven dat Hij gestorven is om voor je 

zonden te betalen en dat je nooit genoeg kan doen om God te behagen. Het enige wat je moet 

doen is te vertrouwen wat de Here Jezus jaren geleden voor je heeft gedaan. 

 

Volgende week zullen we horen wat er gebeurde nadat de Here Jezus in de kribbe in 

Bethlehem was geboren. 
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LES 4    EEN GEBOORTE 

 

 

De Heere  Jezus Christus werd geboren in een………………………………. 

 

Ziekenhuis                 herberg                    stal                               huis 

 

Hij werd gelegd in een ……………………………………………………… 

 

Wieg                           bed                           mand                           kribbe 

 

Omdat Hij zo belangrijk was werd hij omgeven door………………………… 

 

Dieren                         koningen                   koren                          presidenten 

 

Christus was beloofd aan het Joodse volk als hun…………………………….. 

 

Vriend                         bewaker                    koning                         goede vriend 

 

Het Joodse volk verwachtte met volle zekerheid dat deze baby geboren zou worden in zo’n 

eenvoudige plaats…………………………………………………..ja of nee 

 

Beschrijf jij wat jij denkt hoe Christus geboorte eruit zag.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LES 5    EEN BEDREIGING 

 

 

We horen vaak spreken over de geboorte van de Here Jezus, maar wat er daarna gebeurde 

horen we  minder vaak. We horen meestal over Hem spreken als de baby in de kribbe, maar 

de Bijbel vertelt veel meer over Hem. Vorige week hebben we geleerd waarom Hij in 

Bethlehem was geboren en dat het niet fijn was om in een stal geboren te worden. Deze week 

horen we over een koning die niet blij was om te horen dat de door God beloofde Koning was 

geboren. Waarom zou koning Herodes niet blij geweest zijn met de geboorte van de Here 

Jezus, de Zoon van God?  

Denk jij nou echt dat koning Herodes een stapje terug wilde doen om een ander koning te 

laten worden. Natuurlijk niet.  We weten dat hij wijze mannen stuurde om de baby Jezus te 

zoeken.  Er gingen ongeveer twee jaren voorbij totdat de wijzen de Here Jezus vonden. Zij 

gaven Hem geschenken en aanbaden Hem.  Herodes had tegen hen gelogen door te zeggen 

dat hij het kindje ook wilde aanbidden. Laten we in Mattheüs 2:8-12 lezen wat er gebeurde.  

De Here God beschermde Zijn Zoon tegen Herodes. Ten eerste waarschuwde Hij de wijze 

mannen in een droom dat Herodes niet veel goeds van plan was.  Nu praat God niet meer 

tegen ons in dromen. Hij handelde toen heel anders met de mensen omdat de Bijbel nog niet 

compleet was. Nu hebben we de complete Bijbel, waarin  Hij ons alles vertelt  wat we moeten 

weten.  Daarom is het zo belangrijk dat je weet hoe je de Bijbel moet lezen. 

 

Laten we nu verder lezen in Mattheüs 2:13-15, om te zien wat God verder deed om de Here 

Jezus te beschermen. Nadat de wijzen waren vertrokken, waarschuwde God Jozef in een 

droom en liet een engel hem vertellen om Maria en Jezus mee te nemen naar Egypte, waar ze 

veilig zouden zijn voor Herodes. De engel vertelde hem om daar te blijven totdat het veilig 

zou zijn.  Jozef deed heel snel wat God hem gevraagd had. Hij luisterde naar de raad van God 

en hij gehoorzaamde onmiddellijk en door zijn getrouwheid kon Herodes de Here Jezus geen 

kwaad doen. We lezen in vers 15 dat ze in Egypte bleven totdat Herodes gestorven was.   

Maar toen Herodes er achter kwam dat hij gefaald had om de Here Jezus te doden werd hij 

erg boos. (lees vers 16). Deze Herodes was zo’n kwaad persoon, dat hij besloot om al de 

baby’s in Bethlehem en omstreken jonger dan twee jaar te doden. Maar het hielp hem niets 

omdat Jozef de Here Jezus meegenomen had naar Egypte. 

De engel kwam uiteindelijk weer bij Jozef  om te vertellen dat Herodes dood was. Nu was de 

Here Jezus niet langer in gevaar. We lezen de verzen 19-23. Jozef was door de Here God 

uitgekozen om de vader van de Here Jezus te zijn, terwijl hij hier op aarde opgroeide. Jozef 

gehoorzaamde de Here God en zorgde voor de Here Jezus alsof het zijn eigen zoon was. 

Jozef was dus niet de vader van de Here Jezus . God was de vader en Jozef was Zijn aardse 

vader. 

 

We lezen dat Jozef Maria en de Here Jezus mee terug nam naar Galilea naar de plaats 

Nazareth. We kunnen Bethlehem, Egypte, Galilea en Nazareth opzoeken in onze Bijbel. 

 

Herodes was niet de enige persoon die wilde dat de Here Jezus dood zou zijn. Later zullen we 

leren van zeer religieuze Joodse leiders die Hem haatten en Hem later wilden vermoorden. Ze 

hebben Hem uiteindelijk ook gekruisigd, hetgeen een zeer pijnlijke manier van sterven was.  

Maar we kunnen ons verheugen in het feit dat hoe zeer ze ook probeerden om de Hem te 

doden, ze konden de Here Jezus niet vernietigen. Dat kwam omdat Hij God Zelf was. Hij was 

als mens geboren en Hij leefde op aarde om aan het kruis te sterven om voor onze (jouw en 

mijn) zonden te betalen. Hij is voor onze zonden gestorven, drie dagen later is Hij opgestaan 

uit de dood. Nu zit Hij in de hemel met God de Vader. Hij is niet meer in het graf.   
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Op een dag zal Hij in de wolken terug komen voor de mensen die in Hem geloven en zullen 

we naar de hemel gaan. Hoe wordt deze gebeurtenis genoemd? Dit wordt de opname van de 

gemeente genoemd. Later zal Hij terugkomen naar de aarde om als Koning te heersen, zoals 

God vele jaren geleden aan de Joden had beloofd. 

 

We zullen nu iedere week zijn aardse leven gaan bestuderen. We gaan zien wat hij leerde en 

aan wie Hij dingen vertelde. Maar voor nu is het belangrijk om Hem als je Verlosser te 

kennen. Alles wat je moet doen is je vertrouwen in Hem stellen, door te geloven dat Hij aan 

het kruis is gestorven voor je zonden en dat Hij op de derde dag uit de doden is opgestaan. 
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LES 5     EEN BEDREIGING 

 

 

Zet voor iedere zin of het waar of niet waar is. Verbeter de zinnen die fout zijn. 

 

De Here Jezus was zes jaar oud toen de wijzen Hem vonden. 

 

 

Een koning met de naam Harold was erg jaloers bij de gedachte dat een nieuwe koning 

geboren was. 

 

 

De Here God spreekt nu niet tot ons in dromen. 

 

 

Jozef nam zijn familie mee naar Italië. 

 

 

De jaloerse koning liet al de kinderen jonger dan twee jaar doden. 

 

 

Toen het veilig was nam Jozef zijn familie mee terug naar Bethlehem. 
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LES 6     EEN KIND 

 

 

Wie kan zich de les van afgelopen week nog herinneren? Nadat de  Here Jezus Christus was 

geboren was er een boze koning. Hoe was zijn naam? Juist, zijn naam was Herodes. Herodes 

wilde niet dat er een andere koning voor de Joden zou komen, dus wat deed hij? Hij gaf 

opdracht om alle jongetjes jonger dan twee jaar te laten doden. Hij dacht dat hij daarmee de 

toekomstige koning gedood had.  Wat deden Jozef en Maria? Zij gingen naar Egypte met de 

kleine Jezus. Aan het einde van onze vorige les hoorden we dat toen het veilig was, Jozef zijn 

familie mee terug nam naar Nazareth.  

 

Vandaag gaan we het hebben over de Here Jezus als kind. De Bijbel vertelt niet veel over de 

kindertijd van de Here Jezus. We openen onze Bijbel in Lucas hoofdstuk 2 de verzen 39 tot 

52. In vers 40 kunnen we lezen dat de Here Jezus niet alleen groter werd maar ook toenam in 

wijsheid en dit behaagde de Here God.   Hoewel wij niet zonder zonde zijn zoals de Here 

Jezus, als we groter en ouder worden zal het de Here behagen als we wijzer en sterker in de 

Geest worden.  Hoe meer we Gods Woord bestuderen, hoe sterker we worden. 

 

Daarna lezen we over een reis die Jozef en Maria gingen maken met de Here Jezus. Hoe oud 

was de Here Jezus toen? Hij was twaalf jaar oud. Zij gingen naar Jeruzalem om het Paasfeest 

te vieren. Het Paasfeest was een speciale periode in het jaar waarop de Joden de uittocht uit 

Egypte herdachten, God verwachtte ook dat ze dit zouden doen. Er waren heel veel dingen die 

God van de Joden verwachtte, en die dingen verwacht Hij nu niet meer van ons. We zullen dat 

geleidelijk aan leren in de volgende lessen.  

Velen van jullie zullen het verhaal al eerder gehoord hebben, maar de Bijbel vertelt ons dat 

toen Jozef en Maria aan het eind van het Paasfeest naar huis gingen, Jezus misten. Zij gingen 

terug om Hem te zoeken en vonden Hem uiteindelijk waar? Lees in vers 46, Hij was in de 

tempel. Wat deed Hij daar? Stelde Hij de Joodse leiders vragen? Ja dat deed Hij en waren de 

oudere mannen geirriteerd door Zijn domme vragen? Nee, zij konden het nauwelijks geloven. 

De Bijbel vertelt ons in vers 47 dat ze verbaasd waren. Ze begrepen niet hoe een jongen van 

12 jaar zo’n verstand kon hebben. Zoals we in vers 48 kunnen lezen waren zelfs Jozef en 

Maria verbaasd. Toen Maria Hem vroeg waarom Hij niet met hen was mee gegaan, 

antwoordde Hij dat Hij bezig moest zijn met de dingen van Zijn Vader. Bedoelde Hij dat Hij 

met de dingen van Jozef moest bezig zijn? Nee, Hij was de zoon van God en Hij verwees naar 

God, toen Hij Maria antwoordde. Jezus ging met Jozef en Maria mee terug naar Nazareth en 

bleef bij hen en gehoorzaamde hen en hij groeide verder op. Vers 52 vertelt ons dat Hij 

toenam in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen. 

 

Als je ouder wordt moet je niet alleen groter worden, maar ook wijzer worden. Je zult meer 

kennis moeten hebben dan een jaar geleden. De eerste stap naar je groei zou moeten zijn, dat 

je de Here Jezus aanneemt als je Verlosser. Alles wat je moet doen, is weten dat Hij nadat Hij 

volwassen is geworden,  is gekruisigd om te betalen voor al onze zonden. Hij zondigde nooit 

maar Hij hield zoveel van ons dat Hij betaald heeft voor alles wat we verkeerd hebben 

gedaan. Hij bleef niet dood, maar Hij stond op de derde dag op uit de dood en Hij zit nu aan 

de rechterhand van God de Vader in de hemel. Om gered te worden moet je eenvoudigweg 

geloven dat Christus dat voor jou deed. Om te groeien moet je Gods Woord de Bijbel 

bestuderen. De manier waarop God ons leert en contact met je heeft, is door Zijn Woord. 

Hoewel je jong bent,  kun je  lezen en Gods Woord  begrijpen.  
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LES 7    EEN DOOP 

 

 

De vorige keer hebben we gehoord dat de Bijbel niet veel vertelt over de periode waarin de 

Here Jezus opgroeide.  Het vertelt ons wel dat Hij toenam in wijsheid. We leerden ook over  

een gebeurtenis die plaatsvond toen Hij twaalf jaar oud was. Weet iemand welke gebeurtenis 

dat was?  Jozef en Maria waren naar Jeruzalem gegaan voor de viering van het Pascha; toen 

ze naar huis gingen was Jezus niet bij hen.  Waar vonden ze Jezus later en wat deed Hij daar? 

Juist Hij was met de leiders in de tempel en stelde hen vragen.  Hij vertelde Maria dat Hij 

bezig moest zijn met de dingen van Zijn Vader.  Wie was de Vader van de Here Jezus? Jozef 

was de aardse vader, maar God was Zijn echte Vader. 

 

Vandaag gaan we een belangrijke periode van het leven van Christus op aarde bekijken.  

Weet iemand hoe oud Jezus was toen Hij met Zijn aardse bediening begon? Hij was dertig 

jaar oud.  De bijbel vertelt ons niets over de periode tussen het twaalfde en dertigste jaar van 

de Here Jezus. We gaan nu lezen in Mattheüs 3 vers 13-17. Het is belangrijk om te weten dat 

Christus nu een man geworden was en dat de tijd gekomen was dat Hij aan de bediening, 

waarvoor God Hem gezonden had,  kon beginnen. Naar wie ging de Here Jezus toe?Hij ging 

naar Johannes. Dit was dezelfde Johannes waar we een aantal weken geleden over gehoord 

hebben.  Hij wordt ook wel Johannes de Doper genoemd. Weet iemand waarom hij zo heette?  

Dat was omdat hij mensen doopte. Waarom ging de Here Jezus naar Johannes? Wat vertelt 

vers 13? Hij ging naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Laten we doorgaan naar 

vers 15 om te lezen waarom het nodig was dat Jezus gedoopt zou worden. Johannes had 

gezegd dat het nodig was dat hij door de Here Jezus gedoopt zou worden. Maar in vers 15 

lezen we dat Christus zegt dat Hij gedoopt moet worden om alle gerechtigheid te vervullen. 

Christus is de enige Die alle gerechtigheid kan vervullen omdat Hij de enige is  Die op aarde 

geleefd heeft en nooit gezondigd heeft. Hij heeft geen enkele kleine zonde begaan. We lezen 

dan dat Jezus in het water ging en werd gedoopt en dat dit de Here God behaagde. Vandaag 

de dag zijn er veel kerken die nog steeds mensen in of onder water dompelen of water op hen 

sprenkelen om hen te dopen omdat Christus met water gedoopt werd.  We zullen leren dat er 

vele dingen waren die Christus deed terwijl Hij op aarde was, maar die dingen behoeven wij 

niet te doen.  Jezus Christus kwam naar de aarde voor het volk Israël ; God had het Joodse 

volk ook een Koning beloofd. Christus kwam voor de Joden en Hij deed veel dingen om hen 

te laten zien Wie Hij was. Johannes doopte ook veel mensen, ook hij doopte Joden en laten 

we nu in Johannes 1:31 gaan lezen om te zien waarom hij met water doopte. Johannes doopte 

zodat Christus aan Israël bekend gemaakt werd. De aardse bediening van Christus was gericht 

tot de Joden. We leven nu in een andere tijd. God is nu niet meer alleen met de Joden bezig; 

Hij maakt nu geen verschil meer tussen Joden en de andere mensen. Wij kunnen niet alle 

gerechtigheid vervullen als we met water gedoopt worden. Gods plan is gewijzigd en de 

apostel Paulus vertelt ons dat we niet met water gedopt behoeven te worden, maar met de 

Heilige Geest. Als een ieder van jullie Christus als zijn persoonlijke Verlosser aanneemt,  

Dat betekent dat als je gelooft dat Hij aan het kruis is gestorven om voor je zonden te betalen 

en dat hij opnieuw is opgestaan uit de dood, dat op hetzelfde moment de Heilige Geest je in 

het lichaam van Christus plaatst. Wij kennen alleen deze doop. In deze bedeling van genade, 

worden we niet met handen in of met water gedoopt, maar door de Heilige Geest in het 

lichaam van Christus. (lees Efeze 4:5). We zullen leren hoe de Joden Christus niet als Koning 

wilden accepteren maar in plaats daarvan hebben ze Hem aan het kruis gedood. Toen Hij aan 

het kruis stierf heeft Hij voor al onze zonden betaald, de jouwe en de mijn, de zonden van de 

hele wereld.   
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LES 7    EEN DOOP 

 

 

1. Hoe oud was Jezus toen Hij gedoopt werd? 

 

25      33     35     30 

 

2. Wie doopte de Here Jezus? 

 

Lukas        David     Johannes       Markus 

 

      3.      Maak dit vers af : Johannes 1:31   “En ik kende Hem niet; maar opdat Hij …… 

                 ………………………………………………………………………………….. 

                 daarom  ben ik gekomen ………………….. 

 

4.      Maak dit vers af: Mattheüs 3:15 “Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem, Laat                        

           nu af; want aldus betaamt ons           

           …………………………………………………………………… 

 

5.      Ben jij met water gedoopt? 

 

6.      Moet je met water gedoopt worden om alle gerechtigheid te vervullen? 

 

7.      Als we Efeze 4:5 lezen leren we dat er voor de gelovige in deze tijd………doop is.  

 

 

 

We leren I Corinthe 12:13a. 
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LES 8     EEN BEDIENING BEGINT 

 

 

Wie kan mij vertellen wat we vorige week geleerd hebben? We hebben gelezen dat de Here  

Jezus gedoopt werd toen Hij dertig jaar oud was, en dat Zijn bediening bijna begon. We 

kunnen in Markus 10:45 lezen over de bediening van de Here Jezus. Waarom kwam de Here 

Jezus naar de aarde? Inderdaad, Hij kwam om te dienen.  We kunnen lezen dat Hij God de 

Vader diende. We lezen ook Johannes 12:49. Hij zei de dingen die God wilde dat Hij zou 

zeggen. We lezen ook Lukas 2:49. Dit vers hebben we een aantal weken geleden gelezen. 

Hier zegt Hij dat Hij bezig moet zijn met de dingen van Zijn Vader. De Here Jezus diende niet 

alleen God de Vader terwijl Hij op aarde was, maar Hij had ook Zijn bediening voor de Joden.  

Hij was naar de aarde gekomen om hun beloofde Koning te worden. 

 

Wie dien jij? Probeer je er het beste van te maken  en maak je je niet druk over wat God voor 

jou te doen heeft? Weet je dat God wil dat je Hem dient en ook andere mensen dient?  Het 

allerbelangrijkste waar je de mensen om je heen mee kunt dienen, is hen het goede nieuws 

van het evangelie van genade van God vertellen. Je behoort je vrienden te vertellen dat de 

Here Jezus Christus aan het kruis is gestorven om voor hun zonden te betalen en dat Hij is 

opgestaan uit de doden.  

 

De tijd was nu aangebroken dat de Here Jezus aan Zijn bediening zou beginnen. Wat 

gebeurde er nadat Hij door Johannes de Doper was gedoopt? We lezen  Markus 1:12 en 13. 

Nadat Hij gedoopt was, ging Hij direct de woestijn in en werd verzocht door satan. De satan 

wilde niet dat de Koning voor de Joden naar de aarde zou komen.  Als Christus als Koning 

naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk op te richten zal satan voor duizend jaar in een 

bodemloze put geworpen worden. Satan dacht dat hij de Here Jezus kon laten zondigen in de 

woestijn, en dat de Here satan zou dienen; dan zou er geen mogelijkheid meer zijn voor een 

aards koninkrijk met Christus als Koning. We lezen Lukas 4:1-13. Hoelang was Christus in de 

woestijn? Veertig dagen. Wie dienden Hem terwijl Hij in de woestijn was. Dat waren de 

engelen. Engelen zijn dienende geesten. Denken jullie dat het satan gelukt is om Christus te 

verleiden? Nee! Christus gaf op iedere verleiding het goede antwoord en na veertig dagen 

ging satan van Hem weg.  

 

We lezen nu verder in Lukas 4:13-15. Waar ging Christus naar toe nadat satan was 

vertrokken?  Hij ging naar Galilea. Hij begon te leren en de mensen konden van Hem horen. 

Hij leerde in de synagoge. Wie kan mij vertellen wat een synagoge is?  Het is een plaats waar 

de Joden samenkwamen om te leren en te aanbidden. Het was alleen toegestaan dat de Joden 

daar kwamen. Omdat Christus naar de aarde was gekomen voor de Joden was het logisch dat 

Hij naar de plaatsen ging waar de Joden samenkwamen.  

 

Net zoals satan wilde dat Christus hem zou dienen, zo wil hij ook dat jij en ik hem zullen 

dienen. Satan wilde dat Christus een aantal dingen zou doen terwijl Hij in de woestijn was. 

Toen Christus hongerig was, vroeg satan of Christus stenen in brood wilde veranderen. Satan 

bood alle koninkrijken van de wereld aan als Jezus Zich voor hem zou buigen en hem 

aanbidden. Satan zei tegen Christus dat als Hij werkelijk Christus was, Hij  van het dak van de 

tempel zou kunnen springen en dan door de engelen opgevangen zou worden. Satan wilde 

eigenlijk zeggen: “Bewijs jezelf”. Wij weten Wie Christus Jezus is, en wij weten wat Hij voor 

ons heeft gedaan.  We moeten wel een keus maken. We kunnen dienstknechten van satan 

blijven en hem dienen of we kiezen ervoor om Christus te dienen. 
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Wat we moeten doen is geloven dat Christus naar de aarde kwam, stierf aan het kruis en is is 

opgestaan uit de doden om voor onze zonden te betalen.  Christus heeft nooit gezondigd. Hij 

stierf om voor onze zonde te betalen. Hij hield zoveel van ons dat Hij stierf voor ons. Op het 

moment dat we in Hem geloven, behoren we iedereen die we tegenkomen het goede nieuws te 

vertellen dat Christus ook voor hun zonden is gestorven.  

 

Volgende week horen we over de discipelen die door Christus werden uitgekozen en het 

eerste wonder wat Hij deed.   
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LES 8     EEN BEDIENING BEGINT 

 

 

Omcirkel het goede antwoord: 

 

 

1. Wie verleidde Christus?         God        Johannes            satan 

 

2. Waar werd Christus verleid?   In de woestijn     in een tuin      in een huis 

 

3. Hoelang werd Christus verleid?  2 weken   30 dagen   40 dagen 

 

4. Wie dienden Christus?   God    engelen   Joden 

 

5. Waar ging Christus naderhand naartoe?     Galilea        Egypte      de woestijn 

 

6. Waar onderwees Christus?    School     kerk    synagoge 

 

7. Zondigde Christus in de woestijn?    Ja    nee 
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LES 9    EEN KEUZE 

 

 

We hebben gedurende enkele weken geleerd over wat de Joden verwachtten en wat ze 

uiteindelijk kregen. Heeft God gelogen toen Hij hen een Koning beloofde? Zeker niet! Ze 

hadden niet uitgekeken naar een baby in een kribbe of een kind in de tempel. We hebben 

gezien hoe de Here Jezus werd gedoopt om alle gerechtigheid te vervullen en hoe Hij werd 

verleid door satan in de woestijn gedurende veertig dagen. Nu wordt het tijd om te zien hoe 

Hij mensen uitkoos om Hem te helpen en om te horen over het eerste wonder dat Hij 

verrichtte. 

 

Weet iemand iets te vertellen over de mensen die Christus uitkoos om Hem te helpen met Zijn 

aardse bediening? Begrijp het niet verkeerd. Christus kon de bediening zonder de hulp van 

andere mensen uitgevoerd hebben omdat Hij God Zelf was. Hij was van vlees en bloed net als 

jij en ik maar Hij was en is ook God. God bestaat uit drie personen, God de Vader, God de 

Zoon en God de Heilige Geest. Maar gedurende Zijn aardse bediening had Hij bepaalde 

mensen die Hem volgden  en aan wie Hij opdrachten gaf. Deze mensen werden gekozen voor 

een speciale bediening voor de Joden ook na de kruisiging en opstanding. Hoe werden deze 

mensen genoemd? Juist ze heetten discipelen. Hoeveel heeft Christus er gekozen? Hij koos er 

twaalf uit. Kunnen jullie misschien een paar namen noemen? 

 

We lezen in Lucas 6:12-16. In vers 13 kunnen we lezen hoe ze ook wel genoemd werden, nl. 

apostelen. Hun namen waren: Simon Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, 

Bartholomeüs, Mattheüs, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeüs,, Simon Zelotus, Judas, en 

Judas Iskariot. Er waren twee discipelen met de naam Simon, twee met de naam Jacobus en 

twee met de naam Judas. Deze mannen reisden drie jaar met de Here gedurende Zijn aardse 

bediening. Hij leerde hen vele dingen die ze moesten zeggen en doen tijdens hun bediening. 

Hij gaf hen ook speciale opdrachten die geen opdrachten voor ons vandaag zijn. We zullen in 

één van de volgende lessen zien dat Hij hen kracht gaf  die wij vandaag niet hebben.  Zij 

hadden immers hun bediening voor de Joden en nu is iedereen gelijk, Jood en heiden zijn één. 

 

We gaan nu lezen in Johannes 2:1-11. De Here Jezus ging naar een bruiloft in Kana in 

Galilea. Er was een probleem op dit feest. Wie weet wat dit probleem was? Ze hadden geen 

wijn meer. Er was dus een bruiloft met vele gasten en er was geen wijn meer. Maia ging naar 

de Here Jezus en vertelde Hem van het probleem en wat deed Hij? Hij gaf opdracht om de 

kruiken te vullen met water. En wat gebeurde er toen? Het water was wijn geworden. Het was 

niet alleen wijn geworden het was ook de beste wijn geworden, die ze ooit geproefd hadden.  

In vers 11 kunnen we zien dat de mensen omdat ze dit wonder hadden gezien, in Jezus gingen 

geloven.  We zullen zien dat keer op keer uiterlijke tekens worden gebruikt zodat de Joden 

kunnen geloven. Wij hebben geen wonderen en tekenen voor ons vandaag omdat wij de 

complete Bijbel hebben.  

 

We hebben vandaag geleerd over de roeping van de twaalf discipelen en het eerste wonder dat 

Christus heeft gedaan. We zullen iedere week meer leren over Zijn aardse bediening tot aan 

Zijn dood aan het kruis om te sterven voor onze zonden. 
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LES  9    EEN KEUZE 

 

 

1. Hoeveel discipelen koos de Here Jezus uit? 

                   

                               15              10            12             8 

 

2. Kijk naar de namen hieronder en omcirkel drie namen van discipelen 

 

Mattheüs                         David 

Jozef                               Adam 

Judas                               Mozes 

                  Petrus                              Noach 

 

3. De Here Jezus deed het eerste wonder bij een  

                

                  Bruiloft                   begrafenis                 verjaardag 

 

4. Hij veranderde water in 

 

Appelsap                   bier                    wijn 

 

5. Waar gebeurde dit wonder? 

 

In Bethlehem                in Jeruzalem                   In Kana 
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LES 10    EEN VRAAG 

 

 

We hebben het vorige week gehad over de roeping van de discipelen. Hoeveel discipelen koos 

de Here Jezus uit voor Zijn aardse bediening? Hij koos er 12 uit.  Kunnen jullie de namen 

noemen?  In Lucas 6:12-16 kun je de namen lezen.  In de volgende lessen zullen we meer 

leren over de discipelen en de beroepen die ze hadden.  

We hebben ook gehoord over het eerste wonder dat de Here Jezus deed. Wat was dat wonder? 

Hij veranderde water in wijn. Waar gebeurde dat? Ja dat gebeurde op een bruiloft in Kana. 

We gaan vandaag over meer wonderen horen.  

 

Het is belangrijk dat je onthoudt dat God aan het Joodse volk een Koning had beloofd en dat 

de Here Jezus naar de aarde was gekomen om de beloofde Koning te worden. Hij kwam voor 

de Joden, met een bediening voor de Joden.  Hij deed speciale dingen om te bewijzen wie Hij 

was. Wij kunnen geen water in wijn veranderen of andere wonderen doen omdat wij die 

kracht niet bezitten.  De Here Jezus koos 12 discipelen uit en begon vele wonderen te 

verrichten om zich aan de Joden te bewijzen. Laten we Lucas 7:11-18 lezen.  Wat gebeurt er 

in deze verzen?  Merk op dat de mensen begrepen dat God hier mee te maken had en dat 

geheel Judea en het omliggende land ervan hoorde. Wat lezen we in vers 18? De volgelingen 

van Johannes de Doper vertelden hem van deze dingen De Here Jezus deed dingen die 

niemand anders kon doen, en Hij deed ze voor het Joodse volk. 

 

 We lezen verder in vers 19. Johannes stuurde zijn volgelingen naar Jezus met een vraag. 

Welke vraag?  “Zijt Gij Degene Die komen zou?”  (vers 19) Want op Wie wachtten ze?  

Johannes vroeg Christus of Hij de Koning was waar ze op wachten of moesten ze op iemand 

anders wachten? We lezen het antwoord in de verzen 20-22. Hoe beantwoordde Jezus de 

vraag?  Zei Hij eenvoudigweg “Zeker Ik ben de Koning”? Nee, Hij deed dingen die ze konden 

zien om Zichzelf aan hen te bewijzen.  We noemen dat tekenen. Deze tekenen waren voor de 

Joden. Zij hadden niet de complete Bijbel, die wij wel hebben. Dus liet Hij wonderen en 

tekenen zien, zodat zij konden zien en horen en voelen. Vandaag werkt Hij niet meer zo.  Hij 

heeft Zichzelf door Zijn Woord bewezen en Hij spreekt nu alleen nog door Zijn Woord tot 

ons. Wij leven nu in een andere bedeling.  De Here Jezus beantwoordde de vraag van 

Johannes door zieken beter te maken, blinden ziende te laten worden, doden op te wekken 

enz.  Christus liet aan de Joden zien Wie Hij was en Hij stond Zijn discipelen toe om ook deze 

krachten te gebruiken om ook Christus’ macht aan de Joden te laten zien.  Christus deed dit 

voor een speciale groep mensen, Hij houdt niet minder van ons omdat Hij deze dingen niet 

voor ons doet.  

Christus had een bediening op aarde voor de Joden, maar veel mensen wilden niet geloven. Ze 

hebben Hem uiteindelijk gekruisigd. Hij stierf aan het kruis niet alleen voor de Joden, Hij 

stierf voor jou en mij. Het enige wat we moeten doen om gered te worden is in Hem te 

geloven als onze persoonlijke Verlosser. 
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LES 10     EEN VRAAG 

 

 

    1.      In Lucas 7:11-18 lezen we dat Jezus een wonder verrichtte. Welk wonder? 

              

             Hij veranderde water in wijn. 

 

             Hij genas een ziek meisje 

 

             Hij wekte een dode op 

 

             Hij maakte een blinde ziende 

 

 

2 Welke vraag stelde Johannes de Doper toen hij van het wonder hoorde? 

 

 

 

3 Op welke manier beantwoordde Jezus de vraag? 

 

 

 

     4  Op welke manier maakt Christus Zich vandaag aan ons bekend? 

 

 

 

 

5 Heb jij of heeft iemand anders de macht om wonderen te doen? Kun je ook vertellen                              

         waarom wel of niet? 
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LES 11    OPDRACHTEN AAN DE DISCIPELEN 

 

 

We zijn nog steeds bezig met de aardse bediening van de Here Jezus. Een aantal weken 

geleden hebben we gehoord dat de Here Jezus dingen deed om zich aan de Joodse mensen te 

bewijzen. Hij koos 12 discipelen uit die bij Hem bleven en zij kregen ook een bediening vor 

de Joden. Vorige week hebben we gehoord over Johannes de Doper die vroeg of de Here 

Jezus Degene was Die ze verwachtten of dat er iemand anders moest komen. De Here Jezus 

antwoorde Hem op een manier waarbij Hij Zichzelf opnieuw bewees. Hij zei niet “Natuurlijk 

ben Ik de beloofde Koning”. Maar Hij deed wonderen. Zij hadden niet het Woord van God, de 

geschreven Bijbel. Maar in plaats daarvan liet de Here Jezus uiterlijke tekens, wonderen, zien. 

 

Vandaag zullen we zien dat de Here Jezus doorging met het doen van wonderen nadat Hij 

Johannes de Doper had geantwoord.  Over één van deze wonderen kunnen we lezen in Lucas 

8:22-24. Wat was er hier aan de hand? De Here Jezus en de discipelen waren in een boot en 

het stormde heel hard. In vers 23 kunnen we lezen: “en zij werden vol water”. Er kwam water 

in de boot en zij dachten dat ze zouden zinken en verdrinken; dus wat deden ze? Ze hadden de 

Here Jezus vele wonderen zien doen, dus maakten ze Hem wakker en wat deed Hij? Ja, Hij 

sprak tegen de wind en het water en het werd stil. Het gevaar was geweken. Kun jij tegen de 

regen en de storm spreken en wordt het dan stil?  Nee! God heeft ons deze macht niet 

gegeven. Gedurende de aardse bediening van de Here Jezus gaf Hij kracht aan de discipelen.  

Zoals we al vaker gehoord hebben waren de dingen in die tijd anders omdat de Heer ander 

met de Joden handelde. Zij hadden een andere belofte en een ander hoop. Zij verwachten een 

Koning en er zou een Koninkrijk op aarde komen. Aan ons is geen Koning beloofd, maar een 

Verlosser en ons is een huis voor eeuwig in de hemel beloofd. De apostel Paulus vertelt ons 

dat we gezegend zijn met geestelijke zegeningen in de hemel; de Joden waren gezegend met 

lichamelijk wonderen en tekenen en hen was een aards koninkrijk beloofd. Daar is dus een 

duidelijk verschil. 

 

De Here Jezus deed nog veel meer wonderen. In de rest van hoofdstuk 8 kunnen we lezen dat 

hij duivelen uitwierp en een meisje genas. We gaan nu door naar hoofdstuk 9 en leren over de 

dingen die Hij aan Zijn 12 discipelen vertelde. (lucas 9:1-5). De Here Jezus riep Zijn 12 

discipelen bijeen en gaf hen instructies. Je ouders zullen je soms ook een opdracht geven. 

Misschien roept je moeder je en zegt: “Bobby wil je de hond eten geven, daarna je bed 

opmaken en dan de vuilnisbakken buiten zetten.”  Moeder zal niet aan Bobby vragen om het 

huis te verven of om met de auto boodschappen te doen omdat ze weet dat hij daar nog veel te 

jong voor is. De Here Jezus gaf Zijn discipelen instructies en Hij gaf hen ook de kracht die ze 

nodig hadden om te gehoorzamen. Hij gaf hen wat ze nodig hadden om hun opdracht uit te  

voeren. Hij verwachtte niet iets van hen wat ze niet konden doen. Hij gaf hen de macht over al 

de boze geesten en de macht om ziekten te genezen. 

 

We gaan lezen wat Hij hen vertelde om te doen. Wat staat er in vers 2? Ze moeste het 

Koninkrijk van God verkondigen, dat is het Koninkrijk wat op aarde zou komen en ze 

moesten de zieken genezen. We gaan ook lezen in Mattheüs 10:5-10.    

 

Vers 5: “Gij zult niet heengaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad 

van de Samaritanen.” Ze moesten alleen naar de Joden gaan. De aardse bediening was alleen 

voor de Joden.   
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 Vers 6: “Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls” (de Joden) 

 

Vers 7 “predikt, zeggende: Het Koninktijk der hemelen is nabijgekomen.” 

 

Vers 8: “Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit..” 

Kun jij deze dingen doen?  Vergeet niet dat er een speciale kracht was voor speciale mensen. 

 

Vers 9: “Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch kopergeld in uw gordels;” 

 

Vers 10: “Noch reiszak voor de weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de 

arbeider is zijn voedsel waardig.” Ze behoefden zich geen zorgen te maken over hun 

dagelijkse benodigdheden; de Here zorgde voor hen. 

 

Dit waren dus een aantal van de dingen die Christus aan Zijn twaalf discipelen vertelde en Hij 

verwachtte van hen dat ze deze zouden gehoorzamen. Verwacht Hij dat jij deze dingen doet?  

Is het verkeerd als jij 2 jassen hebt of 2 paar schoenen?  Wij leven nu in een ander bedeling en 

we leren van Christus door Zijn Woord. Wij behoeven geen wonderen te verwachten omdat 

onze belofte hemels is en niet aards. Hoewel Christus voor de Joden op aarde kwam, stierf Hij 

aan het kruis om voor jouw zonden te betalen. Het enige wat je moet doen om gered te 

worden is in Hem geloven als je persoonlijke verlosser.  Als je opgroeit en de Bijbel leest zul  

je leren wat Hij van jou verwacht. 
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LES 11    OPDRACHTEN AAN DE DISCIPELEN 

 

 

Zet achter iedere zin of hij goed of fout is 

 

      1. De Here Jezus gaf Zijn discipelen speciale macht. (Lucas 9:1) 

 

2. De Here Jezus heeft jou speciale macht gegeven om zieken te genezen. 

 

3. De discipelen moesten naar alle mensen in alle landen gaan. (Mattheüs 10:5) 

 

4. De discipelen moesten de zieken genezen. (Mattheüs 10:8) 

 

5. De Here Jezus vertelde dat ze veel geld mee moesten nemen. (Mattheüs 10:9) 

 

6. Ze moesten naar de verloren schapen van het huis Israëls gaan. (Mattheüs 10:6) 

 

7. De Here Jezus vertelde hen om slechts één jas te hebben (Mattheüs 10:10) 

 

8. De apostel Paulus vertelt ons in de brief aan de Efeziërs dat we in het Koninkrijk op 

aarde met de Joden zullen leven (Efeze 1:3) 

 

 

 

Schrijf vier dingen op die de Here Jezus als opdracht aan Zijn discipelen gaf. (Mattheüs 10:5-

10) 
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LES 12     JOHANNES DE DOPER STERFT 

 

 

De afgelopen weken hebben we gehoord over de twaalf discipelen die de Here Jezus 

uitgekozen  had om bij hem te blijven gedurende Zijn aardse bediening. Vorige week hebben 

we gehoord over de instructies die de Here Jezus aan Zijn discipelen had gegeven. Kunnen 

jullie dat nog herinneren? 

We moeten niet vergeten dat de Here Jezus bijzondere opdrachten gaf aan een speciale groep 

mensen gedurende een speciale periode. Het is belangrijk om meer te leren over het leven van 

de Here Jezus Christus en het is minstens zo belangrijk om te onthouden dat Hij als Koning 

kwam  voor de Joden. We moeten nog veel leren over Zijn leven,  maar iedere week zullen 

we je er aan helpen herinneren dat de Here Jezus een speciale aardse bediening had voor een 

speciale groep mensen en dat waren de Joden.  

 

Deze week gaan we iets leren over een man die zes maanden ouder was dan de Here Jezus en 

die Zijn neef was. De moeder van deze man heette Elizabeth en zij was de nicht van Maria. 

Hij was ook degene die de Here Jezus doopte met water aan het begin van Zijn bediening. 

Over wie gaan we het hebben? Juist het is Johannes de Doper. We hebben geleerd over zijn 

speciale bediening om een getuige te zijn, de voorloper van de Here Jezus. We gaan nu horen 

wat er verder gebeurde met Johannes de Doper. We openen de Bijbel in Markus 6; 12-29. 

Wie deden de wondere waarover in vers 12 en 13 gesproken wordt: Dat waren de 12 

discipelen. Vorige week hebben we geleerd over de speciale kracht die ze hadden ontvangen. 

Toen Herodes deze dingen hoorde, raakt hij opgeworden. Hij had een schuldig geweten. 

Weten jullie wat een schuldig geweten is? Hebben jullie ooit iets verkeerds gedaan en 

maakten jullie je toen zorgen dat je vader of moeder of de leerkracht op school erachter zou 

komen? Iedere keer als je vader of moeder of de leraar je riep vroeg je je af of ze erachter 

waren gekomen wat je verkeerd had gedaan en werd je bang.  

Koning Herodes had iets heel gemeens gedaan en toen hij van de wonderen hoorde schrok hij 

enorm. Herodes leidde een zondig leven. In vers 17 en 18 lezen we dat hij de vrouw van zijn 

broer had afgepakt en haar getrouwd had. Wij weten dat dit zonde is. Johannes de Doper 

vertelde Herodes dat hij een slecht leven leidde en zondigde. Johannes wist dat Herodes boos 

zou worden maar hij verkondigde toch de waarheid. Wij moeten ook flink zijn en onze 

vrienden vertellen als ze dingen verkeerd doen. Ze zouden ons kunnen uitlachen, maar we 

moeten altijd uitkomen voor de waarheid. Johannes vertelde dus de waarheid en werd door 

Herodes in de gevangenis gezet. Het verdere verhaal vertelt ons dat Herodes zijn verjaardag 

vierde. De dochter van Herodias, zijn vrouw, danste voor hem. Herodes beloofde dat ze alle 

mocht vragen wat ze wilde al was het het halve koninkrijk. Als een koning je zou zeggen dat 

je alles mocht vragen wat je wilde, wat zou je dan vragen? Misschien een nieuwe fiets of een 

mooie pop of geld, of misschien wel een huisdier. Maar dit meisje vroeg wat haar moeder 

haar had verteld en dat was het hoofd van Johannes de Doper op een gouden schotel. We 

lezen in de verzen 26 en 27 wat Herodes deed. Hij was heel bedroefd maar hij liet Johannes 

toch onthoofden.  

 

Toen hij hoorde dat er wonderen gebeurden werd hij bang en dacht hij dat Johannes de Doper 

was opgestaan uit de doord. Herodes wist dat Johannes onschuldig was en hij voelde zich 

schuldig dat hij Johannes had laten doden. Denk je dat Johannes spijt van had dat  hij de 

waarheid had verteld? Nee! Johannes diende God en het kostte hem zijn leven. Als jij of ik 

over de Here spreken kost dat niet ons leven….je kunt aan de mensen om je heen vertellen dat 

de Here Jezus stierf voor hun zonden aan het kruis. Ze kunnen ons uitlachen of weglopen 

 



26 

 

Maar betekent dat dat we niets met hen behoeven te delen ? Het is onze taak om anderen te 

vertellen over wat Christus voor hen heeft gedaan. Johannes de Doper verloor zijn leven, dan 

kunnen wij er toch wel  tegen om uitgelachen te worden als we mensen over de Here Jezus 

Christus als hun persoonlijk Verlosser vertellen. 
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LES 12    JOHANNES DE DOPER STERFT 

 

 

1. Ik predikte dat het verkeerd was dat Herodes de vrouw van zijn broer had.  

Wie ben ik?                              Markus 6:18 

 

      2.       Ik ben de vrouw waar hij over predikte.    Wie ben ik?                             

                  Markus 6:17 

 

      3.       Ik liet Johannes in de gevangenis zetten.   Wie ben ik?                         Markus 6:17 

 

      4.       Ik danste voor de koning op zijn verjaardag. Wie ben ik?                    Markus 6:22 

 

      5.       Hoe stierf Johannes de Doper?                                                           Markus 6:27 

 

      6.       Wat werd na de dood van Johannes aan Herodias gegeven.                         

                  Markus 6:28 
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LES 13     EEN HONGERIGE MENIGTE 

 

 

Onze laatste les was een verdrietige. Weet iemand nog waar we het over gehad hebben? Ja, 

we hebben het gehad over Johannes de Doper.  Het lijk heel verdrietig, maar vergeet niet dat 

Johannes de Here diende en hij deed wat goed was. Hij vertelde wat mensen  verkeerd deden 

en hij moest ervoor lijden. Maar hoeveel te meer heeft de Here Jezus Christus geleden toen 

Hij voor onze zonden aan het kruis stierf? Johannes was een gewoon mens maar de Here 

Jezus is God Zelf en Hij kwam vrijwillig naar de aarde om als mens te lijden en gestraft te 

worden voor onze zonden (hoewel Hijzelf zonder zonde was).  Het is verschrikkelijk om te 

horen wat er met Johannes de Doper gebeurde, degene die door God werd gebruikt om te 

dopen en het volk Israël van de Heer te vertellen, maar God gebruikte hem net als hij eenieder 

van ons gebruikt, als wij dat toelaten. 

 

Vandaag gaan we een heel bekend verhaal horen. We gaan lezen over een hongerige menigte  

en het antwoord van de Heer op dit probleem. Kun je raden over welk verhaal we het gaan 

hebben?  

We gaan in de Bijbel lezen in Johannes 6:1-14. Hoeveel van jullie hebben dit verhaal wel eens 

gehoord? Laten we eens kijken of dit verhaal nu ook nog van toepassing is.  We kunnen een 

klein crackertje met elkaar delen en opeten. Zou ons hongergevoel dan gestild zijn?  En 

hoeveel zou er na afloop nog over zijn?  

Geloven jullie nog steeds dat de Here Jezus vijf broden en twee visjes nam om de vijfduizend 

mensen te voeden? Geloof je dit verhaal echt?  Je kan het maar beter wel geloven want het 

staat in Gods Woord. Maar werkte het wel bij ons? We deelden de cracker en niemand van 

ons had voldoende gegeten en uiteraard was er niets over. Je weet dat we jullie iedere week 

hebben verteld dat dingen zijn veranderd. Dit verhaal is een echt wonder. We kunnen deze 

wonderen niet in deze tijd verwachten.  We lezen in Johannes 6:14 dat de mensen zeiden dat  

dit waarlijk de profeet was die in de wereld komen zou. De Here Jezus had Zijn bediening 

voor de Joden en Hij liet hen de wonderen zien om te bewijzen dat Hij de lang verwachte 

Persoon was. Ze hadden geen Bijbel die ze konden lezen en bestuderen zoals wij dat doen. De 

Here Jezus liet hen horen, zien en voelen om te bewijzen wie Hij was.  

We lezen nog verder in Johannes 6:15-21. Hier lezen we over een ander wonder. Wandelde de 

Here Jezus echt op de zee? Zeker dat deed Hij. Ga jij dat ook proberen?  Dat kun je beter niet 

doen, want je zult zinken. Je zal niet verdrinken als je kunt zwemmen, maar je zult zeker niet 

op het water kunnen lopen.  Weet je waarom de Here het wel kon en wij niet?  Precies, Hij 

deed wonderen om de Joden te laten zien wie Hij was.  Hij werkt niet meer zo met ons. We 

leren je niet dat God niet zal werken in je leven.  In Filippensen lezen we dat we niet bezorgd 

hoeven te zijn maar dat we in gebed onze begeerten bekend mogen maken bij God.  Als je je 

zorgen maakt om dingen mag je dat in gebed bij God bekend maken, maar we kunnen niet  

verlangen dat God dezelfde wonderen verricht die Hij bij het volk Israël deed. De bediening is 

nu niet meer speciaal voor de Joden, nu is er geen verschil meer tussen Joden en heidenen.  

We kunnen allemaal op dezelfde manier behouden worden door te geloven dat Christus stierf 

 aan het kruis om te betalen voor onze zonden en dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de 

doden. Als je de Here nog niet hebt aangenomen als je persoonlijk Verlosser bid ik dat je het 

vandaag nog zult doen. 
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LES 13   EEN HONGERIGE MENIGTE 

 

 

Geef bij de volgende vragen aan of ze WAAR of NIET WAAR zijn. 

 

1. Eenieder die in deze tijd genoeg geloof heeft en wonderen wil verrichten, die kan         

          Dat ook.           

 

      2.     Christus liet wonderen zien om de Joden te laten zien Wie Hij was. 

 

3.       Nadat de vijfduizend mensen hadden gegeten waren er nog tien manden met eten                     

          over. 

 

4.      Het jongetje gaf vijf vissen en twee broden om de menigte te voeden. 

 

5.      Christus richtte Zijn aardse boodschap tot de Joden omdat Hij hun beloofde Koning  

           was. 

 

6.         De Bijbel is Gods geschreven Woord aan ons, en elk geschreven woord is waar. 
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LES 14   EEN DOOD AANGEKONDIGD 

 

 

Voordat we beginnen met de les van deze week herhalen we in het kort de afgelopen 13 

lessen. We hebben gehoord over de geboorte en het leven van de Here Jezus. Binenkort zullen 

we horen over Zijn dood en opstanding. We hebben geleerd dat Hij de beloofde Koning was 

voor de Joden en dat zij naar iets anders uitkeken dan een baby in een kribbe. We hebben het 

er over gehad dat Hij toen Hij aan Zijn aardse bediening begon twaalf discipelen uitkoos die 

met Hem meegingen. Hij gaf hen speciale kracht en opdrachten. Terwijl de Here Jezus met 

Zijn bediening bezig was, hoofdzakelijk voor de Joden, bereidde Hij Zijn discipelen voor op 

hun toekomstige bediening. Vorige week hoorden we over een paar wonderen die de Here 

Jezus liet zien. Het ging over de spijziging van de 5000 mensen met aanvankelijk weinig 

brood en vis. We hebben ook gelezen dat de Here Jezus over het water liep toen Zijn 

discipelen op een schip waren. 

 

Deze week horen we iets meer over Zijn lering. We lezen in Lukas 9:22. Christus vertelt aan 

Zijn discipelen dat Hij gedood zal worden en weer uit de doden zal opstaan. We lezen ook de 

verzen 44  en 45.  Denk je dat zij geloofden dat Hij zou sterven aan het kruis om voor hun 

zonden te betalen en dat Hij op de derde dag zou opstaan? In vers 45 kunnen we lezen wat 

hun antwoord was op Christus’ dood. Petrus, Mattheüs, Johannes, Bartholomeüs, Andreas en 

de rest waren niet gered door te geloven dat Christus was gestorven aan het kruis en was 

opgestaan. Ze konden daardoor niet gered worden omdat het nog niet gebeurd was.  

Zelfs als de Here Jezus vertelt wat er met Hem gaat gebeuren begrijpen zij het niet. Je moet 

begrijpen dat de mensen in die tijd net als wij door geloof gered waren maar ze konden niet 

hetzelfde evangelie geloven wat wij nu hebben. Ze waren gered door het geloof in Christus 

maar niet in Zijn volbrachte werk aan het kruis. We lezen Johannes 3:16. Velen van jullie 

kennen dit vers, maar laten we het opzoeken in de Bijbel. Wat zegt Johannes 3:16 dat de 

mensen in die tijd moesten geloven om het eeuwige leven te verkrijgen?  Onthou goed dat 

Christus nog niet aan het kruis was gestorven toen Hij dit zei tegen Nicodemus. 

 

We lezen in I Korinthe 15:1,3 en 4. Ook in deze tijd zijn we gered door het geloof. Het enige 

verschil is dat we gered kunnen worden door te geloven dat Christus aan het het kruis is 

gestorven voor onze zonden en dat Hij is begraven en opgestaan op de derde dag. 

 

We lezen ook nog in Mattheüs 16:21 en 22. Ook hier vertelt Christus over Zijn lijden en 

sterven. Wat is het antwoord van Petrus hier? Hij blijft volhouden dat dit niet mag gebeuren.  

De discipelen moeten nog veel leren maar we weten dat veel dingen nog geheim gehouden 

waren. Later lezen we dat als satan had geweten dat door de kruisiging van Christus, redding 

gebracht werd voor eenieder die geloofde, dan zou hij Christus nooit gedood hebben.  

Wij mogen God prijzen dat hoewel de apostelen niets begrepen van de dood van Christus en 

satan Hem ter dood gebracht heeft,   Hij uit de doden is opgestaan en nu ter rechterhand van 

God de Vader in de hemel zit. 
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LES 14     EEN DOOD AANGEKONDIGD 

 

 

1. Mensen zijn, in het verleden, gered en zullen, nu en in de toekomst, gered worden               

door  ……………. 

 

      2.       De discipelen wilden en konden niet ………………………….dat Christus   aan           

                  het kruis zou sterven om voor hun zonden te betalen. 

 

      3.       Het is……………genoeg om nu Johannes 3:16 te geloven. 

 

4.       We moeten geloven dat Christus……………..aan het kruis, is………………..en                 

                   dat Hij………….. uit de doden, om voor onze zonden te betalen. 

 

5.       De Bijbel, Gods Woord, vertelt ons dat als satan had geweten dat de dood van                            

            Christus de redding van de wereld betekende, hij de Here der heerlijkheid niet        

                   ………………………...zou hebben. 
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LES 15    MENSEN VOORBEREID 

 

 

Vorige week hebben we gehoord dat de Here Jezus aan Zijn discipelen vertelde dat Hij moest 

lijden, maar dat zij Hem niet begrepen. Wij leerden ook dat zij niet gered konden worden door 

te geloven dat Christus voor hen aan het kruis gestorven was, omdat dat nog niet gebeurd was.  

Wij lazen ook in de Bijbel dat hoewel Hij hen deze dingen verteld had, zij het ontkenden en 

niet wilden begrijpen. De discipelen moesten, net als wij, geloven om gered te worden. Zij 

moesten ook geloof tonen, net als wij. Maar, nu moeten wij geloven dat Christus aan het kruis 

stierf om voor onze zonden te betalen en dat Hij was opgestaan uit de doden op de derde dag. 

Zij moesten geloven wat in Johannes 3:16 staat. Wat in Johannes 3:16 staat is niet tot ons 

geschreven, want er staat niet te lezen dat Christus voor onze zonden is gestorven, en is 

opgestaan uit de doden en dat is wat wij moeten geloven om gered te worden. 

 

Deze week gaan we meer leren over wat Christus aan Zijn discipelen vertelde om hen voor te 

bereiden op de verschrikkelijk tijd die zij door moesten maken. Die periode zal 7 jaar duren 

en wordt de “grote verdrukking:” genoemd. Omdat de Joden God ongehoorzaam waren 

geweest gedurende de gehele periode van het Oude Testament moesten zij door deze periode 

van verdrukking gaan, voordat zij het Koninkrijk konden binnengaan.  We openen onze Bijbel 

in Lukas 21:9. We gaan een aantal dingen lezen die zullen gaan gebeuren. Ten eerste zullen er 

oorlogen en  onlusten met andere volken zijn. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en 

ziekten zijn en er zullen grote tekenen aan de hemel geschieden.  Er zullen tekenen aan de zon 

maan en sterren zijn.  Christus spreekt hier tot de Joden en niet tot ons. Vergeet niet, dat je als 

je behouden bent, opgenomen zal worden in de hemel bij de “opname van de gemeente”. Wij 

zullen behouden worden van de toekomende toorn. Christus vertelt deze dingen niet aan de 

Joden om hen bang te maken maar om hen voor te bereiden op de dingen die gaan gebeuren. 

Hij geeft hen richtlijnen. Lees in vers 20 en de volgende verzen: Hij vertelt hen wanneer de 

periode zal aanbreken dat ze naar de bergen moeten vluchten en Hij zal hen daar veilig 

bewaren. In vers 27 kunnen we lezen dat nadat deze dingen zijn gebeurd, de Zoon des 

Mensen zal terug keren. Dit is de tweede komst, als Hij komt met Zijn voeten op de Olijfberg. 

Verwar deze gebeurtenis niet met de opname, als Hij komt om ons vanaf de aarde mee te 

nemen naar de hemel. We hebben veel geleerd over het aardse leven van Christus. Hij 

besteedde Zijn aardse bediening aan het onderwijzen van de Joden. Hij zei dat Hij gekomen 

was om de verloren schapen van het huis Israëls te redden en dat deed Hij ook. Net zoals Hij 

niet tot ons sprak toen Hij Zijn discipelen vertelde om de zieken te genezen en de doden op te 

wekken; zo sprak Hij ook niet tot ons toen Hij sprak over de grote verdrukking.  Vergeet niet 

dat de gehele Bijbel het Woord van God is en dat wij van alles kunnen leren, maar niet alles 

wat geschreven is, is voor ons  om na te leven.  

 

In de komende weken zullen we meer leren over de dood van Christus en Zijn opstanding. 

Gods Woord is een heel mooi boek en het heeft alles in zich wat wij moeten weten.   
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LES  15    MENSEN VOORBEREID 

 

 

De Here Jezus vertelde dingen die zouden gaan gebeuren. Omcirkel de dingen die daarbij 

hoorden en de mensen, die het betrof. 

 

 

Aardbevingen                                  Grote verdrukking 

 

Gelukkige tijden                               Plagen 

 

Jij en ik                                            De opname 

 

Joodse mensen                                Ga naar de bergen 

 

Ziekten                                            Tekenen aan de zon 

 

Grote rijkdom                                  Tekenen aan de maan 

 

Oorlogen                                         Vrede op aarde 

 

Hongersnoden                                 Tekenen aan de sterren 

 

 

 

Hoelang zal deze periode duren? 

 

2  jaar           6 jaar            7 jaar              9 jaar 
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LES 16     HET AVONDMAAL 

 

 

Vorige week hebben we gehoord hoe de Here Jezus de Joden voorbereidde op de dingen die 

zouden gebeuren nadat Hij zou zijn weggegaan. Vergeet niet dat zij niet geloofden dat Hij zou 

sterven aan het kruis. Hoewel zij dit niet geloofden, bleef Hij hen leren over de grote 

verdrukkig die zou komen. Hij wist wat zou gaan gebeuren en het was belangrijk voor Hem 

om hen zoveel mogelijk te leren. Vergeet niet dat als satan had geweten dat door het sterven 

aan het kruis van Christus, de gehele wereld behouden zou worden, hij de Here niet 

gekruisigd zou hebben. 

 

We gaan nu lezen in Mattheüs 26 ver 20-29. Het was avond en de discipelen zaten aan tafel 

om met de Here Jezus te eten. Terwijl zij aten begon de Here Jezus hen te vertellen dat één 

van hen Hem zou verraden, dat betekent, Hem overleveren aan degenen die Hem haatten. 

Vers 22 vertelt ons dat Zijn discipelen hier erg bedroefd over werden. Ze begonnen Hem 

allemaal te vragen om te weten te komen wie dit zou gaan doen. De Here Jezus beantwoordde 

de vraag van Judas. Laten we vers 25 lezen. In de verzen 14-16, dus nog voor deze  maaltijd, 

lezen we dat Judas al plannen maakte om Christus over te leveren aan degenen die Hem 

haatten. Niemand wist dit behalve Christus. Laten we nu naar de volgende verzen kijken en 

zien wat de Here Jezus vertelde bij deze maaltijd. Wij noemen deze maaltijd het “laatste 

avondmaal”. Hij deed iets wat je misschien bekend in de oren klinkt. Hij nam brood en brak 

het en zei…(lees de verzen 26-28). Ook nu wordt in vele kerken het avondmaal nog 

gehouden.  Er gaat een schaal rond met stukjes brood en bekertjes met druivensap en er wordt 

vaak een stuk gelezen uit I Corinthe. Tijdens het avondmaal herdenken we als gelovigen dat 

de Here Jezus Zijn lichaam en bloed gaf om voor onze zonden aan het kruis te betalen. We 

denken niet of geloven niet dat de stukjes brood, die wij eten, het echte lichaam van Christus 

is. Met het sap is het hetzelfde, we weten dat het niet het echte bloed van Christus is, maar een 

herinnering aan Zijn bloed. 

 

In vers 29 lezen we dat Jezus hen vertelt dat Hij dit niet meer in dit leven met hen zal drinken, 

maar dat Hij het opnieuw met hen zal drinken in het Koninkrijk op aarde. Je hebt al eerder 

gehoord over het Koninkrijk dat op aarde zal komen. Het is niet aan ons beloofd, maar wel 

aan de Joden. Christus verzekert hen, dat  Hij op een dag zal terugkomen en er een echt 

Koninkrijk zal komen. Hoewel zij  niet alles begrepen wat Hij vertelde, wisten ze wel dat Hij 

niet loog. 

 

Voordat we deze les gaan beëindigen lezen we in Lucas 22:29,30. De Here Jezus sprak hier 

tegen de twaalf discipelen en Hij bemoedigde hen. Hij beloofde hen een bijzondere plaats in 

het aardse koninkrijk. Zij zullen aan Zijn tafel zitten en met Hem eten en drinken en zij zullen 

op tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen.  Wij hebben een hemelse 

positie en de Joden zullen een aardse toekomst hebben. Volgende week zullen we meer horen 

over de laatste dagen van de Here Jezus op aarde voor Zijn kruisiging. Het is voor jou 

belangrijk om te herinneren dat Hij op aarde leefde en dat Hij voor jouw zonden is gestorven 

en dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Dank de Here daarvoor! 
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LES 16    HET AVONDMAAL 

 

 

1. Welke discipel zou de Here Jezus verraden? 

Judas               Jacobus              Johannes                      Petrus 

  

2. De Here Jezus vertelde aan Zijn discipelen dat Hij niet meer met hen zou drinken 

totdat ze zouden zijn in: 

      De hemel               de tuin                        de grote verdrukking               het koninkrijk 

 

      3.   Toen Hij het brood brak was dat om hen te herinneren aan Zijn  

bloed            lijden               lichaam           moeder 

 

      4.   De beker was een herinnering aan Zijn 

            lichaam                lijden          kruis              bloed 
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LES 17     DE GEVANGENNEMING 

 

 

Wie kan mij vertellen waar we het de afgelopen week over hebben gehad?  

We hebben het gehad over het “laatste avondmaal”, waarbij de Here Jezus het brood brak en 

zei dat het een herinnering zou zijn aan Zijn lichaam.  Hij sprak ook over de drinkbeker en dat 

zou een herinnering zijn aan Zijn bloed.  We hebben erover gesproken dat ook vandaag de 

dag het avondmaal nog wordt gevierd, waarbij wordt stilgestaan wat de Here Jezus voor ons 

aan het kruis heeft gedaan. Mensen die de Here Jezus nog niet hebben aangenomen kunnen 

geen deelnemen aan het avondmaal. 

 

Vandaag gaan we horen wat er gebeurde nadat de Here Jezus het avondmaal met de 

discipelen had geëindigd. We gaan lezen in Markus 14:26 en de volgende verzen. We lezen 

hier dat ze na het avondmaal een lied zongen.  Wat deden ze toen ze gestopt waren met 

zingen?  Ze gingen daarna naar de Olijfberg. Toen ze daar gekomen waren had de Here Jezus 

nog meer opdrachten voor hen. Hij vertelde hen dat er die nacht nog dingen zouden gaan 

gebeuren waardoor ze bang zouden worden. Maar Petrus dacht dat hij anders zou zijn en 

moedig en niet voor de problemen uit de weg zou gaan.  De Here Jezus vertelt hem in vers 30 

dat nog voordat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, hij de Here Jezus driemaal 

verloochend zou hebben. Zelfs in vers 31 blijft Petrus volhouden dat hij de Here Jezus niet 

zou verloochenen. Hij zei zelfs dat als hij met Christus moest sterven, hij Hem niet zou 

verloochenen. 

 

Daarna gaan ze naar de Hof van Gethsemané waar de Here Jezus vraagt of ze op Hem willen 

wachten, terwijl Hij bidt. Hij nam Jacobus, Johannes en Petrus nog een stukje met Hem mee 

en zei tegen hen om te waken. Hij ging een stukje verder in de hof en begon te bidden. 

Christus wist dat Hij spoedig zou gaan sterven voor de zonden van de wereld. Hij wist dat Hij 

vele dingen moest lijden en dat Hij nooit had gezondigd of iets verkeerd had gedaan, zodat 

Hij dit niet had verdiend. Het was niet zo dat Christus niet wilde sterven. Hij deed het 

gewillig. Denk aan al de wonderen die Hij had laten zien.  We kunnen in de Bijbel lezen dat 

Hij  Zichzelf vrijwillig gaf voor ons. 

Christus bad een uur en daarna ging Hij terug naar Jacobus, Johannes en Petrus. Wat hadden 

zij gedaan? Laten we vers 37 lezen. Hadden ze gewaakt, zoals Hij gevraagd had?  Nee zeker 

niet, ze sliepen. De Here Jezus bad daarna nog tweemaal en riep daarna de discipelen bijeen. 

Lees nu in vers 43 wie de leiding nam over de soldaten die Hem gevangen zouden nemen. Ja, 

dat was Judas. Judas liep op de Here Jezus af en gaf Hem een kus, want hij had met de 

soldaten afgesproken dat degene die hij kuste, de Here Jezus was. De soldaten wisten niet wie 

de Here Jezus was. De Here Jezus werd nu gevangen genomen. Eén van de discipelen 

probeerde dit te verhinderen en sloeg eén van de soldaten  met het zwaard een oor af. We 

kunnen in Lucas 22 lezen dat de Here Jezus dat oor weer heelde. De Here Jezus vertelde hen 

dat er geen reden was om te vechten. Hij zou een leger van engelen kunnen roepen, maar Hij 

wist dat Hij moest sterven voor de vergeving van zonden. Wij kunnen niet goed genoeg zijn 

om naar de hemel te gaan. Christus betaalde de prijs voor ons.   

 

Volgende week gaan we horen over Zijn berechting en dood. Wordt hier niet verdrietig 

om…..het was Gods plan om een ieder van ons te redden. 
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                                    LES 17     DE GEVANGENNEMING 

 

 

1 Wie heeft de Here Jezus verraden? 

 

           Johannes      Jacobus     Mattheus      Judas 

 

2 Wie verloochende de Here Jezus Christus? 

 

           Petrus          Markus       Lukas           Paulus 

  

3 I.p.v. waken deden Petrus, Johannes, Jacobus 

 

           liepen weg          gingen slapen         zongen liederen 

 

4 Wat deed Judas om de soldaten te laten zien wie Jezus was om Hem 

    gevangen te nemen? 

 

   Hij sloeg Hem        Hij boog voor Hem        Hij kuste Hem          Hij zwaaide naar Hem 

 

5 Jezus Christus zou een leger van engelen kunnen hebben geroepen 

om de gevangenneming te stoppen       

 

                                         Ja          of         Nee 
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LES 18      DE PRIJS IS BETAALD 

 

 

We zijn de vorige week geëindigd met de gevangenneming van de Here Jezus door de 

soldaten en de religieuze leiders. Hij was in de tuin aan het bidden toen Judas kwam en Hem 

verraadde met een kus, zodat de soldaten zouden weten wie Jezus was. Weten jullie nog dat 

de Here Jezus al voorspeld had  dat Judas Hem zou verraden? Hij heeft ook gezegd dat Petrus 

Hem zal verloochenen. Petrus kon dat niet geloven, maar vandaag zullen we lezen of  hij 

gelijk had. 

 

Laten we Markus 14:54 in onze Bijbel gaan lezen. Toen de Here Jezus werd weggeleid 

volgde Petrus op een afstand. Hij was toen al bang en zorgde ervoor dat men hem niet in de 

buurt van Jezus zou zien. De soldaten namen de Here Jezus mee naar de hogepriester. De 

hogepriester stelde de Here Jezus een belangrijke vraag in vers 61.  Hij wilde weten of de 

Here Jezus dacht dat Hij de Zoon van God was. Wat antwoordde de Heer Jezus in vers 62? 

Hij zei “Ik ben het”. Dat maakte de hogepriester zo boos dat hij zijn kleren scheurde en toen 

begonnen degenen die bij hem waren de Here Jezus te bespuwen en te slaan. Als jij ooit 

bespuwd bent weet je dat dat verschrikkelijk is. Ondertussen herkende iemand Petrus beneden 

in de zaal. Ze vroegen hem of hij niet één van de volgelingen van de Here Jezus was, waarop 

Petrus antwoordde  dat dat niet waar was. Hier ontkent Petrus de Here Jezus zoals de Here 

Jezus had voorspeld. We lezen de verzen 66-72. Nadat Petrus zich realiseerde dat hij gedaan 

had wat de Here Jezus had gezegd, begon hij te huilen. Hij voelde zich schuldig voor wat hij 

had gedaan. Dit betekent niet dat Petrus niet behouden was. Want ook wij kunnen nadat we 

gered zijn dingen verkeerd doen. We zullen nooit perfect zijn zolang we in deze lichamen op 

aarde leven. Maar we kunnen nooit onze behoudenis verliezen. 

 

De religieuze leiders waren klaar met het ondervragen van de Here Jezus en ze hadden 

besloten dat Hij moest sterven. Ze namen Hem mee naar Pilatus, de stadhouder. Pilaus sprak 

met Jezus en kon niets verkeerds in Hem vinden, maar hij wilde niet dat de Joden kwaad op 

hem zouden worden. Hij stelde de mensen voor de keus: moest hij Bar Abbas, een 

moordenaar, vrijlaten of Jezus. De mensen waren zo kwaad op Jezus en haatten Hem zo erg 

dat ze vroegen of Bar Abbas vrijgelaten kon worden. Ze lieten een moordenaar gaan, zodat 

Jezus gedood kon worden. Pilatus liet Jezus geselen en gaf Hem over om  gekruisigd te 

worden.  

 

Jongens en meisjes het is erg belangrijk om te onthouden dat de Here Jezus niets verkeerd had 

gedaan. Hij was immers de Zoon van God en had nooit gezondigd. Hij liet al deze dingen 

gebeuren, om voor de zonden van de wereld te betalen. De mensen maakten een 

doornenkroon en zette die op Zijn hoofd, ze sloegen Hem en bespuwden Hem. Nadat ze dit 

gedaan hadden namen ze Hem mee naar een heuvel genaamd Golgotha en hingen Hem aan 

het kruis. Hij hing tussen twee dieven in. satan en de mensen die daar aanwezig waren 

dachten dat ze gewonnen hadden, maar ze hadden juist geholpen om Gods plan voor onze 

behoudenis te volbrengen. 

 

Christus leed en stierf omdat het een deel was van Gods plan voor onze behoudenis. Wij 

kunnen niets doen behalve te geloven dat de Here Jezus voor ons gestorven is. Hij houdt 

zoveel van ons. We hebben nu geleerd hoe verschrikkelijk het voor Hem geweest is, toch 

stierf Hij voor ons, dank de Here daarvoor. 
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LES 18     DE  PRIJS IS BETAALD 

 

 

Zoek het goede antwoord bij iedere vraag. 

 

1. Wie verloochende de Here Jezus na Zijn gevangenneming. 

 

Johannes              Petrus            Judas           Mattheüs 

  

2. Wat deed Petrus nadat hij zich realiseerde wat hij had gedaan? 

                

                   Lachte              huilde                rende weg           verstopte zich 

 

3. Hoe werd de Joodse leider genoemd? 

 

hogepriester                president                     overste 

 

 

4. Nadat de Joodse leiders klaar waren met Jezus namen ze Hem mee naar:  

 

Johannes        David              Pilatus             Lukas 

 

 

5. Wie kozen de Joden uit om vrijgelaten te worden? 

  

                  De Here Jezus            Stefanus            Barabbas 

 

     6.        Verdiende de Here Jezus het om te sterven aan het kruis? 

 

                   Ja                                 Nee 
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LES 19    HIJ IS OPGESTAAN!! 

 

 

We hebben nu geruime tijd gehoord over de periode waarin de Here Jezus op aarde was. 

Vorige week hebben we gelezen hoe Hij door de soldaten gevangen genomen werd en 

geslagen en bespuwd werd en dat Hij werd gekruisigd.  Had de Here Jezus dit verdiend? Had 

Hij iets verkeerds gedaan? Nee, Hij had niets verkeerd gedaan. Vergeet niet dat de Here Jezus 

nooit had gezondigd, zelfs geen kleine leugen. Hij was perfect. Dat kunnen wij niet over ons 

zelf zeggen. Ik weet dat wij allemaal, keer op keer, gezondigd hebben. We liegen of zijn 

ongehoorzaam aan onze ouders of zijn onvriendelijk tegen anderen of we doen andere dingen 

die de Here God niet goedkeurt. De Here Jezus heeft NOOIT gezondigd.  En toch hebben we 

gelezen dat de mensen Hem haatten en dat ze Hem hebben gedood. We hebben in één van de 

eerste lessen geleerd dat ze uitkeken naar een Koning en dat de Here Jezus in een stal was 

geboren en dat dat niet was wat ze van een Koning verwachtten. 

 

Vandaag gaan we het hebben over een dag die “Pasen” genoemd wordt. We gaan het nu niet 

hebben over de paaseieren, kuikentjes en andere dingen. Een betere naam voor deze dag zou 

“Opstandings Dag” zijn. In die periode herdenken we dat de Here Jezus stierf aan het kruis en 

dat Hij niet dood was gebleven maar dat Hij was opgestaan uit de dood na een aantal dagen. 

Hoeveel dagen waren dat? Dat waren inderdaad drie dagen.We gaan vandaag lezen dat de 

Here Jezus niet dood is,  maar dat Hij leeft, in de Hemel, met God de Vader.  

 

We gaan lezen in Mattheüs 28:1-7. Nadat Christus was gestorven aan het kruis werd Hij in 

een graf gelegd. Het was een graf in een steenrots uitgehouwen. We lezen nu dat Maria het 

graf ging bezoeken. Ze deed dit op de eerste dag van de week, de zondag. Het was vroeg in de 

morgen. De Here Jezus was drie dagen en drie nachten in het graf geweest. Op goede vrijdag 

wordt herdacht dat de Here Jezus is gestorven, maar als we dan gaan tellen komen we aan 

twee nachten. Wij geloven dat als de Here Jezus drie dagen en drie nachten in het graf 

geweest is, Hij woensdag aan het eind van de middag gekruisigd is en zaterdagavond is 

opgestaan. De nieuwe dag begon ’s avonds om 18.00 uur, de eerste dag van de week. Je moet 

dus altijd de Bijbel geloven, omdat dat het Woord van God is.  

 

Deze beide Maria’s gingen naar het graf en waren geschokt om te zien dat er een aardbeving 

was en dat een engel vanuit de hemel neerdaalde en de steen, die het graf bedekte, afsloot. 

Toen de wachters dit zagen, werden zij als doden, ze vielen waarschijnlijk flauw. Toen verteld 

e de engel aan de vrouwen dat Christus was opgestaan uit de dood. Ze konden zien waar de 

Here had gelegen en nu moesten ze het aan de discipelen gaan vertellen dat Hij niet dood was. 

Zoals jullie zien, probeerden satan en de slechte leiders om de Here te doden, maar ze konden 

het eigenlijk niet. Het enige wat ze gedaan hadden was Gods plan voleindigen. Christus wist 

dat Hij aan het kruis moest sterven om voor onze zonden te betalen. Hij wist ook dat Hij God 

Zelf was en niet dood zou blijven. Hij stond op uit de dood en hij zit nu ter rechterhand Gods. 

 

Volgende week zullen we leren hoe lang Hij op aarde was na Zijn opstanding en wat Hij zei 

en deed. Maar voor vandaag. Laten we de Here danken dat Hij stierf om voor onze zonden te 

betalen en dat Hij is opgestaan uit de doden en de zonde overwonnen heeft. 
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LES 20     DE OPGESTANE HEER 

 

 

Vorige week hebben we het over de opstanding gehad. Met Pasen herdenken we de opstandig 

vanuit de dood. Ook na de opstanding is de Here nog een poosje op aarde geweest; en 

vandaag gaan we leren wat Hij in die periode heeft gedaan.  

 

Nadat Christus is opgestaan uit de doden was Hij nog veertig dagen op aarde waarin Hij met  

de discipelen en andere mensen sprak. Hij gaf hen nog steeds instructies. Het is belangrijk om 

te weten dat Hij nu nog elf discipelen had. Wie weet welke discipel ontbreekt? Juist dat is 

Judas. Nadat hij Christus aan de Joodse leiders had verkocht, voelde hij zich zo ellendig dat 

hij naar buiten ging en zichzelf ophing. (Mattheüs 27:1_10) Judas had nooit echt vertrouwd en 

geloofd in de Here Jezus. Christus had nu 11 discipelen om op te leiden in de laatste veertig 

dagen van Zijn aardse bediening. 

 

Laten we de Bijbel openen in Lucas 24:36-45. Hier zien we dat de discipelen in Jeruzale 

bijeen zijn.  Hoe reageerden de mensen toen de Here Jezus verscheen?  Ze waren bang, en 

konden hun ogen niet geloven. Ze hadden de Here Jezus aan het kruis zien hangen en gezien 

dat Hij begraven werd. De Here Jezus had ook gezegd dat Hij zou lijden en sterven en dat Hij 

zou opstaan uit de dood, maar ze hadden niet begrepen waar Hij het over had. Nu moest Hij 

bewijzen wie Hij was. Wat deed Hij? Ja, Hij liet hen Zijn handen en voeten zien, daar hadden 

immers de spijkers ingezeten die Hem aan het kruis hadden genageld. Hij vroeg hen ook iets 

om te eten. Toen Hij at, zagen ze dat Hij inderdaad leefde en dat ze geen geesten zagen In 

vers 45 begon Hij hen te leren zodat ze werkelijk zouden begrijpen wat was gebeurd. We zien 

in vers 46 dat Hij hen eraan herinnert dat Hij moest lijden, sterven en opstaan. In deze tijd van 

genade moeten we geloven dat Christus is gestorven, begraven en opgestaan om te betalen 

voor onze zonde.  

 

De discipelen waren, net als de anderen in die tijd gered door te geloven in hetgeen in 

Johannes 3:16 staat. Ze moesten in Christus geloven, maar niet in Zijn dood, begrafenis en 

opstanding. Ze hadden dat ook niet begrepen, totdat de Here het hen nu uitlegde. 
 

Christus ging door met het geven van instructies. Hij maakte hen klaar voor de bediening, die 

ze moesten uitvoeren nadat de Here Jezus naar de hemel gegaan zou zijn. Ze moesten in 

Jeruzalem blijven totdat ze kracht vanuit de hemel hadden gekregen. Kan iemand mij 

vertellen welke kracht dat is? Het is de Heilige Geest. Het is de kracht van de Heilige Geest. 

We zullen later meer over deze kracht horen. 

 

We gaan nu lezen in Markus 16:15-19. Christus vertelde Zijn dicipelen om te gaan preken en 

dopen (met water) en daarna zou de kracht die zij zouden hebben ontvangen hen in staat 

stellen om bijzondere vaardigheden te krijgen. Laten we eens kijken naar de dingen die ze 

konden doen: duivels uitwerpen, met tongen spreken, (vreemde talen spreken), giftige slangen 

opnemen, giftige drank drinken, handen op zieken leggen, en hen genezen. Denk je nu dat de 

Here Jezus ook tot ons spreekt? Wij kunnen deze dingen niet doen. Christus vertelde deze 

dingen aan Zijn discipelen zodat zij ze voor het Joodse volk konden gebruiken. 

 

Nadat Hij hen instructies had gegeven, ging Hij naar de hemel en Hij zit vandaag nog steeds 

aan de rechterhand van God de Vader. Volgende week zien we hoe de mensen reageerden 

toen Hij was heengegaan en of ze Zijn opdrachten gehoorzaamden.  
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LES 21     NA DE HEMELVAART, WAT NU? 

 

 

 Wie weet wat “Hemelvaart” betekent?  

Met “hemelvaart wordt bedoelt dat Christus van de aarde naar de hemel ging, nadat Hij 

veertig dagen na Zijn opstanding op aarde was geweest.  

 

Wie weet welke opdracht de Here Jezus aan Zijn discipelen had gegeven, voordat Hij ten 

hemel voer? 

Hij vertelde hen in Jeruzalem te blijven, totdat zij met kracht uit de hoogte aangedaan zouden 

zijn, (Lucas 24:49), daarna moesten ze bekering en vergeving van zonden prediken onder alle 

volken, te beginnen bij Jeruzalem, (Lucas 24:47). 

 

 We lezen Handelingen 1:8 en 9. Wat vertelde Christus hen, dat zij zouden ontvangen? Zij 

zouden kracht ontvangen. En wat zou daarna gebeuren? Zij zouden getuigen zijn van Hem, 

eerst in Jeruzalem en Judea en Samaria en de gehele wereld. Daarna voer Hij op ten hemel. 

Laten we nu iets verder lezen in vers 10. Wat deden zij daar? Zij stonden naar de hemel te 

kijken, alsof zij hun ogen niet konden geloven. Misschien wachtten en hoopten ze dat Hij 

terug zou komen. Vergeet niet dat zij veel van de Here hielden. Ze hadden al eerder gedacht 

dat zij Hem verloren hadden bij de kruisiging, maar daarna stond Hij op uit de dood, dus 

misschien zou Hij nu weer terug komen. Hij had drie jaar lang met hen opgetrokken en hen 

geholpen en geleerd en nu was Hij naar de hemel gegaan om aan de rechterhand van God te 

zijn. 

 

  

 De Here had hen een Koninkrijk beloofd en zij moesten gaan vertellen dat dat Koninkrijk 

snel zou komen. Hij had hen verteld dat Hij hun Koning zou zijn in het Koninkrijk op aarde 

en zij wisten niet wanneer Hij terug zou komen op aarde om voor duizend jaren te regeren.  

Wie zouden die mannen in witte klederen zijn?  Juist, dat waren engelen. Laten we in vers 11 

lezen, wat deze mannen vertelden. De engelen vroegen hen waarom ze naar de hemel keken. 

Daarna zeiden ze iets belangrijks...ze herinnerden de discipelen aan de belofte van  Christus 

Zelf en zeiden dat dezelfde  Christus,  Die opgenomen is in de hemel, zal terugkomen.  

Lees nu Zacharia 14:4.  

Daarna keerden de discipelen terug naar Jeruzalem en deden wat hen was verteld. Zij kozen 

iemand anders in de plaats van Judas, die zich immers had verhangen. Zij kozen Matthias uit 

We kunnen hierover lezen in vers 26. 

 

 Nu moeten we iets gaan bestuderen over Pinksteren. Heb je ooit over Pinksteren gehoord?    

Er zijn kerken die zich pinkstergemeenten noemen. Dit is misschien nieuw voor jullie. Het 

woord ”Pinksteren “ betekent “vijftig” . Het was de vijftigste dag na Pasen, het Paasfeest was 

een Joods feest, net als het Pinksterfeest. Het heeft niets met jou te maken en het heeft ook 

niets met de heidenen van toen te maken, het was een puur Joods feest. 

 

 Volgende week gaan we leren wat gebeurde ten tijde van het Pinksterfeest en waarom het 

gebeurde. Vergeet de belangrijke les niet dat de Here Jezus Christus Zijn aardse bediening tot 

de Joden richtte en dat Hij Zijn discipelen leerde hetzelfde te doen. We leren nu over de 

bediening van de Here Jezus Christus voor de Joden.  Maar Christus stierf voor de zonden van 

de gehele wereld. Hij stierf voor jou en mij, maar Zijn aardse bediening was voor de Joden. 

Vanwege het  ongeloof van de Joden gebeurde iets nieuws voor de heidenen, maar Christus, 

Petrus, Johannes en de andere discipelen spraken tot de Joden. 
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LES 21     NA DE HEMELVAART, WAT NU? 

 

 

Vul één van de onderstaande woorden in bij de volgende vragen. 

 

Matthias,  Joden,  vijftig,  engelen,  Pinksteren,  Jeruzalem,  hemelvaart 

 

 

1.  Vijftig dagen na Pasen. 

 

2. Kwam in de plaats van Judas. 

 

3.  Daar moesten de discipelen wachten op kracht van omhoog. 

 

4.  Dit gebeurde veertig dagen na de opstanding van Christus. 

 

5.  Zij verschenen aan de discipelen nadat Christus was weggegaan en spraken met hen. 

 

6.  Het eerste deel van het boek Handelingen verteld over de bediening aan deze mensen. 

 

7. Wat betekent het woord ”Pinksteren”? 
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LES 22    KRACHT MET EEN DOEL 

 

 

 We hebben vorige week gehoord over Hemelvaart en Pinksteren. Kunnen jullie vertellen wat 

het betekent? Wat betekent het woord ”Pinksteren”? Pinksteren  was een Joods feest dat 

vijftig dagen na Pasen werd gevierd. Christus was gekruisigd  rond Pasen. Hij stond drie 

dagen later op uit de dood. Hoeveel dagen was Hij daarna nog op aarde?  Jazeker dat waren 

veertig dagen. Nu wachtten de discipelen in Jeruzalem voor kracht van God. Pinksteren kwam  

tien dagen nadat Christus naar de hemel was gegaan om met God de Vader te zijn. Laten we 

nu verder bestuderen wat er met Pinksteren gebeurde en waarom dat gebeurde. 

 

 Open je Bijbel in Handelingen 2 vers 1. Wat bemerk je hier over de discipelen? Waar waren 

ze. Ik  bedoel niet in Jeruzalem, maar waar waren ze in dit vers?  Precies ze waren allemaal op 

één plaats. Ze waren ook allemaal eendrachtig bijeen. Dit betekent dat ze niet alleen lijfelijk  

tezamen waren maar het ook met elkaar eens waren. Ze hadden geen onenigheid met elkaar , 

maakten geen ruzie, maar kwamen bijeen zoals het behoorde. Laten we verder lezen en kijken 

wat er gebeurde. (Lees vers 2-4). Terwijl ze tezamen waren, kwam er een geluid vanuit de 

hemel dat leek op een geweldige wind. Dit geluid vulde het huis waar ze waren. Wat 

gebeurde er toen? Tongen kwamen op hen en toen werden zij vervuld met de Heilige Geest.  

Als we lezen dat er tongen waren die op een ieder van hen zaten, betekent dat niet dat de 

tongen die wij in de mond hebben op hun hoofden gingen zitten. Als we in de Bijbel over 

tongen lezen, dan verwijzen we naar speciale talen die gesproken werden. In vers 4 lezen we 

dat ze met deze andere tongen begonnen te spreken (talen) zoals de Heilige Geest hen gaf te 

spreken. Nu herinneren we ons weer dat de Here Jezus hen “kracht” van boven had beloofd. 

En nu was het er... ze werden vervuld met de Heilige Geest .   

 

 God vulde deze mannen met de Heilige Geest en Hij gaf  hen, door Zijn Geest, speciale 

gaven en mogelijkheden om zich tot het volk Israël te richten. We kunnen in het volgende 

vers gemakkelijk zien dat deze gaven gegeven waren voor hun bediening tot de Joden. Laten 

we vers 5 lezen. We hebben zojuist gelezen dat Joden vanuit de gehele wereld in Jeruzalem  

gekomen waren. Vervolgens kunnen we lezen dat toen zij hoorden van dit wonder en deze 

speciale kracht, dat zij bijeen kwamen, (vers 6 en 7). Toen ze bijeen gekomen waren hoorden 

zij eenieder van hen in hun eigen taal spreken. Vergeet niet dat zij joden waren die vanuit de 

gehele wereld bijeen gekomen waren en dat zij verschillende talen spraken. Net als dat jij 

boodschappen gaat doen en verschillende talen hoort spreken, Engels, Frans, Duits en 

Arabisch.  

De Joden konden hun oren niet geloven. Want hier stonden mannen vanuit Galilea die talen 

spraken, die ze nog nooit geleerd hadden. Dit was inderdaad een wonder en God liet dit 

gebeuren, door de kracht van de Heilige Geest. En het gebeurde dus voor de Joden.  Door de 

jaren heen liet God wonderen en bijzondere dingen gebeuren voor de Joden. Net als het pad 

door de Rode Zee in het Oude Testament. God liet dingen gebeuren voor de Joden die zij 

konden zien en horen.  In deze tijd doet Hij deze dingen niet. Wij hebben nu het geschreven 

Woord van God, de complete Bijbel en Hij verwacht van ons dat wij het lezen en door geloof 

leven.  God handelde met de Joden door dingen die zij konden zien, dat noemen we fysiek 

(tastbaar) en  met ons handelt  Hij door middel van geloof, dit noemen we geestelijk. 

 

 Wat op de Pinksterdag gebeurde noemen we een wonder voor de Joden. God wilde nog 

steeds dat ze berouw zouden hebben van hun zonden ... dat ze anders zouden gaan denken 

over hetgeen ze gedaan hadden en de Here Jezus zouden aannemen als hun Messias (Koning). 

God wilde nog steeds het volk Israël bereiken. Zij waren Zijn uitverkoren volk en Hij hield 
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heel veel van hen. Petrus had nu een menigte van mensen verzameld en hij begon tegen hen te 

spreken in vreemde talen. Volgende week zullen we meer horen over zijn boodschap en de 

reactie van de Joden daarop.  Petrus was nu de leider van de discipelen. Ja, dezelfde Petrus die 

bang was en zelfs de Here Jezus Christus had verloochend. God kan ons altijd gebruiken, 

zelfs als we falen en fouten maken. Hij keerde Zich niet van Petrus af en Hij zal Zich ook niet 

van ons afkeren. Zelfs als we zondigen, Hij blijft er altijd voor ons en Hij blijft van ons 

houden met een volmaakte liefde.  
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LES 22    KRACHT MET EEN DOEL 

 

 

1.  Toen de discipelen bijeen waren kwam er een geluid vanuit: 

 

      Judea                            Jeruzalem                        de hemel 

 

 

2. Het was een geluid als  

  

    donder                            een explosie                    de wind 

 

3. Wat kwam na het geluid op hen? 

 

    Tongen                            ziekte                             soldaten 

 

4. Wat zijn de tongen genoemd in Handelingen 2? 

    

    Geluiden                          rare praat                       speciale talen 

 

5. De tongen waren bedoeld voor de bediening aan de 

 

    Amerikanen                   Grieken                          Joden 

 

6.  Nadat de menigte bijeengekomen was om naar hun eigen taal te luisteren,     

      wie begon er te spreken? 

 

      Paulus                           Petrus                            Mattheüs 
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LES 23    DE PREDIKING VAN PETRUS 

 

 

Weten jullie nog wat er met Pinksteren gebeurde? Er was een krachtige wind en men kon 

mensen in tongen horen spreken. De heilige Geest was uitgestort en gaf kracht net zoals de 

Heere Jezus had voorspeld. Het werd door God gebruikt als een teken voor de Joodse mensen. 

Vergeet niet dat God altijd tastbare dingen deed voor de Joden, ze hoorden Zijn stem, ze 

zagen dat mensen werden genezen, ze zagen wonderen, hadden dromen en er waren allerlei 

tekenen. Met de uitstorting van de Heilige Geest liet Hij nog meer tekenen en wonderen zien. 

Op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort, waren er veel mensen in Jeruzalem 

bijeen. Petrus stond op en begon tot hen toe te spreken. Hij sprak dus tot de Joden.  

(Handelingen 2:14.)  We gaan lezen in Handelingen 2. Petrus vertelt eerst iets uit het Oude 

Testament. Je weet dat het Oude Testament niet aan ons was geschreven, maar voor ons. We 

kunnen veel dingen leren door het Oude Testament te bestuderen. De Joden wisten veel van 

het Oude Testament, dus toen Petrus hen begon te vertellen, waren ze niet verbaasd. Hij 

haalde dingen aan uit het boek Joël. Petrus vertelde hen dat in de laatste dagen God Zijn 

oordeel zou uitstorten. (lees vers 16-21). Er zouden ook wonderen en tekenen zijn. Hij 

vertelde daarna dat zij de Here Jezus hadden gedood en dat God Hem uit de doden had 

opgewekt, (vers 22-24) Hij vertelde hen dat het geen grap was, maar dat ze met God Zelf van 

doen hadden. Dat het iets heel ernstigs was dat ze gedaan hadden en dat de laatste dagen nu 

nabij waren. In vers 32 vertelt Petus dat er vele getuigen waren van het feit dat de Heere Jezus 

was opgestaan uit de doden. (lees vers 32). In vers 36 lezen we dat de Joden de Heere Jezus 

gekruisigd hadden. 

 

Hoe reageerden de mensen toen ze Petrus’ boodschap hadden gehoord? Ze waren ontdaan en 

misschien ook wel bang en vroegen Petrus en degenen die bij hem waren wat ze moesten 

doen. Het hele volk was God gedurende duizenden jaren ongehoorzaam geweest en nu 

hadden ze God de Zoon gekruisigd, hoewel Hij nooit gezondigd had. Petrus antwoordt hen in 

vers 38. Petrus vertelt hen om berouw te hebben, om er eens goed over na te denken wat ze 

gedaan hebben en er spijt van te hebben. Hij vertelt hen ook om zich te laten dopen, dat was 

een uiterlijk teken voor de Joden. Hij zei dat deze dingen tot vergeving der zonden waren. De 

Joden waren heel vaak als volk gestraft ook voor individuele zonden. Het volk had God in het 

Oude Testament heel vaak verworpen en Hem de rug toegekeerd en afgoden aanbeden.  Nu 

hadden ze de Heere Jezus gekruisigd en God zegt door Petrus dat ze van gedachten moeten 

veranderen, gedoopt moeten worden om hun zonden te  laten vergeven. Dit betekent niet dat 

wij ons moeten laten dopen tot vergeving van zonden.  

Toen Petrus Zijn boodschap eindigde lezen we in vers 41 dat ongeveer drieduizend mensen 

geloofden. Dat leek een goede start en het lijkt een grote groep, maar we weten dat er 

duizenden Joden waren. 

 

God handelde met de Joden in het begin van Handelingen. In het boek Handelingen lezen we 

over tekenen, tongen, genezingen en vele wonderen. Waarom was dat? Omdat God altijd 

dingen wilde laten zien en horen aan de Joden. Later besluit God om deze bediening met de 

Joden tijdelijk te beëindigen en een nieuw programma te starten.  
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                            LES 24    WONDEREN VOOR DE JODEN 

 

 

Wie kan mij nog vertellen waar we het vorige week over gehad hebben?  Vorige week hebben 

we gehoord dat Petrus op de Pinksterdag tegen de Joden had gepreekt en dat hij hen had 

verteld dat ze de Here hadden gekruisigd. Hij benadrukte dat Jezus hun Verlosser was en dat 

zij Hem hadden gedood. Hij vertelde dat Christus was opgestaan uit de doden. De Joden 

vroegen aan Petrus wat ze moesten doen; hij vertelde hen dat ze berouw moesten hebben en 

dat ze gedoopt moesten worden. Hoeveel mensen geloofden de boodschap van Petrus? Dat 

waren 3000 Joden. Deze week lezen we verder en zien we wat er gebeurde met Petrus en de 

Joden. 

 

We gaan lezen in Handelingen 2:42. De gelovigen volgden hetgeen Petrus en de elven hen 

leerden. Vergeet niet dat God aan Petrus en de Joden een aards Koninkrijk had beloofd. Dit 

had Christus hen verteld en zij wisten het ook vanuit de oudtestamentische Schriften dat God 

dit aan Abraham en zijn nageslacht, de Joden,  had beloofd. We lezen de verzen 42-46. We 

lezen hier dat de tekenen en wonderen nog steeds gebeurden om Gods macht aan de Joden, 

die niet geloofden, te laten zien. Degenen die geloofden groeiden in geloof naar elkaar toe. Zij 

bereidden zich voor op hun Koning (de Here Jezus) Die terug zou komen op aarde om Zijn 

Koninkrijk te vestigen. Zij verkochten al hun bezittingen en verdeelde alles onder elkaar. Op 

die manier had iedereen hetzelfde. Ze leefden van dag tot dag en prezen de Here. Verlangt de 

Here van ons dat wij alles verkopen en met elkaar delen, net als de Joden in Handelingen 

deden.  Nee, zij  bereidden zich voor op de periode dat Christus op aarde zou regeren en wij 

kijken daar niet naar uit. We behoren in deze tijd wel mensen te helpen door te geven, maar 

we behoeven niet onze spullen te verkopen.  Het is goed als je iemand die in nood zit helpt. 

God geeft een ieder van ons verschillende giften en talenten en we behoren de Here te 

behagen. De mensen in Handelingen leefden in een andere tijd en onder een andere bediening. 

We zullen over veel dingen lezen die met hen gebeurden  en die niet met ons gebeuren. 

 

We gaan in hoofdstuk 3 lezen over een wonder dat Gods kracht aan de Joden liet zien. 

(Handelingen 3:1-11). Petrus en Johannes gingen naar de tempel. De tempel was een plaats 

waar de Joden naar toe gingen om te aanbidden. Ook in het Oude Testament gingen de 

mensen naar de tempel om te aanbidden. Petrus en Johannes waren Joden en God was nog 

steeds bezig met de Joden. Buiten de tempel zagen ze een lamme man zitten. Hij was lam 

vanaf zijn geboorte. Hij kon niet werken en zijn eigen eten verdienen. Hij zat voor de tempel 

om te bedelen. Petrus en Johannes kwamen langs en hij vroeg hen om geld; Petrus en 

Johannes antwoordden dat zij geen geld hadden. Ze hadden geen goud of zilver, maar ze 

hadden iets beters. Ze maakten deze man beter in de naam van Jezus Christus. Hij sond op , 

wandelde en sprong.  Wat dachten al de mensen die deze man al jaren kenden? Ze wisten dat 

hij nooit had kunnen lopen en altijd moest bedelen en nu kon hij wandelen en springen. Wat 

een geweldig getuigenis van kracht voor de Joden. Ze konden hun ogen niet geloven. Ze 

renden naar buiten om Petrus en Johannes te zien en  uit te zoeken wat was gebeurd. Dit 

waren religieuze mensen, Joden, ze hadden de Here Jezus niet als hun Koning aangenomen, 

ze hadden Hem zelfs gedood en nu waren er twee mannen die wonderen deden in de naam 

van Jezus. Dit wonder was een teken voor de ongelovige Joden. Petrus had opnieuw een kans 

om tot de Joden te spreken. Volgende week zullen we horen wat hij vertelde en wat er met 

hem en Johannes gebeurde. God houd net zoveel van de Joden als dat Hij van jou en mij 

houdt. Hij wilde hen niet de rug toekeren, alhoewel zij Zijn Zoon niet hadden geaccepteerd. 

Hij wilden hen nog steeds bereiken en hen tot geloof laten komen.  
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LES 25    PETRUS PREDIKT OPNIEUW 

 

 

We hebben de afgelopen 24 weken het leven en de bediening van de Here Jezus bestudeerd; 

we hebben gehoord over Zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart. Na Zijn opstanding trok 

de Here Jezus nog veertig dagen met de discipelen op, waarna Hij naar de hemel ging. Nu 

leren we over Petrus en zien dat hij de leider werd van de gelovigen. We leren ook over de 

kracht die hij en de andere discipelen van de Heilige Geest hadden ontvangen. Je moet altijd 

goed onthouden dat de dingen die hier in het boek Handelingen gebeurden, voor de Joden 

bestemd waren. Hij wilde heel graag dat de mensen zouden gaan geloven dat de Here Jezus 

hun Koning, hun Verlosser was. Vorige week hoorden we over Petrus en Johannes die bij de 

tempel een man ontmoetten die hulp nodig had.  Wat mankeerde de man? Juist, hij was lam, 

hij kon niet lopen, hij was vanaf zijn geboorte lam. We lezen in Gods Woord dat Petrus en 

Johannes deze man beter maakten in de naam van de Here Jezus. Dat was een mooi getuigenis 

want al de mensen die bij de tempel waren konden de kracht van God zien.  Nu gaan we lezen 

wat er gebeurde nadat de lamme was genezen. 

 

We gaan lezen in Handelingen 3:12-16.Petrus begint tot de Joodse mensen te preken dat zw 

niet moeten schrikken van deze genezing. Hij herinnert hen eraan dat ze de Here Jezus, Gods 

Zoon,  gevangen hadden genomen  en Hem gedood hebben. Hij vertelde hen dat God Hem 

vanuit de doden had opgewekt en dat de lamme man door Gods kracht was genezen.  Al de 

mensen moesten bekennen dat hier een wonder was gebeurd.  

Petrus vertelt de mensen om berouw te hebben, en zich te bekeren zodat hun zonden vergeven 

kunnen worden; of uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn 

van het aangezicht des Heeren.  De tijden der verkoeling is de periode van het Koninkrijk op 

aarde. God had hen een Koninkrijk op aarde beloofd en zij moesten er klaar voor zijn. Zei 

Petrus: ”Vertrouw op het vergoten bloed van Christus als betaling voor uw zonden, zodat u 

het eeuwige leven in de hemel zult hebben”? Nee!! Petrus vertelde hen om berouw te hebben 

en klaar te zijn voor het Koninkrijk op aarde. Dit was de boodschap van de Here Jezus 

Christus voor het Joodse volk. Petrus vertelt hen in vers 20 dat als zij berouw zullen hebben, 

de Here Jezus als Koning terug zal komen naar de aarde om Zijn Koninkrijk op te richten. 

 

Veel Joodse leiders hielden er niet van dat Petrus deze dingen predikte. Zij wilden zich niet 

schuldig voelen over het feit dat de Here Jezus verworpen was, ze wilden bovendien niet dat 

het Joodse volk deze boodschap zou geloven. De Joodse leiders namen Petrus en Johannes in 

bewaring gedurende de nacht, zodat zij niet tot de mensen konden spreken. (4:1-3). En hoewel 

de leiders probeerden om Petrus te stoppen geloofden 5000 mannen.  

Petrus en Johannes moesten voor de leiders verschijnen en werden ondervraagd; ze mochten 

van de leiders niet meer in de Naam van de Here Jezus te spreken. (vers 16-18). De leiders 

konden niet ontkennen dat er een wonder was gebeurd en ze konden Petrus en Johannes niet 

straffen voor het feit dat ze een zieke man hadden genezen, maar ze konden hen wel 

verbieden om over de Here Jezus te spreken. Denk je dat Petrus wilde stoppen? Nee!! Laten 

we vers 20 lezen. Petrus vertelt hen dat hij door zal gaan met prediken van de dingen die hij 

gehoord en gezien heeft. De leiders hebben hen gewaarschuwd en laten hen gaan. Maar ze 

waren erg ongelukkig met de situatie en zouden proberen te zorgen dat deze dingen niet vaker 

zouden gebeuren. 

 

 
Het was niet makkelijk voor Petrus om zo dapper te zijn, hij had geslagen kunnen worden, in 

de gevangenis geworpen kunnen worden of zelfs gedood worden om zo tegen deze leiders te 
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spreken.  Denk niet dat Petrus vanuit zichzelf zo dapper was. Hij was degene die het bestaan 

van Christus ontkende, weet je nog?  Hij was helemaal niet dapper, maar hij vertrouwde dat 

de Here voor hem zou zorgen.  Hij deed waarvan hij dacht dat het goed was, hoewel het 

moeilijk voor hem zou zijn.  Wij moeten soms aan onze klasgenoten of vrienden  vertellen 

wat ze verkeerd doen en dat is niet gemakkelijk. Het zou gemakkelijker zijn om hun 

verkeerde dingen te ontkennen of zelfs met hen mee te doen, maar dat is niet wat God van ons 

verlangd. We ontmoeten ook vaak mensen die niet behouden zijn, en dan behoren we het 

goede nieuws dat Christus voor hun zonden is gestorven aan hen te vertellen. Dat kan 

moeilijk zijn omdat we denken dat ze ons zullen uitlachten of slecht zullen behandelen, maar 

we mogen, net als Petrus, vertrouwen dat de Here voor ons zal zorgen. Denk in de komende 

week terwijl je op school of met je vrienden bent, aan Petrus, hij was misschien bang, maar 

hij stond op en deed waarvan hij dacht dat het goed was.  
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LES 26     ZONDE  BRENGT DE DOOD 

 

 

Weet je nog dat we vorige week geleerd hebben dat Petrus gevangen was genomen en dat hij 

niet meer over de Here Jezus mocht vertellen. Wat deed hij? Vertelde hij niet aan de Joodse 

leiders dat hij door zou gaan om de dingen die hij gehoord had te verkondigen? We hebben er 

over gesproken dat hij niet bijzonder dapper was maar dat hij vertrouwde dat de Here voor 

hem zou zorgen. 

 

De leiders lieten hem gaan en de gelovigen waren heel blij. We lezen in hoofdstuk 4:32 dat 

veel mensen geloofden en hun spullen verkochten en met elkaar deelden. Dit deden ze om 

zich voor te bereiden op het Koninkrijk.(lees de verzen 32-35). Niemand had behoefte aan iets 

omdat ze allemaal evenveel hadden en ze zorgden voor elkaar. Dit was een hele opgave voor 

de mensen; maar God vertelt ons niet om  in deze tijd van genade onze spullen te verkopen en 

alles met elkaar te delen.  Het is goed om met elkaar te delen maar God verwacht niet van ons 

om onze huizen en auto’s te verkopen en de opbrengst met anderen te delen. Onthoud altijd 

goed dat deze Joodse mensen zich klaar maakten voor het koninkrijk op aarde. Ze deden het 

enige juiste in die tijd zodat niemand van hen te weinig had. Ze moesten hun bezittingen 

verkopen en de opbrengst aan de twaalf discipelen geven, die op hun beurt alles op een 

eerlijke manier verdeelden onder de gelovigen. De Bijbel vertelt ons in vers 36 en 37 dat een 

zekere Barnabas zijn land verkocht en het geld aan de discipelen gaf. We weten dat dit de 

Here behaagde. We gaan nu in hoofdstuk 5 lezen en zien wat er gebeurde wanneer iemand 

deed alsof hij al zijn geld gaf. 

 

We lezen Handelingen 5:1-11. Er was een echtpaar genaamd Ananias en Saffira. Ze hielden 

van al de aandacht die werd besteed aan al de mensen die hun eigendommen aan de discipelen 

gaven, dus zij wilden hetzelfde doen. Zij verkochten dus ook iets van henzelf en brachten de 

opbrengst bij Petrus. Maar ze namen niet al het geld mee. In vers 2 kunnen we lezen dat ze 

iets achterhielden. Ananias wilde dat Petrus zou geloven dat dit al het geld was, maar Petrus 

had de wijsheid van de Heilige Geest en hij wist dat Ananias hem een leugen vertelde. Petrus 

vertelde hem dat satan zijn hart had gevuld en dat hij niet kon liegen tegen de Heilige Geest. 

Met ons is het eigenlijk precies hetzelfde. We kunnen liegen tegen onze vrienden en 

misschien ook nog wel tegen onze ouders; maar de Heilige Geest kent de waarheid.  God weet 

altijd wat waar is en Hij weet dat we hebben gezondigd. Het is een zonde om te liegen.  

 

Wat gebeurde er met Ananias? Hij viel dood neer. God doodde hem. In vers 7 lezen we dat 

zijn vrouw Saffira niet wist wat er was gebeurd en zij wachtte ongeveer 3 uur en toen ging ze 

ook naar Petrus. Petrus vroeg aan haar of zij het land voor dat geld hadden verkocht. Zij loog 

net als haar man. Toen viel zij ook dood neer.  

Nu zul je denken dat jij ook wel eens gelogen hebt maar toch nog leeft. We hebben altijd 

geleerd dat God andere dingen deed voor de Joden dan voor ons.  Hij oordeelde en strafte de 

Joden onmiddellijk als ze gezondigd hadden.  We leven nu in de bedeling van de genade van 

God. Genade is onverdiende vergevingsgezindheid. Hoewel we gestraft moeten worden 

vanwege de zonde, geeft God ons nog tijd. Het loon van de zonde is de dood (de eeuwige 

dood in de hel). Er is één manier  om te ontsnappen aan de dood en dat is door je vertrouwen 

te stellen in het vergoten bloed van de Here Jezus Christus. Een ieder van ons moet geloven 

dat Christus is gestorven aan het kruis om te betalen voor onze zonden. Hij stierf ook voor de 

leugens die wij verteld hebben. Ananias en Saffira logen tegen Petrus en de Heilige Geest en 

ze werden direct gestraft.  
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God deed vele dingen anders voor de Joden en dit was één van die dingen. Denk nu niet dat 

het God niet uitmaakt als we zondigen. Hij haat nog steeds de zonde, maar Hij gaat er anders 

mee om. Het is belangrijk voor je om te onthouden dat God van iedereen houdt en dat het 

Hem verdriet doet als we zondigen. Hij heeft ons alles gegeven, zelfs Zijn eigen Zoon en het 

minste wat we kunnen doen is Hem gehoorzamen.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


