
DE OPNAME VAN DE GEMEENTE 
 

 

 De opname van de gemeente "welke is Zijn lichaam" zal plaatsvinden voor het 

duizendjarig rijk. De Here God zal ten eerste de leden van Zijn lichaam tot Zich nemen, 

I Thessalonicensen 4:13-18, Filippensen 3:20-21, en daarna het duizendjarig rijk 

ontvangen waarover Hij zal regeren, Zacharia 14:4,9, Handelingen :10-11, Openbaring 

19:11-16, 20:4-6. Vanwege het verschillende karakter van het lichaam van Christus, zal 

de opstanding en opname hiervan plaatsvinden voor de grote verdrukking, Jeremia 30:7, 

Mattheüs 24:15-31. Tijdens Zijn verschijning in de lucht, I Thessalonicensen 4:13-18, 

Filippensen 3:20-21, Titus 2:13-14, I Korinthe 15:51-53. De opstanding van de andere 

doden zal na de grote verdrukking plaatsvinden, Openbaring 20:4-6. 

 

 Er gebeuren rare dingen vandaag. Overal verdwijnen mensen. Veel radio- en 

televisiezenders zijn uit de lucht omdat de aankondigers en technici verdwenen zijn. Op 

de wegen zijn veel wrakken te zien omdat de auto's plotseling geen bestuurders meer 

hadden. Een groot vliegtuig botste bijna tegen het luchthavengebouw op toen de piloot 

verdween terwijl hij aan het landen was. Gelukkig kon de co-piloot net op tijd het 

vliegtuig weer onder controle krijgen. Overal sluiten er zaken, restaurants omdat hun 

koks wegzijn, banken omdat hun kassiers weg zijn, personeel uit kantoren en winkels, 

benzinepompbedienden enzovoort. De krant verschijnt niet meer omdat de drukker en 

journalisten er niet meer zijn. De ziekenhuizen bevinden zich in grote moeilijkheden 

omdat er zoveel rampen gebeuren, en er nog maar zo weinig artsen en verpleegsters 

over zijn. Een chirurg verdween tijdens een operatie, waardoor de patiënt bijna overleed. 

 

 Veel voorgangers van gemeenten zijn verdwenen. Degenen die er nog zijn, weten niet 

wat er gebeurt. Er zijn mensen die denken dat er een buitenaardse invasie heeft 

plaatsgevonden, en dat de vliegende schotels veel mensen hebben meegenomen. 

 

 Een man vertelt dat hij er zeker van is dat net de "opname" heeft plaatsgevonden. Zijn 

kinderen hadden hem alles hierover verteld toen ze verleden zomer terugkwamen van 

een Bijbelstudiekamp. Nu heeft hij hun Bijbels gelezen, en gezien dat sommige verzen 

in de eerste brief aan de Thessalonicensen onderstreept zijn. Hij is ervan overtuigd, 

maar terwijl de tranen over zijn gezicht rollen zegt hij dat het voor hem nu te laat is. 

 

 Ja, één dezer dagen zal "de opname" plaatsvinden. Zo noemen we de gebeurtenis die 

beschreven staat in I Thessalonicensen 4:13-18, I Korinthe 15:51-52, Filippensen 

3:20,21, hoewel het woord zelf niet in de Schrift voorkomt. De opname zal plaatsvinden 

wanneer de Here Jezus Christus zal verschijnen in de wolken met Zijn engelen, om alle 

gelovigen van het lichaam van Christus voor eeuwig tot Zich te nemen. Het kan elk 

moment gebeuren. Degenen die zijn overleden zullen eerst gaan, met hun 

opstandingslichaam. En degenen die nog leven daarna. In één moment zullen onze 

lichamen veranderd worden, zo snel als je je oog kan knipperen. We zullen dwars door 

het dak gaan, zonder zelfs daarin een gat te maken.  

 



De opname is de GEHEIME, VERBORGEN komst van Christus. Niemand wist ervan 

totdat God het vertelde aan de apostel Paulus. Dus, iedereen die op de Here Jezus 

vertrouwt zal naar de hemel gaan, waar we voor de "rechterstoel" van Christus zullen 

verschijnen. Daar zal eenieder van ons rekenschap moeten afleggen van wat hij gedaan 

heeft. En dan zal God beloningen geven aan degenen die het verdiend hebben. 

 

 Terwijl wij met de Here in de hemel zijn, zullen er vreselijke dingen gebeuren op aarde. 

De verschrikkelijkste oorlogen en gevechten zullen plaatsvinden en miljoenen mensen 

zullen daardoor gedood worden. Uiteindelijk zal God dit alles stoppen, en dan zal 

Christus terugkomen naar de aarde om Koning der Koningen en Heer der heren te zijn. 

Dit wordt de "wederkomst" van Christus genoemd. Maar de leden van het lichaam van 

Christus zullen er niet zijn wanneer dit gebeurt, omdat wij in de hemel zijn. en daar God 

prijzen.  

Wanneer Christus terugkomt naar de aarde, zullen gelovigen uit andere tijden opstaan 

en hun nieuwe lichamen ontvangen. Christus zal op aarde een koninkrijk vestigen wat 

duizend jaar stand zal houden. En daarna, nadat nog wat andere dingen gebeurd zijn, zal 

Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. De Bijbel vertelt ons veel hierover 

in het Oude Testament, de Evangelieën en het boek Openbaringen. Dit is nooit een 

geheim geweest. 

 

 Onthou dat met de opname bedoeld wordt: de komst van Christus in de lucht om "het 

lichaam van Christus" tot Zich te nemen. De apostel Paulus is de enige die ons hierover 

vertelt. Het was een geheim. Met de wederkomst wordt bedoeld: de komst van Christus 

naar de aarde om daar Zijn koninkrijk te vestigen. De Oud-testamentische profeten en 

enige van de twaalf apostelen hebben daarover geschreven. Het was géén geheim. 

 

 

 


