ZEKERHEID

Al degenen die behouden zijn, hebben eeuwige zekerheid in Christus, Kolossensen 3:1-
4, Filippensen 1:6, Romeinen 8:1, Romeinen 8:29-34, 38-39, Johannes 10:27-29 en
Efeze 1:13,14.

"Daar gaat Mark weer! Elke dag duwt hij de bus naar school!" Vanzelfsprekend dacht
Mark dat de bus hem niet naar school kon brengen. Vandaar dat hij steeds weer achter
de bus ging staan om zo hard te duwen als hij kon, inplaats van gewoon in de bus te
gaan zitten en de bus te laten rijden. Had de bus zijn hulp nodig? Natuurlijk niet.

De bus van Mark herinnert ons een beetje aan behoudenis. Er zijn mensen die denken
dat God Zelf hen niet helemaal kan behouden, en dat, als ze eenmaal behouden zijn,
God het ook niet aankan. Ze denken dat Hij hun hulp nodig heeft om hen behouden te
laten blijven. Behoudenis is iets wat God doet, of iets wat wij doen. Als wij God moeten
helpen om behouden te worden, dan is Hij eigenlijk geen God meer, of wel? En als Hij
niet God is, dan zijn we echt in moeilijkheden.

God heeft echter al voor ALLES gezorgd. Het enige wat wij moeten doen is dat
geloven. De Here Jezus Christus gaf Zijn leven en vergoot Zijn bloed (volbracht Zijn
werk) zodat wij behouden konden worden. Wat moet het God beledigen als zondige
mensen hun "wegwerpelijke kleden" verbinden aan Gods wonderbare plan! Dus als
God ons kan behouden - en Hij kan en doet het - dan kan Hij ons ook behouden laten
blijven, nietwaar? Sommige mensen denken dat als zij zondigen of ongehoorzaam zijn
aan God nadat ze in Gods familie geboren zijn, dat God hen daaruit zal verwijderen Ze
kunnen Hem bijna horen zeggen: "oké, dat is de laatste druppel - ga weg!: En daarmee
natuurlijk ook hun "eeuwig" leven!

Maar als we eenmaal geboren zijn, kunnen we toch niet weer "on-geboren™ worden?
Natuurlijk doet het de Here veel pijn als we zondigen, en ons ook. De Heilige Geest die
in ons woont, wordt bedroefd, Efeze 4:30, en verdrietig. Maar God maakt ons niet weer
"on-geboren". We BEHOREN HEM TOE. Waarschijnlijk zal Hij ons "klappen moeten
geven" totdat we leren Hem te gehoorzamen, maar we blijven van Hem.

Heb jij ooit weleens iets ergs gedaan, waar je je verschrikkelijk door voelde, totdat je
het aan je vader en moeder vertelde? Hoe voelde je je nadat je het verteld had? Hebben
je vader en moeder je flink geslagen en daarna verteld om weg te gaan? Laten we hopen
van niet! God zal zoiets nooit doen. Als we eenmaal van Hem zijn, blijven we van Hem.
"Maar als je daar zo zeker van bent, dan leef je waarschijnlijk net als de duivel en doe je
precies waar je zin in hebt", kan iemand je vragen. "Kijk bijvoorbeeld maar eens naar
Johan." Johan rende het huis uit met in zijn handen de verzekeringspapieren van de auto
die net met de post binnengekomen waren. De verzekeringsmaatschappij zou voor alles
zorgen - deuken, gebroken ramen.



Ze zouden zelf de ziekenhuisrekeningen of de begrafeniskosten van de bestuurder
betalen. "tsonge, wat zal ik een plezier hebben, nu mijn verzekeringspapieren
aangekomen zijn" zei Johan tegen zichzelf. Daar ging hij in zijn nieuwe rode auto, door
een rood verkeerslicht, een andere auto schampende, bijna een oude dame aanrijdende,
gierend door de bochten, tegen een lantarenpaal botsend, een kleine auto rakend en
uiteindelijk terug naar zijn garage. Maar door de snelheid reed hij dwars door de garage
muur, en werd hij uit zijn auto geslingerd. Zijn hoofd raakte daarbij verwond en bloedde
hevig. Tsonge! Denk je dat Johan dit allemaal gedaan had omdat hij wist dat de
verzekeringsmaatschapppij de rekening zou betalen? Nee, natuurlijk niet. Wist je wat er
in werkelijkheid gebeurde toen Johan zijn verzekeringspapieren kreeg? Niets. Hij reed
in zijn nieuwe rode auto even voorzichtig als voorheen. Hij gehoorzaamde alle wetten,
en hij nam geen risico's.

Als gelovigen zondigen we niet opzettelijk, en doen we geen slechte dingen omdat we
WETEN dat God in ieder geval voor alles zal zorgen. Wanneer we ons realiseren
hoeveel God van ons houdt, wat de Here Jezus Christus voor ons gedaan heeft, en dat
de Heilige Geest in ons LEEFT, dan willen we dingen doen die de Here behagen.

Onthou goed, alle mensen die behouden zijn, hebben eeuwige zekerheid in Christus!



